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vimiz tarafından basılmıştır. 
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yolun, mürşidin kendine has âdabı vardır.) 
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EBÜ ABDURRAHMAN es-SÜLEMİ'NİN HAYATI 


1. Doğumu ve Nesebi 


Tam adı Ebü Abdurrahman Muhammed b. el-Hüseyin b. Muhammed b. Musa es-Sülemi el-Ezdi, en-Nisâbüri es-Süfi'dir (kuddise sırruhüj. 325 (937) yılında takva ve tasavvuf ehli bir ailede Nişâbur'da dünyaya gözlerini açtı. Baba tarafından Ezd kabilesine mensup olduğundan “Ezdi”, anne tarafından Süleym kabilesine mensup olduğundan “Sülemi” nisbelerini alır. Ancak daha çok Sülemi nisbesiyle anılır. 


Babası Hüseyin b. Musa [rahmetullahi aleyh] zâhid, takva sahibi ve âlim bir zattır. Ebü Bekir eş-Şibli ile görüşmüş, İbn Münâzil ve Ebü Ali es-Sekafi (kuddise sırruhüm| gibi süfilerin sohbetine katılmıştır. 
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Abdurrahman-ı Câmi (kuddise sırruhüj İslâm âlimlerini ve velileri anlatan Nefehâtü”/-Üns isimli eserinde İmam Sülemi hazretlerinin çok büyük bir âlim ve mutasavvıf olduğunu, onun doğumu üzerine babasının çok sevindiğini ve bütün malını tasadduk ettiğini zikreder. Ayrıca babasına, “Oğlun oldu diye bütün malını Allah yolunda dağıttın, ona bir şey bırakmadın” denildiğinde, “Eğer oğlum iyi bir insan olursa, iyilerin kefili ve yardımcısı Allah Teâlâ'dır. Yok, eğer bozguncu biri olursa hiç olmazsa eline fesat aleti vermemiş olurum” dediğini nakleder. 


Nişâbur'un âlim ve süfilerinden Ebü Amr İbn Nüceyd'in (rahmetullahi aleyh] kızı olan annesi de zühd ve takva sahibi bir hanımdır. Babasının vefatı üzerine anne tarafından dedesi olan İbn Nüceyd (rahmetullahi aleyh] ve İlk tasavvuf eserlerinden e/-Lüma'ın müellifi Eoû Nasr Serrâc franmetullahi aleyh) gibi süfilerden faydalanır. Dedesinin İbrahim b. Muhammed Nasrâbâdi'den (kuddise sırruhüj hırka giydiği nakledilir. Bununla birlikte Ebü Sehl es-Su'lüki'den de (rahmetullahi aleyh] hırka giydiği rivayetler arasındadır. 


Servet sahibi olan İon Nüceyd (rahmetullahi aleyh] vefat ettiğinde, servetinin önemli kısmı İmam Sülemi hazretlerine kalır. Bu servet sayesinde geçim sıkıntısı çekmez ve kendisine büyük bir kütüphane kurar. Daha küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başlar. 


2. İlmi Hayatı 


İmam Sülemi [kuddise sıruhüj ilim öğrenmeye daha küçük yaşlarda başlar. İlk terbiye ve derslerini ailesinde almaya başlayan İmam Sülemi (kuddise sırruhüj, babasının 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vefatı üzerine âlim ve süfilerden olan dedesi İbn Nüceyd hazretlerinden ders almaya ve onunla beraber ilim meclislerine katılmaya devam eder. 


Öncelikle Ebü Abdurrahman es-Sülemi [kuddise sırup) âdet olduğu üzere Nişâbur'da ilim öğrenmeye başlar. Burada ilim öğrenmeye başlayan çocuklar gibi öncelikle Kur'ân-ı Kerim, Arapça şiirler ezberler ve Arapça öğrenir. Kaynaklarda onun ilk defa sekiz yaşında iken 
333 (944-45) yılında hocası Ebü Bekir es-Sabği'den 
(rahmetullahi aleyh] hadis dersi almaya başladığı bahsedilir. Ayrıca Sabği'den, Esam'dan ve Ebü Abdullah b. Erbam dan (rahmetullahi aleyhim] kendi yazısıyla öğrendiklerini yazdığı nakledilir. Böylece müellifimiz daha küçük yaşlardan itibaren sahalarında ehliyetli kimselere talebelik yaparak şer'i ilimleri iyice öğrenir. Daha genç yaşlarda eserler kaleme almaya başlar. 


3. İlmi Seyahatleri 


İmam Sülemi (kuddise am pp) Nişâbur'da değerli âlimlerden ders almakla yetinmez ve daha çok ilim öğrenmek için seyahatlere çıkar. İlk seyahatini şöyle anlatır: 


“Dedem Ebü Amr İbn Nüceyd [rahmetullahi aleyh] vefat ettiğinde annemden başka vârisi olmadığından geri- ye kalan servet bize kaldı. Muhaddis ve zamanın büyük mutasavvıfı olan Ebü'l-Kasım Nasrâbâdi'nin hac için hazırlık yaptığını öğrenince onunla beraber gitmek için annemden izin istedim. Onun izni üzerine köydeki dedem- den kalan arsanın bir kısmını da satarak 366 (976-77) senesinde hac yolculuğuna çıktım. Annem bana çıkma- 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dan önce şu tavsiyede bulundu: 'Beytullah'a gidiyorsun, yaptıklarına dikkat et. Her an seninle birlikte bulunan omuzlarındaki kirâmen kâtibin melekleri, yarın kendisinden utanacağın bir işi senin aleyhine yazmasınlar.” ” 


İmam Sülemi hazretleri, bu yolculukta hangi beldeye gitseler şeyhi Ebü’l-Kasım Nasrâbâdi hazretlerinin kendisine, “Bizimle gel, hadis dinleyeceğiz” dediğini zikreder. 


Daha sonra Irak, Rey, Hemedan, Merv ve Hicaz'a seyahat ederek buradaki âlimlerle görüşür ve pek çok âlimden ilim öğrenir. Dârekutni, Hâkim en-Nisâbüri ve Muhammed b. Ali Kaffâl (rahmetullahi aleyhim] gibi âlimlerden hadis ve fıkıh okur. 


4. Hocaları 


Seksen küsur yıl bereketli bir hayat süren İmam Sülemi (rahmetullahi aleyh] memleketinde ve seyahatlere çıkarak sahalarında ehil olan muhaddis, mutasavvıf, müfessir ve fakih olan bir çok âlimden, ilim öğrenir ve ders alır. 
Bütün hocalarını saymak mümkün olmadığından bazılarının isimlerini zikretmekle yetineceğiz. 


Ebü Amr İsmail b. Nüceyd b. Ahmed b. Yusuf es-Sülemi en-Nisâbüri (v. 366/976) 


Ebü'l-Kasım Süleyman b. Ahmed b. Eyyüb el-Lahmi et-Taberâni (v. 360/970) 


Muhammed b. Davud b. Süleyman, Ebü Bekir Zâhid en-Nisâbüri (v. 342/953) 
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Ebü Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed el-Mukri ed-Dârekutnî (v. 385/995) 


Ebü’l-Kasım İbrahim b. Muhammed Nasrâbâdi (v. 
367/978) 


Abdullah b. Ali b. Muhammed b. Yahya Ebû Nasr es-Serrâc (v. 378/988) [rahmetullahi aleyhim] 


5. Talebeleri 


Çok değerli âlimlerden ders alan müellifimiz, aynı şekilde çok değerli âlimler, talebeler ve müridler yetiştirir. Onlardan bazılar şunlardır: 


Abdülkerim b. Hevâzin b. Abdülmelik el-Kuşeyri en-Nisâbüri (v. 465/1072) 


Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-Hâkim en-Nisâbüri (v. 403/1012) 


Ebü Nuaym Ahmed b. Abdullah b. Ahmed b. İshak el-İstahâni (v. 430/1038) 


Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali el-Beyhakî (v. 
458/1066) 


Ebü Salih Ahmed b. Abdülmelik b. Ali b. Ahmed en-Nisâbüri el-Kirmâni (v. 470/1077) 


Ebü Abdullah Kasım b. Fazl b. Ahmed es-Sekafi el-İsfahânî (v. 489/1095) 


Ebü Said-i Ebü’l-Hayr (v. 440/1049) [rahmetullahi aleyhim] 


18 © SÜFİLERİN AHLÂKI [CEVÂMİU ÂDÂBİ'S-SÜFİYYEJ 


6. Eserleri 


Daha genç yaşlarda kitap yazmaya başlayan müellifimizin yüzlerce eser kaleme aldığı nakledilir. Haşşâb (rahmetullahi aleyh), onun 350 senelerinde kitap tasnifine başladığını; tasavvufa dair 700 cüz, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) hadislerine, meşâyihe ve daha başka alanlara ait 300 cüz tasnif ettiğini ve tasniflerinin kabul gördüğünü zikreder. Kaynaklarda yüzden fazla eseri olduğu dile getirilen müellifimizin eserlerinin çoğu maalesef günümüze ulaşmamıştır. Onun eserleri, geçmişte olduğu gibi günümüzde de çeşitli ilimlerin ve özellikle tasavvufun en değerli kaynaklarından kabul edilir. 
Bu eserlerden bazıları şunlardır: 


1. Tabakâtü's-Süfiyye (günümüze ulaşan ilk süfi tabakat kitabıdır). 


2. Hakâiku't-Tefsir (sahasında yazılan ilk tasavvufi tefsirlerden biridir). 


3. Risâletü'(-Melâmetiyye. 


4. Kitâbü'i-Fütüvve (yazılan ilk fütüvvet kaynak kitaplarından biridir). 


5. Risâle fi Galatâti's-Süfiyye. 

6. Zikrü'n-Nisveti'(-Müteabbidâti's-Süfiyyât. 

7. es-Suâlât. 

8. Uyübü'n-Nefs ve Müdâvâtühâ (Nefis Kusur ve 


Tedavileri ismiyle tercüme edilerek Semerkand Yayınları tarafından neşredilmiştir). 


9. Âdâbü's-Suhbe ve Hüsnü”-Uşre. 


10. 
11. 
12. 
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Beyânü Ahvâli's-Süfiyye. 
Menâhicü’l-Ârifîn. 
Kitâbü’l-Erbaîn fi't-Tasavvuf/Kitâbü’l-Erbaîn 


li's-Süfiyye. 


13. 


Cevâmiu Âdâbi's-Süfiyye (elinizdeki tercüme 


edilmiş eser). 


14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


Derecâtü'i-Muâmelât. 

Derecâtü's-Sâdıkin. 

Sülükü”-Ârifin. 

Mes'eletü Derecâti's-Sâlihin. 

Mes'eletü Sıfati'z-Zâkirin ve'i-Mütefekkirin. 
Nesimü'/-Ervâh. 

Beyânü Zeleli'i-Fukarâ. 

el-Mukaddime fi't-Tasavvuf (tercüme edildi, Se- 


merkand Yayınları tarafından neşredilecektir). 
22. Âdâbü’l-Fakr ve Şerâituh. 


23. 


Târihu's-Süfiyye. 


24. Adâbü's-Semâ". 


25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


Kelâmü'ş-Şâfii fit- Tasavvuf. 

Beyânü Zeleli’l-Fukarâ ve Mevâcibü Âdâbihim. 
Mihanü's-Süfiyye. 

ez-Zühd. 

el-Fark Beyne İlmi'ş-Şeriati ve'1-Hakika. 
er-Red alâ Ehli'/-Kelâm. 

Vasiyye. 


32. Âdâbü't-Teâzi. 
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33. Sünenü's-Süfiyye. 

34. Târihu Ehli's-Suffe. 

35. el-İstişhâdât. | 
36. el-İhvetü ve’l-Ehavâtü mine's-Süfiyye. 
37. Emsâlü'(-Kur'ân. 

38. Makâmâtü'!-Evliyâ. 

39. Kitâbü's-Semâ". 


40. Hadisü's-Sülemi. 


7. İlmi Kişiliği 

İmam Sülemi [kuddise sırruhû] zâhiri ve bâtıni ilme sahip büyük bir İslâm âlimidir. Kitaplarıyla ve yetiştirdiği talebelerle Ehl-i sünnet ve tasavvuf yolunun savunucu- su olur. Bütün bu ilmi kişiliği ve çalışmalarıyla beraber ehli takva oluşu, Kur'an ve Sünnet'e uygun yaşayışı ve tasavvuf çizgisinde sürdürdüğü nezih hayatıyla Allah'ın veli kullarından kabul edilir. 


O yaşadığı dönemde ilim ve devlet adamları tarafından takdir edilmiş ve günümüze kadar da takdir edilerek eserlerine önem verilmiş büyük bir İslâm âlimi ve mutasavvıftır. 


Devrinin şeyhü'l-meşâyihi olarak tanınan Ebü Abdurrahman es-Sülemi'nin [kuddise sırruhüj, yazdığı eserlerden anlaşıldığı Üzere tasavvuf yönü ağır basar. Bununla birlikte yazdığı eserler ve yetiştirdiği talebeler onun büyük muhaddis, müfessir, tarihçi ve fakih olduğunu gösterir. 
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İslâm âlimleri onun takva ehli çok büyük bir âlim, süfi, muhaddis ve müfessir olduğunu kabul eder. 


Onun bu alanlarda büyük bir âlim olduğunu kabul eden İslâm âlimlerinden bazılarının görüşleri: 


Büyük hadis imamı aynı zamanda İmam Sülemi'nin (rahmetullahi aleyh] talebesi olan Ebü Abdillah el-Hâkim (rahmetullahi aleyh] onun hakkında, 


“Eğer o abdal/veli değilse yeryüzünde Allah için hiçbir veli yoktur. O, semâı (rivayetleri dinlemesi) çok olan itkan sahibi (bir muhaddis) olup tasavvuf ve hadis evin- de yetişmiş bir zattır” der. 


Muhammed b. Cafer el-Kettâni (rahmetullahi aleyh| İse, onun keramet sahibi bir veli ve hadiste sika (güvenilir) olduğunu söyler. 


Zehebi [rahmetullahi aleyh] ise onu, “İmam, hafız, muhaddis, şeyhü'l-meşâyih, tasnif ettikleri makbul, şeyh-i Horasan” sözleriyle niteler. 


8. Tasavvufi Anlayışı 


Tasavvufun Nişâbur'daki en önemli temsilcilerinden biri olan İmam Sülemi [kuddise sırruhüj, yaşadığı bu hassas ve karışık dönemde tasavvufun İslâm'a uygun olduğunu savunur ve hurafelerden temizleyip selefin açıkladığı üzere muhafaza etmeye çalışır. O, Ehl-i sünnet'e bağ- l, takva ehli büyük bir mutasavvıftır. Hocası Ebü Nasr es-Serrâc (kuddise sırruhüJ gibi tasavvufun ve süfiler yolunun Kur'an ve Sünnet'e bağlı olduğunu savunur. Ayrıca 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tasavvufun esasının Kitap ve Sünnet'e uymak, bid'at ve hevâları/nefsin kötü arzularını terketmek, meşâyihe hürmet etmek, halkın özürlerini kabul etmek ve virde devam etmek olduğunu söyler. 


Talebesi ve Hilyetü'/-Evliyâ müellifi Ebü Nuaym el-İstahâni (rahmetullahi aleyh) onun tasavvufi anlayışını şöyle zikreder: 


“Bazı cahiller tarafından asıl amacının dışına saptırılmaya çalışılan tasavvufu, ilk dönemlerinde olduğu gibi hurafelerden temizleyip sünnet üzere selef-i sâlihinin açıkladığı şekilde muhafaza etmeye çalışan inayet sahibi âlimlerden biri de İmam Sülemi'dir (rahmetullahi aleyh]. 
O, karşılaştığım büyük âlimlerden biridir. Selef-i sâlihin ahlâkı üzere olup onları dosdoğru takip eden bir âlimdir. 
Yoksa bu taifenin yiyici ve vurguncu cahillerinden yüz çeviren, yanlışları asla kabul etmeyen biridir. Bu yolun hakikati Hz. Peygamber'e harfiyyen uymak, sonra da muhakkik süfilere, muhaddislere ve fakihlere tâbi olmaktır.” 


Nişâbur mektebinde yetişen mutasavvıf âlimler ve hocaları gibi kendisi de eserlerinde daha çok süfilerin sözlerini olduğu gibi nakleder ve kendi görüşlerine çok az yer verir. 


Ayrıca Nişâbur mektebinin fütüvvet ve melâmet özellikleriyle tanınan bir merkez olduğu, İmam Sülemi (kuddise sırruhü) hazretlerinin de bu mektebin iyi bir temsilcisi olduğu, fütüvvet ve melâmet konularında yazdığı risalelerden daha iyi anlaşılır. 


1 Ebü Nuaym, Hilyetü'(-Evliyâ, 2/25. 
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Kısacası onun tasavvuf anlayışında İslâm hükümlerinin, Kur'an ve Sünnet'in dışına çıkmak yoktur. 


9. Tasavvufi Şahsiyeti ve Tesirleri 


. A rje 


duğu gibi bâtıni ilimlere de sahip, mutasavvıf büyük bir mürşiddir. Hadis, tefsir ve tarih gibi alanlarda birçok eser yazan müellifimizin, tasavvuf yönünün daha ağır bastığı, daha çok tasavvuf ve süfiler hakkında eserler yazdığı kaynaklarda zikredilir. 


Ebü Abdurrahman es-Sülemi hazretleri babası ve dedesi tasavvuf ehli olmaları hasebiyle kendisi de tasavvufi bir çevre içerisinde yetişir. Dedesi İbn Nüceyd'in (rahmetullahi aleyh] Ebü Nasr es-Serrâc gibi süfilerden faydalandığı ve büyük veli Şeyh Ebü'l-Kasım İbrahim b. Muhammed en-Nasrâbâdi'den (kuddise sırruhü| hırka giydiği nakledilir. 
Müellifimiz de dedesi gibi birçok tasavvuf ehli âlimden ders alıp zâhiri ve bâtıni ilimlerde onlardan istifade eder. 


VA tje 


Sülemi (kuddise sırruhüj bir taraftan süfiler ve tasavvuf hakkında eserler kaleme alırken bir taraftan da Nişâbur'daki zâviyesinde irşad faaliyetlerini sürdürür. Sohbetine birçok âlim ve insan katılır. Birçok mürid yetiştirir. Onun sohbetine katılıp ondan hırka giyen âlimler arasında Ebü Said-i Ebü'l-Hayr, Abdülkerim el-Kuşeyri, Ebü Nuaym el-İsfahâni, Ebü Abdurrahman el-Cüveyni ve hadis âlimi Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki (rahmetullahi aleyhim] gibi meşhur mutasavvıf ve âlimler vardır. 
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O, İslâm âlimlerinin ve mutasavvıfların çoğunun kabul ettiği tasavvuf yolunun önderlerindendir. Onun çok büyük bir mutasavvıf âlim ve veli bir zat olduğunu haber veren İslâm âlimlerinin bazıları şunlardır: 


Hatib el-Bağdâdi (rahmetullahi aleyh) onun hakkında şunları söyler: 


“Kendi memleketinde onun kadri büyüktür ve mutasavvıflar arasında yüksek mevkii vardır. Aynı zamanda büyük bir hadis âlimidir.” 


Tasavvuf yolunun büyüklerinden olan yetiştirdiği talebesi ve er-Risâle kitabının müellifi Abdülkerim el-Kuşeyri [kuddise sırruhü| onu, “Çağının eşsizi” olarak vasıflar. 


Abdülgâfir el-Fârisi (rahmetullahi aleyh) onu şu sözleriyle tanıtır: 


“Sülemi zamanının tarikat şeyhiydi. Hakikat ilimleriyle tasavvufi marifetleri bir araya getirmeye muvaffak olmuştur. Büyük hadis hafızları kendisinden hadis rivayet etmişlerdir.” 


Abdülgâfir b. İsmail (rahmetullahi aleyh] ise onun hakkında şöyle der: 


“O zamanındaki tasavvufun ulusu, hakikat ilimlerini ve tasavvuf yolunu bilme konusunda muvaffak kılınmış biriydi.” 

Bütün bu İslâm âlimlerinin sözlerine baktığımızda 


onun büyük bir İslâm âlimi, büyük bir veli ve süfi olduğunu öğreniyoruz. 
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10. Vefatı 


Seksen küsur sene yaşayan, ömrünü ilim öğrenme, öğretme, İslâm'ı anlatma ve kitap telif etme yolunda geçiren müellifimiz bereketli bir ömür sürer. İmam Sülemi [kuddise sırruhû] 412 yılının Şaban ayında (Kasım 1021) Hakk'ın rahmetine kavuşur. Hatib el-Bağdâdi (v. 
463/1071), onun kabrinin Nişâbur'da süfiler için yaptırılan bir zâviyede bulunduğunu ve birçok kimse tarafından ziyaret edildiğini zikreder. ) 


Mütercimin Önsözü 


Bizleri en güzel sürette yaratan, açık gizli nimetlerini üzerimize yağdıran, peygamberler göndererek nasıl kulluk yapacağımızı ve güzel ahlâkı öğreten, peygamber varisleri olan âlimleri bize rehber kılan âlemlerin Rabb'i Allah'a sonsuz hamdü senâlar olsun. Üsve-i hasene/en güzel örneğimiz olan ve güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilen, büyük bir ahlâk üzere olan, insanların ve cinlerin peygamberi Hz. Muhammed'e, ona en güzel şekilde tâbi olan pak âline ve güzide ashabına sonsuz salât ve selâm olsun. 


Sevgili Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem), “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim”? buyurmuştur. Âişe (radıyallahu anhâ} annemiz de Allah Resülü'nün ahlâkının Kur'an olduğunu? haber vermiştir. Ashâb-ı 


2 Mâlik, e/-Muvatta, Hüsnü’l-Huluk, 1. 
3 Müslim, Müsâfirin, 139 (nr. 1773). 


28 e SÜFİLERİN AHLÂKI (CEVÂMİU ÂDÂBİ'S-SÜFİYYEJ 


kirâmla onlara tâbi olan kâmil ve salin müminler de risalet vazifesini en güzel şekilde yerine getiren Peygamberimiz'e ihlâsla itaat ve ittiba etmişler, onun edebiyle edeplenmişlerdir. 


Bu mirasa sahip çıkanlardan Ebü Abdurrahman es-Sülemi (kuddise sırruhüj, zâhiri ve bâtıni ilme sahip olup, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerinden ve tasavvuf yolunun imamlarındandır. Tabakâtü's-Süfiyye isimli eseri günümüze ulaşan ilk süfi tabakat kitabı olarak meşhurdur. Tasavvufla ilgili birçok eser yazmış ve ilk dönem zühd ehli velilerin hallerini ve sözlerini bir araya getirmeye gayret edip çok güzel eserler telif ederek istifademize sunmuştur. 


a 


İmam Sülemi [kuddise sırruhü| bu eserinde “süfi” diye isimlendirilen, peygamberimizin zâhiri ve bâtıni ilim ve edeplerine sahip çıkmış kâmil ve salih bu velilerin edeplerini bir araya toplamaya gayret etmiştir. Peygamberimiz'in ahlâkıyla ahlâklanmış bu süfilerin ulaştığı bazı manevi halleri ve tasavvuf yolunun âdabıyla ilgili sözlerini madde madde eserinde nakletmiştir. 


Kuşkusuz Allah dostlarının hayatlarını ve hikmet dolu sözlerini öğrenmenin, onları örnek almanın dünya ve ahiret hayatımız için sayılamayacak derecede birçok faydası vardır. 


Bu hususta Feridüddin Attâr (kuddise sıruhüj, İslâm âlimlerinin, irfan ehli süfilerin menkıbe ve sözlerini anlattığı /ezkiretü'/-Evliyâ isimli eserinin önsözünde şöyle demiştir: 
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“Kur'an ve hadislerden sonra sözlerin en yücesi ve en değerlisi velilerin ve süfilerin sözleridir. Zira onların sözleri amelin, tatbikatın ve halin neticesidir, ezberleme- nin ve konuşmanın semeresi değildir, tekrardan değil, esrardandır. Ledünni ilimdendir, kesbi/kazanılarak elde edilen ilimlerden değildir.” 


Ebü Ali ed-Dekkâk'a [kuddise sırruhü), “Gereğince amel etmek imkânına sahip olmayınca, süfilerin ve velilerin sözlerini dinlemenin hiç faydası olur mu?” diye sorulunca söyle cevap vermiştir: 


“Evet, onların sözlerini dinlemenin iki faydası vardır. 
Birincisi; şayet dinleyici talip ise, himmeti kuvvetlenir, talebi ziyadeleşir. İkincisi; dinleyicide ilmi gurur, kibir ve benlik varsa, bunları terkeder. İddiacılığı terkeder. Bu takdirde eskiden yaptığı ve iyi gördüğü fena işleri çirkin görür.” 


Gavs-ı Hizâni Seyyid Sıbgatullah Arvâsi [kuddise sırruhüj ise evliyaullahın eserlerini mütalaa etmenin, örnek dolu hayat hikâyelerini ve hikmetli sözlerini okumanın müridler için faydalı olacağına işaret ederek şöyle demiştir: 


“Müridler, evliyaullahın eserlerini okuyarak, kendilerinin içinde bulundukları makamların ötesinde çok daha güzel ve yüksek makamların olduğunun farkına varırlar. 
Böylece iştiyakla, muhabbetle bu dereceleri elde etmeye yönelirler. 


Yusuf el-Hemedâni hazretlerine, “Allah dostlarına ulaşamıyorsak ve onlar gizlenmişse selâmete ermek için ne yapalım?” diye sorduklarında, hazret şöyle cevap vermiştir: 
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“Allah dostlarının sözlerinden her gün okuyunuz. 
Hatta gaflet sahipleri bunu vird edinsinler.” 


Biz de aslı Arapça ve asıl adı Cevâmiu Âdâbi's-Süfiyye olan bu güzide eseri değerli okuyucularımıza kazandırmak için anlaşılır, sade bir dille tercüme etmeye gayret ettik. Daha çok eserin aslını muhafaza etmeye gayret göstermekle beraber verilmek istenen manayı, mefhumu aktarmaya özen gösterdik. Diğer nüshaların- dan da istifade ederek en uygun olan manayı vermeye çalıştık. Daha çok istifade edilmesi ve daha rahat anlaşılması için, âyetlerin süre ve numaralarını belirttik, hadisleri tahriç edip hadis kaynaklarındaki yerlerini gösterdik. Eser üzerinde yer yer dipnot çalışması yaptık. 
Tasavvufla ilgili bazı terimlerin manasını daha iyi anlaşılması için dipnotta belirttik. Eserin sonunda tercümede istifade edilen kaynakları verdik. 


Bu önemli eserin çevrilmesini bize nasip eden Rabbü'l-âlemin'e sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bu çalışmaya vesile olan değerli büyüklerimizden Allah Teâlâ razı olsun. Eserin hazırlanmasında ve okuyucularımıza sunulmasında yardımı olan ve emeği geçen herkese özellikle teşekkürü bir borç biliriz. Temennimiz bu çalışmanın hepimize faydalı olmasıdır. Düsturumuz şudur: Çalışmak bizden, başarı ve hidayet yüce Mevlamız'dandır. 


Bütün hamdler ve senâlar âlemlerin Rabb'i yüce Allah'a mahsustur. 


SÜFİLERİN AHLÂKI 
(CEVÂMİU ÂDABİPS-SÜFİYYE| 


Müellifin Mukaddimesi 


Başta da sonda da hamd Allah'a mahsustur. Allah'ın salât ve selâmı, Efendimiz Muhammed'e ve âline olsun. Veli kullarını zâhiri ve bâtın” edeplerle süsleyen, onların üzerine nimetlerini yağdıran Allah'a hamdolsun. 


$ # 


b b özak Aza ek Se İş 


“Nimetlerini açık ve gizli olarak üzerinize yağdırdı” (Lokman 31/20) buyurmak suretiyle veli kullarının zâhirlerini peygamberi Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi 


4 Zâhir, dış, dışa ait, zuhur eden, ortaya çıkan, âşikâr, ayan beyan, 
açık görünen gibi anlamları olan Arapça bir kelimedir. “ez-Zâhir” Allah Teâlâ'nın güzel isimlerinden biridir. Allah bu isim gereği, hikmeti, kudreti, sıfatlarıyla görünür, zuhur eder. Ayrıca “bâtın” kelimesinin zıddıdır. 


5 Bänn: “İç, öz, gizli, derün, gizli âlem, iç âlem” gibi manalara gelir. Dış 
anlamına gelen “zâhir” kelimesinin zıddıdır. “el-Bâtın”, yüce Allah'ın isimlerinden biridir. Tasavvufta, daha çok sâlikin kalbi, ruhu, iç âlemi ve latifeleri için kullanılır. 
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vesellem) sünnetine tâbi olanlardan kıldı, bâtınlarını da kendisini murakabe ve müşahede” etmeleri ile süslenenlerden kıldı. Her vakit ve nefeste kendilerine ihsan ettiği çeşitli nimetlere ve daha fazlasına ulaşmaları için varacakları menzilleri (mertebelerini) manevi haller kıldı. 
Zira yüce Allah rahmetini dilediği kullarına lutfeder. 


Hal erbabının ve kendilerine “süfi” lakabı verilen evliyaullahıni önde gelenlerinin edepleri hakkında bir şeyler toplamak kalbime geldi. Süfiler, safa? ehlinin edebi ile edeplenmiş ve onların ahlâkı ile ahlâklanmış kimselerdir. 
Bunu yapmamın sebebi de süfiler ile onların hayatları ve edepleri hakkında hakiki bir bilgiye sahip olmadığı halde hepsini birden inkâr eden müntkirin (inkârcının) hakikati öğrenmesi ve süfiler hakkında layık oldukları biçimde itikad etmesini istememdir. Bunu yapmaya başlamam ise bu ve bütün işlerimde Allah Teâlâ'ya sığındıktan ve kendi güç ve kuvvetimi hesaba katmaktan geri durduktan sonradır. 


6 Murakabe: Arapça anlamı, “denetleme, gözetleme, dikkati belli bir 
noktaya toplamaktır.” Tasavvufi manası ise, a) Kulun, “Cenâb-ı Hak, bütün hal ve hareketlerime vakıftır” şeklinde bir şuur ve idrak içerisinde olması. b) Kalbi, ona zarar veren şeylerden korumak, “Allah her an beni görüyor, kalbime nazar ediyor” anlayışı içinde olmak. c) Feyiz beklemektir. Sürekli murakabe, Nakşibendiyye yolunun da esaslarındandır. 


7 Müşahede: Görmek, ilâhi tecellileri temaşa etme, mana âlemini seyretme anlamlarına gelir. İlâhi tecellileri temaşa eden, mana âlemini seyreden kimselere “müşahede ehli” denir. 

8 Allah'ın veli kulları, dostları. 

9 Safa-Safvet: Safa; safi olmak, bulanıksız duru olmak; safvet ise bir 
şeyin halisi, hayırlısı, iyisi anlamında iki Arapça kelimedirler. Safa, nefsani özelliklerden arınmayı ifade eder. Kâşâni, safveti “gayrılık pisliğinden arınmayı gerçekleştirme” olarak tanımlar. 
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Hak Teâlâ, resülü Muhammed'e ve ehline çokça salât ve selâm eylesin. 


1. Edep": Yumuşak Huylu Olmak 


Süfilerin edeplerinden biri, Allah Teâlâ'nın şu âyet-i kerime ile peygamberi Muhammed Mustafa'ya [sallallahu aleyhi vesellem] öğrettiği edeptir. 

oro z 50 5 NM C a , 
EE 


é xe 


Ai E 


Kë v Be 2r o KE EE -o o, agi or o A 
İpi 5 ees PİE ia lga 


A VR m Su Ah We MA ei gi 
DİA ÇİN LİE İŞ EEE ÇAYI 


“Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. 
Onlar için Allah'tan mağfiret dile. İş konusunda onlarla müşavere (istişare) et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (O'na dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever” (Âl-i İmrân 3/159). 


Hak Teâlâ, bu âyette Peygamber Efendimiz'e en güzel edep ve ahlâk üzere zâhirde ümmeti ile iyi geçinmesini emretmiştir. Akabinde, “Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et” buyurarak Resülullah Efendimiz'in sadece kendisine rücü edip hakikatte onlardan (manen) alakasını kesmesini emretmiştir. 


10 Edep: Güzel ahlâk, hüsnü hal, fazilet ve iffet gibi anlamlara gelir. Âdap 
ise edep kelimesinin cemisi yani çoğuludur, edepler manasına gelir. 
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2. Edep: Güzel Ahlâk Edinmek 
Onların edeplerinden bir diğeri, Allah Teâlâ'nın şu âyet-i kerime ile insanlara öğrettiği edepitir. 


id Kr EE 


“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor” (Nahi 16/90). Bu âyette zikredilen edepler, aynı şekilde edeplerin en kapsamlısı ve güzellerindendir. 


İnsanların edepleri içerisinde en büyük ziynet, Allah Teâlâ'nın şu âyetle peygamberini süslediği ziynettir. 


A ANG 159 "Ui 
İçe ii ell Cl 
5 E 


“Muhakkak ki sen yüce bir ahlâk üzeresin” (Kalem 68/4). 


3. Edep: Allah Dostlarının Huzurunda Edebe Riayet Etmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, Hak Teâlâ'nın şu âyet-i kerime ile Hz. Peygamber'in ashabına öğrettiği edeptir. 


dl säi TE Ee 
UL BEİ ya Sli ES İŞİ Aİ 13,553 hf KEE 
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“Ey iman edenler! Seslerinizi, peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, peygambere yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider” (Hucurât 49/2). 


Bu âyet indikten sonra (Hz. Peygamber'in yanında) sır gibi sessiz konuşulmuş ve ancak tırnaklarla kapısı çalınmıştır. 

Diğer bir âyet-i kerime ise şudur: 
EE İİ ASL İİ 

O $ > Sie Ge 

“Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, 


elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır çok merhamet edendir” (Hucurât 49/5). 


4. Edep: Resülullah'ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak 


Onların edeplerinden biri de, Cenâb-ı Hakk'ın Muhammed Mustafa'yı [sallallahu aleyhi vesellem] edeplendirdiği şu âyet-i kerimedir: 


E BR # o A. E D Si E 2 Sé e Eu 
TREIER 


“Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: “Selâm olsun size! Rabb'iniz kendi üzerine rahmeti yazdı” (En'âm 6/54). 
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Başka âyet-i kerimelerde ise şöyle buyurmuştur: 


o Jg 


HERE 
“Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördü- 


ğün vakit başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş” (En'âm 6/68). 


wee 


SKI 


“Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama!” (Duhâ 93/9-10). 


ii 3 D echte. Kier. MEZ zer 
GIOI ell öy a3 OZEN SM a55 $5 


“Rab’lerinin cemalini (rızasını) isteyerek sabah akşam O'na dua edenleri yanından kovma” (En'âm 6/52). 


ARİN Byk KİL 4 83 03885 Aalt ZİLİ el? 

1 > e ósa p 

“Sabah akşam Rab'lerine, O'nun rizasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret” (Kehf 18/28). 


Bu konuyla ilgili zikredilebilecek daha birçok âyet vardır. Ayrıca yine sözü kısa tutmak için, nakledilen bütün senetleri! de hazfettim (sildim). 


11 Hadis veya büyüklerin sözlerini birbirine rivayet ederek sonrakilere 
ulaştıranların yani râvilerin, tarihi sırayla zikredildikleri kısım. 
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Şakik-ı Belhi [kuddise sırruhüj, Abdullah b. Mesud'dan (radıyallahu anh) Allah Resülü'nün [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle dediğini rivayet etmiştir: 


“Muhakkak ki Allah Teâlâ, beni edeplendirdi ve edebimi güzel eyledi. Sonra bana güzel ahlâkı emretti.”'? 


Nitekim Allah [celle celâluhü| âyet-i kerimede şöyle buyurmuştur: 


o 


KEE 
“Sen af yolunu tul, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir” (A'râf 7/199). 


Şerik b. Abdullah'ın [rahmetullahi aleyh] şöyle dediği nakledilmiştir: 


“Bir adamın bir âlime gelip onun edebinden öğrendiği şey, konuşmasından öğrendiği şeyden o âlime daha sevimlidir.” 


Zünnün-i Mısri (kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Allah Teâlâ İslâm'ı ilimle süsledi, edeple yüceltti ve takva ile şereflendirdi.” 


Ebü Cafer (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Edep, ihlâsla Allah Teâlâ ile olan muamelenin güzel olmasının mirasıdır.” 


12 bk. Süyüti, Câmiu's-Sahih, nr. 310; Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummâål, 7/214 
(nr. 18673); 11/406 (nr. 31895); Münâvi, Feyzü”-Kadir, 1/224 (nr. 310). 
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Ebü Abdullah en-Nebâci (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 

“Her şeyin bir hizmetçisi vardır. Dinin hizmetçisi de edepitir.” 


Yine Şeyh Nebâci şöyle demiştir: 


“Edep, hür olanların ziynetidir. O da, bu yolun büyükleriyle güzel sohbet"? etmek, onların sözlerini kabul etmek, edep ve ahlâklarına tâbi olmak, onlara hürmet göstermeye devam etmek, arkadaş ve akranlara karşı güzel ahlâkla davranmaktır.” 


Ebü Ubeyd en-Nesevi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“İbadette edep, sıcak günlerde oruç tutup susuz kalmaktan ve geceleri uykusuz kalmaktan daha güzel ve şereflidir. Çünkü edep, Allah'a yakın olmayı gerektirir. 
Sıcak günlerde oruç tutup susuz kalmak ve geceleri uykusuzluk ise ecir ve sevabı gerekli kılar. Kimde müridle- 


13 Sohbet: Arapça, arkadaşlık yapmak, karşılıklı konuşmak, muhabbet 
etmek vs. gibi anlamları olan bir kelime. Allah'a ulaştıran tasavvuf okullarının her biri “hizmet” ve “sohbet” gibi iki temele dayanır. Bu ikisi, sâliki, maneviyat yüceliklerine ulaştıran vasıtadır. Sohbette, mürşid-i kâmilin ruhundaki kabiliyetlerin müride yansıması (in'ikâs) yani kabiliyet aktarımı söz konusudur. Bu yüzden Allah dostları, sohbete çok önem verirler. Hâce Bahâeddin Nakşibend hazretlerinin “tarik-ı mâ Dä suhbetest” (yolumuz sohbetledir) sözü, Nakşi yolunun ana düsturunu oluşturur. Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarına “ashap” denilir ki bu kelime “suhbe” masdarından türemiştir. Hz. Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem], sahâbe-i kirâmı (radıyallahu anhüm], sohbet yoluyla yetiştirmesi, süfiyye yolunda vazgeçilmez, göz ardı edilemez bir metod olarak kabul edilmiştir. Bazı tasavvuf okullarındaki şeyhler, hırka giydirerek nisbeti naklettiği için “hırka şeyhi” adını aldığı gibi, sohbetle nisbet geçiren şeyhler de “sohbet şeyhi” olarak anılmıştır. 
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rin edepleri zâhir olursa melekler onu görmekle sevinir, cennet ehli de onları müşahede etmekle iftihar eder.” 


Ebü Abdullah es-Subeyhi (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: 
“Velilerin hali üçtür: Vera". edep ve güzel ibadet.” 


Sehl b. Abdullah et-Tüsteri (kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Nefsin hevâsından ancak peygamberler ve sıddikların’ bazıları selâmette olur, hepsi değil. Bununla birlikte hevâdan yalnızca nefsine edebi gerekli kılıp edepten ayrılmayan kimse kurtulur. Çünkü hikmet ehli 'kullardaki en güzel süs, edeptir demiştir.” 


Sehl b. Abdullah yine şöyle demiştir: 


“Edebi hafife almak, hürmeti hafife almaya davet eder. Hürmeti küçümsemek, tâzimi terketmeye çağırır. 


14 Vera": Takva, korunma, sakınma, şüpheli şeylerden kaçınma, mubah 
ve mekruhlarda bile titiz davranma demektir. Gereksiz şeyleri (mâlayâni) terketmek de vera' sayılır. 


15 Sıddık: Arapça, işi ve sözü doğru, dosdoğru, dürüst olan, sözü özüne 
uyan kişiye denilir. İçi aydın olması ve Resülullah'a [sallallahu aleyhi vesellem] ilgisinin ileri seviyede bulunuşu sebebiyle, Hz. Peygamber'e her geleni ilmen, kavlen ve amelen doğrulamakta kemâle eren kişiye sıddık denilir. Bu nedenle Allah nebilerle sıddıkların arasını açmamıştır. 
“Onlar, üzerlerine Allah'ın nimet bahşettiği peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraber olacaklardır” (Nisâ 4/69). Diliyle söylediğini, kalbiyle ve ameliyle eksiksiz tahakkuk ettiren sıddık kişilerin başında Hz. Ebü Bekir (radıyallahu anh] gelir. Peygamberliği izleyen en yüce manevi makam, Hz. Ebü Bekir'in bulunduğu sıddıklık mertebesidir. 
Vâsıti (rahmetullahi aleyh] bu hususta şöyle der: “Bu ümmetin içinde, süfiyyenin dilini ilk kullanan kişi, Hz. Ebü Bekir'dir.” 
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Tâzimi terketmekte şükrü terketmek vardır. Şükrü terketme sebebiyle de imanın ayrılmasından korkulur. Zira kulun imanı ancak edeple sahih olur. Kötü ahlâk ise marifetin azlığına dalâlet eder.” 


Ebü Osman-ı Hiri (kuddise sırruhüj ise şöyle demiştir: 


“Kul için güzel edepten daha hayırlı bir mertebe görmedim. Çünkü aklın hayatı edeptir. Kul, edep vesilesiyle iki cihanda da güzel hallere ve yüksek derecelere ulaşır.” 


Denildi ki: “Edep, konuştuğun zaman dilini korumandır. Tek başına kaldığında da kalbini korumandır. 


Yine denilmiştir ki: “Edep, senden üst mertebede olan birine tâzim etmen, senden aşağı mertebede olan kimseye ise rıfkla'9 muamele etmendir. Bununla birlikte akranlarına karşı güzel ilişkiler içinde bulunmandır.” 


Denildi ki: “Akıllı kimse, neticeleri önceden görendir. Edep sahibi kimse ise yaşanılan tecrübelere hâkim olandır.” 


Denildi ki: “Edep, dili tutmak ve korumak, nefsi mücâhede ile zelil etmek ve kalbi selim? kılmaktır.” 


Yine denildi ki: “Ârifin'8 edebi, bütün edeplerin üzerindedir. Zira sahip olduğu matter? onun kalbini terbiye etmektedir.” 


16 Rıfk: Merhamet, şefkat, nezaket, kibarlık, yardım, dostluk. 


17 Selim: Temiz, halis, pak, sağlam, kusursuz, güzel. Kur'ân-ı Kerim'de 
kıyamet günü selim (halis, pak) bir kalple gelen kimsenin menfaat göreceği haber verilmektedir. bk. Şuarâ 26/89. 


18 Ârif: irfan sahibi, veli. 


19 Marifet: İrfan, ilim. 
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Seri-i Sakati [kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Güzel edep, aklın kemalindendir.” 


5. Edep: Nefsi Şehvetten Alıkoymak 


Nefislerini şehvetlerden?9 menetmeleri de süfilerin âdabından biridir. 


Bişr-i Hâff nin (kuddise sırruhü) kız kardeşinin oğlu Ebü Hafs anlatıyor: 


“Bir defasında Bişr-i Hâfi'nin canı ayva istedi. Annem bana: 


- Git ve bir tane ayva bul getir, dedi. Ben de gittim ve bir ayva alıp getirdim. Bişr-i Hâfi de ayvayı aldı, kokladı sonra da önüne koydu. Bunun üzerine annem ona: 


- Ey Ebü Nasr! Buyur ye, dedi. O da: 


- Ne güzel kokusu var, dedi ve vefat edene kadar ayvayı koklamaya devam etti fakat ondan bir kere bile tatmadı. | 


20 Şehvet: Arapça, şiddetli arzu demektir. Nefsin bir şeyi şiddetle arzulaması. İki türlü şehvet söz konusudur: 1. Varlığı gerekli olan, yok olduğu zaman insanın bedenine zarar getiren şehvet, 2. Olmadığı zaman, bedenin zarara uğramadığı şehvet. Kur'an'da övülmeyen tarzda zikrolunmuştur: “İnsanlar için şehvetleri sevmek süslü gösterildi” (Âl-i İmrân 3/14). “Sizler, kadınlar dururken, şehvetle erkeklere geliyorsunuz” (A'râf 7/81). Seyyid Şerif el-Cürcâni şehveti; nefsin hoşlandığı şey, nefsin bir şeye meyletmesi, şeklinde tanımlamıştır. 
İslâm'da şehvetleri yok etmek değil, terbiye etmek, meşru sınırlar içinde tutmaya çalışmak esastır. 
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6. Edep: Uzun Emelden Sakınmak 


Eceli yakın bilip uzun emel sahibi olmamak, onların edeplerinden bir diğeridir. 


Seri-i Sakâti [kuddise sırruhü) şöyle demiştir: 


“Ma'rüf-i Kerhi ezan okur, kamet getirirdi fakat namaz kıldırmazdı. Bir defasında namaz kıldırması için ashabından?' (arkadaşlarından, müridlerinden) birini, Muhammed b. Ebü Tevbe'yi öne geçirdi. O da: 


- Şayet bu namazı size kıldırsam bile bundan başka namaz kıldırmam, dedi. 


Bunun üzerine Ma'rüf-i Kerhi: 


- Tül-i emelden (uzun emelden) Allah Teâlâ'ya sığınırız. Zira o hayırlı amellere mani olur, dedi ve bir daha onun ardında namaz kılmadı. 


Ali b. Abdurrahman es-Süfi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Her kim emelini kısa tutar ve (salih) amelini tam yaparsa, onda kendisini meşgul edecek bir haz (zevk) kalmaz.” 


7. Edep: Nefsin Kusurlarını Görmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de nefislerinin ayıplarını, kusurlarını görmeleri ve kendilerinden pek az razı olmalarıdır. 


21 Ashap: Arapça, kelime manası arkadaşlar, dostlar, sahipler, taraftarlar demektir. Erken dönem tasavvufta bir süfi mürşidin etrafındaki talebelere de ashap denilirdi. 
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Ebü Sald ez-Ziyâdi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Ebü Hâtim Attâr'ın zâhiri (dış görünümü) günahkârların zâhiri, bâtını (içi) ise iyilerin bâtını idi. Bazan fakirlere? (fakr ehline, dervişlere), ‘Bana soru sorun lâkin benim halimden sormayın, şu konumumdan dolayı beni affedin. Beni de kendini yakıp sizi aydınlatan bir fitil gibi kabul edin’ derdi.” 


Ebü Hâtim, süfilerden yamalı elbise ve hırka giyen kimseleri görünce onlara şöyle derdi: 


“Ey arkadaşlarımız! Sancaklarınızı? diktiniz, davullarınıza ve deflerinize vurdunuz, keşke yarın Hak Teâlâ ile karşılaşma gününde hangi (sınıf) kimselerden olacağınızı da bilseydiniz.” 


22 Fakir: Arapça, muhtaç, yoksul, mala ihtiyacı olan kişi demektir. Tasavvufta ise fakir, fenâ fillân makamındadır. Kişinin kendinde gördüğü her şeyi, kendinden değil, Allah'a ait ve O'nun tarafından olduğunu bilmesi ve bu bilinci kuvvetle taşır hale gelmesidir. Bu mertebeye “fenâ fillâh” denir. Sâlik, bu durumda kendinde dünyevi ve uhrevi bir vücüd (varlık) görmez. Fakir kendisinin Allah Teâlâ tarafından yönetildiğini, ihtiyacının O'nun tarafından karşılandığını, O'ndan başkasının elinde bir şey olmadığını bilir. 


Fakr: Arapça, fakirlik, yoksulluk, ihtiyaçlılık gibi manaları ifade eder. 
Varlıktan kurtulup, Allah'da fâni olmaktır. Fakr, şerefli bir makamdır. 
Mutasavvıflara, fukara adı verilir. Zira onlar, mülklerden kendilerini boşaltmışlar, yani içlerinde mal-mülk sevgisi bırakmamışlardır. Fakrın hakikati, kulun her şeyin gerçek sahibinin Allah (celle celâluhu) olduğunu bilmesi ve O'ndan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamasıdır. 
Ebü Abdurrahman es-Sülemi (rahmetullahi aleyh] Derecâtü’l-Muâmelât adlı eserinde “fakr"ı şöyle tarif eder: Müsebbibi, sebepleri yaratanı görerek bütün sebeplerden kurtulmaktır. Bu da ancak ondan başkasına muhtaç olmama haliyle olur. Fakirliğin hakikatı yalnız Allah'a muhtaç olmaktır... bk. s. 482 


23 Alamet ve işaretler. 
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8. Edep: Nefsi Bilmek 

Onların diğer edeplerinden biri de nefislerinin derecesini bilmeleridir. Nitekim Cüneyd-i Bağdâdi (kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“İlim, kendi dereceni bilmendir. Her kim nefsinin mertebesini bilirse, kulluk kendisine daha kolay gelir.” 


9. Edep: Mücâhede Halinde Bulunmak 


Bütün hallerde mücahede? etmeye devam etmek de onların edeplerindendir. 


İbrahim b. Edhem [kuddise sırruhü| tavaf esnasında bir adama şöyle demiştir: 


“ Şu altı çetin engeli geçmedikçe salihlerin derecesine ulaşamazsın: 

1. Nimet kapısını kapayıp sıkıntı kapısını açmak. 

2. İzzet kapısını kapayıp zillet kapısını açmak. 

3. Rahat kapısını kapayıp gayret kapısını açmak. 


4. Uyku kapısını kapayıp uykusuzluk kapısını açmak. 

5. Zenginlik kapısını kapayıp fakirlik (dervişlik) kapısını açmak. 


6. Emel kapısını kapayıp ölüme hazırlık kapısını açmak. 


24 Cihadetmek, mücadele, gayret etmek. 
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10. Edep: Dünya Malını Tasadduk Etmek 


Süfilerin edeplerinden biri de, yanlarında dünyevi bir sebep (mal, para) olduğunda fakirlerle (dervişlerle) oturmamaktır.2 Keza Cüneyd-i Bağdâdi'den [kuddise sırruhü| şöyle nakledilir: | 


“Bir gün İbrahim Sayyâd hasıra sarılı olduğu halde Seri es-Sakâti'nin yanına geldi. Seri, beraber oturduğu arkadaşlarından birine işaret etti. O da yünden bir cübbe getirdi. Seri hasır giymekten onu menederek kendisine şöyle dedi: 


- Al şunu giy. Zira yanımda helâlinden on dirhem para vardı, onu vererek bu cübbeyi aldım. İbrahim Sayyâd ona: 


- Sen yanında on dirhem olduğu halde fakirlerle (dervişlerle) oturuyorsun öyle mi? dedi ve o cübbeyi giymekten kaçındı. 


11. Edep: Vera' Sahibi Olmak 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, zâhiren ve bâtınen vera' sahibi olmalarıdır. 


25 Onlarla oturmalarına engel saydıkları bir vesile, sebep. Mesela, büyük süfiler yanlarında biriktirilmiş bir para veya mal bulunması halinde o parayı ihtiyaç sahibine infak etmeden fakirlerle oturmayı uygun görmezler. Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] eline geçeni hemen tasadduk edip yanında bulundurmaması, yanında bir miktar hurma bırakması üzerine Hz. Bilâl'e (radıyallahu anh], “İnfak et ey Bilâl! Arşın sahibi eksiltir diye korkma” buyurması da buna bir örnektir (bk. Bezzâr, el-Müsned, 1/237 (nr. 1366); Taberâni, e/-Mu'ce- mü”i-Kebir, 1/340 (nr. 1020); Süyüti, e/-Câmiu's-Sagir, nr. 1508). 
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Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 
Ekel Zal ah? 
“Günahın açığını da bırakın, gizlisini de” (En'âm 6/120). 


Yahya b. Muâz er-Râzi (kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Vera' iki çeşittir; Zâhirde olan vera' ve bâtında olan vera'. Zâhirde olan vera', sadece Allah için hareket ve amel etmektir. Bâtında olan vera' ise kalbine Allah Teâlâ'dan başka bir şeyin (muhabbetin) girmemesidir.” 


12. Edep: Fakr ve İsâr Ehli Olmak 


Onların edeplerinden bir diğeri, fakrın lüzumu ve devamlılığıdır. 


İbrahim b. Fâtik (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Fakirin (fakr ehlinin) sıfatı, yoklukta süküt etmek (haline razı olmak), varlık anında ise İisâr? yani başkalarını kendi nefsine tercih edip bolca infak etmektir.” 


13. Edep: Nefisten Razı Olmamak 


Süfilerin diğer bir edebi, bütün hallerde nefsinden pek az razı olmak ve ona suizanda?” bulunmaktır. 


Abdullah b. Mübârek [rahmetullahi aleyh] şöyle buyurmuştur: 
26 İsâr: Arapça, tercih etmek, seçmek, üstün saymak demektir. Fayda 


ve zararda başkasının kârını, iyiliğini kendi önünde tutmak. Bu, aşırı şefkat ve merhamet eseridir. Buna diğerkâmlık da denir. 


27 Kötü zan, düşünce. 
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“Ancak nefsinin hıyanet ve gaddarlığını bilmeyen kimse, nefsine hüsnüzan” besler.” 


Zünnün el-Misri (kuddise sırruhü| şöyle buyurmuştur: 


“İnsanların arasında nefsini en iyi tanıyan, (kusurlarını iyi bildiği için) onun hakkında en çok kötü zanda bulunan kimsedir.” 


14. Edep: Seferde Arkadaşlığa Riayet Etmek 


Seferde himmeti? muhafaza etmek, güzel arkadaşlık, yol arkadaşlarına hizmet etmek ve dünyevi sebepler hususunda onlara asla hıyanet etmemek de süfilerin edeplerindendir. 


Ruveym b. Ahmed'e (rahmetullahi aleyh) misafirin edebinden soruldu, şöyle cevap verdi: 


“Sefere çıkan kimsenin endişe ve hüznü ayakların- dan öteye geçmez. Kalbi nerede durmak isterse orası onun menzili olur.” 


Muhammed b. İsmail el-Fergâni (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Ben, Ebü Bekir ez-Zerrâk ve Ebü Bekir el-Kettâni yirmi sene kadar birlikte sefere çıkmıştık. Ne insanların içine karışıyor ne de onlarla samimi olup yakınlık kuruyorduk. İçerisinde şeyh bulunan bir beldeye girdiğimiz- de onu ziyaret edip yanında bir müddet oturur sonra da 


28 İyi, güzel zan, düşünce. 


29 Himmet: Kast, azim, gayret, yardım, takat, arzu, şevk gibi manalara 
gelmektedir. 
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mescide giderdik. Kettâni öne geçer sonra da gecenin evvelinde başlayıp sabaha kadar namaz kılardı. Ardından yatsı namazının abdesti ile sabah namazını kılardık. 
Bizden biri uyuyakaldığında onu (küçümsemez), en faziletlimiz kabul ederdik.” 


Ebü İmrân et-Taberistâni'ye (rahmetullahi aleyh], yolculuğa çıkan kimseye yolculuk esnasında ulaşacak acizlikten soruldu. Kendisi şöyle cevap verdi: 


“Hak Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 
o # — H 05 ege o Gë 
PİNİ YS İN all ie ID 


‘Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nile) bırak, korkma, üzülme’ (Kasas 28/7). 


Yani; Rabb'ine yöneldikten sonra yolculuğun esnasında başına gelecekler hususunda endişe etme (her şeyini O'na havale etve takdirine razı ol" 


15. Edep: Yardımı Allah'tan Bilmek 


Onların edeplerinden biri de rıfkı (merhamet ve yardımı) Allah Teâlâ'dan kabul etmek (bilmek) ve Allah için terkedilmesi gereken şeyleri terketmektir. 


Ahmed b. Hadraveyh (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: 


“Her kim (bir şeyi) Allah Teâlâ'dan bilip kabul ederse izzet ile kabul eder, kim Allah için terkederse izzetle terkeder, kim Allah Teâlâ'dan başkasından bilip kabul ederse zilletle kabul eder. Kim de Allah'tan başkası için terkederse zilletle terketmiş olur.” 
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16. Edep: Halvette Edebi Muhafaza Etmek 


Süfilerin edeplerinden biri de halvette* (tek başına kaldığında) Allah Teâlâ'ya karşı olan edebi muhafaza etmektir. 


Ebü Yezid (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Bir gece namaz kılıyordum. Yorulup oturdum ve ayaklarımı uzattım. Bunun üzerine gizliden birinin (ët şöyle dediğini işittim: “Meliklerle oturan kimsenin güzel edeple oturması gerekir.” 


Ebü Muhammed Cüreyri (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: 


“Bir gece halvette oturdum sonra ayağımı uzattım ardından da uyku bastırdı. Sanki birinin bana: 


“Köleler efendileriyle böyle mi oturur?” dediğini işittim.” 
Seri es-Sakati [kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Çıktığım gazvelerden birinden dönüyordum. Bir duvarın yanına vardım. Sonra istirahat etmek için sırt üstü yattım ve ayağımı duvarın üzerine uzattım. Akabin- 


30 Halvet: Yalnızlık, inziva ve halktan uzaklaşıp kendi halinde yaşama, ibadete çekilme. Allah'ı zikretmek, kalbi yanlış inançlardan ve kötü huylardan temizlemek, kurtarmak da halvet olarak değerlendirilir. Kâşâni, bu anlamda kulun, kendini bütün varlığıyla Allah'a verip, O'ndan gayri her şeyden uzaklaştığını ifade eder. Yine bazı özel zikirlerle riyâzetleri gerçekleştirmek üzere şeyhin, müridini karanlık, dış dünyadan soyutlanmış bir yere, belirli bir süre için koyması da halvet olarak tarif edilir 


31 Hâtif: Arapça, gizliden gelen ses ki ses sahibi görülmez. Gaibden 


gelen, sâlikin kalbinde ortaya çıkan ve onu Hakk'a davet eden ses. 
Modern Arapça'da telefona, hâtif denilmektedir. 
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de birinin, "Ev Seri! Kullar mevlâsının huzurunda böyle mi oturur?” dediğini işittim.” 


17. Edep: Fakirlik Edebini Korumak 


Fakirlerle (dervişlerle) birlikte fakirliğin hükümlerini muhafaza etmek de süfilerin edeplerindendir. 


Ebü Said-i Harrâz (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Bir defasında Remle şehrine vardım. Ebü Cafer Kassâb'ın evine gittim ve geceyi onun yanında geçirdim. Sonra Ramle'den çıkıp Beytülmakdis'e (Mescid-i Aksâ'ya) gittim. Çok geçmeden ardımdan Ebü Cafer yanında ekmek kırıntıları olduğu halde Beytülmakdis'e kadar geldi. Sonra da, 'Hakkını helâl et. Evde bunlar varmış ben de bilmiyordum’ dedi.” 


18. Edep: Hataları Yüze Vurmamak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, kerin görülen bir halinden dolayı kimsenin yüzüne karşı hatasını açığa vurmamalarıdır. 


Nitekim Enes b. Mâlik (radıyallahu anh] şöyle nakletmiştir: 


“Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) kerih gördüğü bir şeyden dolayı kimsenin yüzüne karşı hatasını açığa vurmazdı.”2 


32 bk. Ebü Davud, Tereccül, 8, Edeb, 6; Buhâri, e/-Edebü'-Müfred, nr. 
437; Tayâlisi, e/-Müsned, nr. 2240; Ebü Ya'lâ, e/-Müsned, nr. 4277; Beyhaki, Şuabü'-İmân, nr. 5911; Nesâi, es-Sünenü"/-Kübrâ, 9/98 (nr. 
9993-9994); Nesâi, Amelü”!-Yevm ve'i-Leyle, 1/244-245 (nr. 235-236). 
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19. Edep: Kardeşlik Hakkını Gözetmek 


Süfilerin edeplerinden biri de, kardeşlerinin rıfk (merhamet, dayanışma ve dostluk) üzere toplanmalarını şiddetle arzu etmeleridir. 


Hz. Ali (radıyallahu anh] şöyle demiştir: 


“Bir kap yiyecek üzerine kardeşlerimi bir araya getirmem, pazarınıza gidip bir köleyi satın alıp onu âzat etmemden bana daha sevimlidir.” 


Nitekim Resülullah /sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


“Semaya en hızlı yükselen sadaka, bir kimsenin helâl ve temiz bir yiyeceği ortaya koyup kardeşlerini onu yemek için bir araya toplamasıdır.”8 


20. Edep: Büyüklere Hürmet Küçüklere 
Merhamet Etmek 


Onların diğer bir edebi de, büyüklere tâzim, küçüklere fk ile (şefkat ve merhametle) muamele etmek ve din kardeşleri, arkadaşları ile ülfet edip iyi geçinmektir. 


Çünkü Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


GS asi 


33 Ali el-Müttaki, Kenzü'-Ummâl, nr. 16369-25838; Süyüti, Câmiu”/-Ehâ- 
dis, nr. 3359-6053. 
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“Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize hürmet göstermeyen bizden değildir.”84 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] burada “küçük”, “büyük” demedi (bilakis “küçüğümüz” ve “büyüğümüz” buyurdu). “Küçüğümüz” buyurduğu kimse büyüklerin, şeyhlerin, hal, ilim ve yaş bakımından kendinden büyük olan kimselerin nasihatini dinleyip kabul eder. 
“Büyüğümüz” buyurduğu kimse ise küçüklerine doğru yolu gösterir, şefkat ve merhametle onlara nasihat eder.” 


21. Edep: Güzel Örnek Olmak 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, büyüklerin edepleridir. Bu da edebin bizzat uygulanması ile olur. Bunun sebebi ise küçüklerin büyüklerden gittikleri yolu ve güzel ahlâklarını elde etmeleridir. Edepin en güzeli, bizâtihi yaşanılan edepten elde edilendir, söylenen sözden değil. 


22. Edep: Âzaları Muhafaza Etmek 


Onların bir başka edebi de, âzaları (organları) Allah Teâlâ'nın emirlerine ittiba etme üzere muhafaza etmektir. 


Ebü Bekir el-Verrâk (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Edep, konuştuğun zaman lisanını, halvette olduğunda kalbini, dışarı çıktığında gözlerini, yediğin zaman boğazını, tuttuğun zaman elini, yürüdüğün zaman ayaklarını, bütün hal ve hareketlerinde vakitlerini muhafaza etmektir. Her kim âzalarını (günahlardan) muhafaza etmez ve vaktini ihmal edip boşa geçirirse, organları kötü ` 


34 Ebü Davud, Edeb, 66; Tirmizi, Birr, 15. 
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edebe rücü eder (geri döner). Kim de vaktini muhafaza eder ve sırrını (kalbini) denetleyip gözetirse, Allah [azze ve celle] onun vakitlerini ve âzalarını muhafaza eder.” 


23. Edep: Amellere Dikkat Etmek 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, Muhammed b. 
Ali et-Tirmizi'nin (rahmetullahi aleyh] şu sözüdür: 


“Şüphesiz edep, bu yolun büyüklerinin ayıplamayacağı şekilde kulun muamelelerini (amellerini) muhafaza etmesidir. Zâhidlerin* ayıpladığı dünyalık bir şeyi elde etmemesidir. Hikmet ehlinin ayıpladığı şekilde dünyayı ahirete tercih edecek bir durum kendisinden sadır olmamalıdır. Rabb'i ile tek başına kaldığında öyle olmalıdır ki hafaza melekleri dahi onu bir ayıp ile suçlamamalıdır. 
Edebin aslı ve tamamı, sırrı (kalbi) ile başka şeyleri değil ancak Mevlâ'sını gözetmesi ve iki cihanda da ancak O'nun rızasını talep etmesidir.” 


24. Edep: Az Yemek, Az Uyumak 
Az yemek ve uyumak da süfilerin âdabındandır. 
Cüneyd-i Bağdâdi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Süfinin yemeği, hastanın yemeği kadar, uykusu da boğulan kimsenin uykusu kadardır.” 


Muhammed b. Ali et-Tirmizi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 
35 Zâhid: Zühd sahibi, dünyaya rağbet etmeyen, yüz çeviren, kendisini 


dünyadan çeken ve dini hayata veren, ahirete yönelen kimseler için kullanılan bir tâbirdir. Dünyaya gönül vermemek de zühddür. 
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“Uyku ve yemekten uzak dur. Zira sen yediğin zaman tembelleşiyor, uyuduğun zaman da gafil oluyorsun.” 


25. Edep: Allah'ın Emirlerine İttiba Etmek 


Bütün hallerde Allah Teâlâ'ya taat ve itaati her şeye tercih etmeleri, nefislerini itham etmeleri ve din kardeşlerinin nasihatlerini kabul etmeleri de onların edeplerindendir. 


Ebü Bekir el-Verrâk (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Şunlar cem edici (kapsayıcı) edeplerdendir: Kulun gizli ve açıkta Mevlâ'sına itaat etmesi, bir lahza ve bir kere dahi Rabb'ine muhalefet etmemesi, kendisine kötülük yapan kimseye iyilik yapması, nefsin arzusuna uymaması, nimet anında şükretmesi, musibet anında sabretmesi, kendinden başkalarını faziletli bilmesi ve kendisine akıl verip nasihat eden kimsenin nasihatini kabul etmesi.” 


26. Edep: Kullukta Edepli Olmak 


Onların edeplerinden biri de, âzalarını yalnızca Mevlâ Teâlâ'nın emirlerine uyma ve rızası yönünde meşgul etmeleridir. Bununla birlikte dostlarından meydana gelen hatalara mazeret bulmaları, büyük günah irtikap etme ve farzı terketme dışında onları kınamamalarıdır. Muhamed b. Hâmid et-Tirmizi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Allah Teâlâ'ya karşı güzel edep, organlarını sadece O'nun rızası doğrultusunda hareket ettirmektir. İnsanlara karşı güzel edep ise Hakk'ın onların üzerinde icra 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ettiği şeyler hususunda onları mazur görmek, farz ve sünnete muhalefet etme dışında onları ayıplamamaktır.” 


Ebü Osman-ı Hifi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


- “Kim nefsini terbiye ederse herkes ondan terbiye alır. Kim de edep ehline muhalefet ederse haramlara düşer, ona tâbi olanlar da tembel, avare olur.” 


Yusuf b. Hüseyin er-Râzi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Her amel edenin kıymeti, edebi kadardır. Her kim edep konusunda ihmalkâr davranırsa, onun kıymeti yoktur.” 


Muhammed b. Fazl (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Kim zâhiri edeplere riayet ederse, arkadaşlarının zâhiri (dışı) onun zâhiri ile edeplenir. Kim de bâtıni edeplere riayet ederse, insanların kalbinde onun için bir heybet vaki olur.” 


27. Edep: Zâhiri ve Bâtıni Edebi Gözetmek 


Sırrı muhafaza etmek ve zâhire riayet etmek de onların edeplerindendir. 


Ebü Osman-ı Hİrİ (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Edep ikidir; sırrın edebi ve zâhirin edebi. Sırrın edebi, kalpleri kusurlardan temizlemektir. Zâhirin edebi ise âzaları günahlardan ve kötü ahlâktan korumaktır.” 
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28. Edep: İnsanları Kendi Nefsine Tercih Etmek 


Süfilerin edeplerinden biri de, her hâlükârda insanları kendi nefsine tercih etmektir. 


Ahaveyn Mervezi diye bilinen Abdullah'a (rahmetullahi aleyh] süfilerin edebinden soruldu. O da şu cevabı verdi: 


“Onların edeplerinin aslı, hakka uygun hususlarda insanlara uymayı, önemli ve önemsiz hususlarda nefislerinin arzularına uymaya tercih etmektir.” 


29. Edep: Edebin Şartlarını Korumak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, nefislerinin farz ve sünnetleri inmale götürmesi korkusuyla, az olsun çok olsun edebin şartlarını nefislerine karşı muhafaza edip yerine getirmektir. Abdullah b. Mübârek (rahmetullahi aleyh| şöyle demiştir: 


“Her kim edebi ihmal ederse sünnetlerden mahrum kalmakla cezalandırılır, kim sünnetleri önemsemeyip ihmal ederse farzlardan mahrum kalmakla cezalandırılır. 
Kim de farzları hafife alıp ihmal ederse tevhid inancın- dan mahrum kalmakla cezalandırılır.” 


30. Edep: Nefsin Hazlarına Gem Vurmak 


Onların diğer bir edebi ise, hazları (zevku safayı) terketmeleri ve Allah Teâlâ'nın hukukunu gözetmeye devam etmeleridir. 


Abdullah b. Hafif'in (rahmetullahi aleyh] şöyle dediği rivayet edilir: 
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“Allah Teâlâ'nın ahlâkı ile ahlâklanın, zira kim onun ahlâkı ile ahlâklanırsa zevklerini yok eder ve O'nun hukukunu muhafaza etmeye devam eder.” 


31. Edep: Vakitleri Muhafaza Etmek 


Onların edeplerinden biri de, vakitlerini muhafaza etmeleri ve azın azıyla iktifa etmeleridir. 


Sehl b. Abdullah et-Tüsteri (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 

“Kim yiyecek ve içecek konusunda azla yetinirse, kimse onu köle yapamaz.” 

Yine şöyle demiştir: 


“Denildi ki: “Vakit en kıymetli şeydir. O halde onu en değerli şey ile meşgul er" 


32. Edep: Fakirlik Yolunu Tutmak 


Allah Resülü'nün [sallallahu aleyhi vesellem] muhabbetini celbetmek için fakirliği, az olanı ve miskinliği tercih etmeleri de süfilerin edeplerindendir. 


Zira Peygamber Efendimiz'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 


“Fakirlik, beni seven kimseye, bir selin vadinin yukarısından aşağıya inmesinden daha çabuk gelir.” 


36 bk. Tirmizi, Zühd, 36; Hâkim, e/-Müstedrek, 4/367 (nr. 7944); Beyhaki, Şuabü'l-İmân, nr. 1399; Ali el-Müttaki, Kenzü'-Ummâl, nr. 
16645-16646. 
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Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] kendisine, ‘Seni seviyorum’ diyen bir kimseye şöyle buyurmuştur: 


“O halde fakirlik için bir elbise (Zırh) hazırla.”97 


33. Edep: Tevekküle Sarılmak 


Onların edeplerinden bir diğeri, kendi tedbir ve tercihini terketmektir (tamamen Allah Teâlâ'ya güvenip tevükkül etmektir). 


Sehl b. Abdullah (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Kendi tedbir ve tercihlerinizi bırakın ki güzel hayat yaşayasınız. Zira bu ikisi insanın hayatını (huzurunu) bulandırıyor.” 


Nasrabâdi'nin (rahmetullahi aleyh], ya KÉ E Ae Ge? eren 
RECH EE si! AU Lasi 
H Së e 


“Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur” (Fâtır 35/34) âyet-i kerimesi hakkında şöyle dediğini işittim: 


“Bizden maişet tedbirini ve nefislerin idaresini gideren, demektir.” 


34. Edep: Riyaseti Terketmek 


Onların edeplerinden biri de, baş olmayı ve üstatlık taslamayı terketmek, dost ve ashabının hizmetini görmekle meşgul olmaktır. 

37 bk. Tirmizi, Zühd, 36; Hâkim, e/-Müstedrek, 4/367 (nr. 7944); Beyhaki, 


Şuabü'-İmân, nr. 1399; Ali el-Müttaki, Kenzü'-Ummâl, nr. 16645- 16646; Şeceri, Tertibü'l-Emâli, 1/208 (nr. 768). 
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Cüneyd-i Bağdâdi [kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Bir gün Seri es-Sakâti'yi bana karşı kızgın gibi olduğu halde gördüm, bana: 


- Senin yanında toplandıkları haberini aldığım bu cemaat de nedir, dedi ve bu durumu benim için kerih gördü. Ben de ona şöyle dedim: 


- Ey Ebü'l-Hasan! Onlardan bir adam bana geliyor ve ‘bana yemek ver" diyor. Ben de yanımda fazladan bulunan yemekten ona yediriyorum. Biri geliyor aldırması gereken kanı var ‘hacamat yaptırmak istiyorum” diyor. 
Onu men mi edeyim? Biri geliyor o da çıplak neredeyse avreti görülecek. Bende de onu giydirecek bir şeyler var. Onları bunlardan men mi edeyim? Bunun üzerine, 


- Hayır, onları men etme, bu konuda rahat ol, dedi ve buna benzer sözler söyledi. 


35. Edep: Allah İçin Seyahete Çıkmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, irade ettiği ilk vakitte (Allah için) sefer ve seyahate çıkmaktır. Yahya b. Cellâ (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Bişr-i Hâfi'nin, “Seyahat edin, zira su seyahat ettiği zaman daha güzel olur, durduğu zaman ise değişir ve sararır” dediğini işittim.” 


38 Kan aldırmak Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] 
sünneti ve tavsiye ettiği tedavi yöntemlerinden biridir (bk. Buhâri, Tıb, 13; Müslim, Müsâkât, 62, 63). 


62 e SÜFİLERİN AHLÂKI (CEVÂMİU ÂDÂBİ'S-SÜFİYYEJ 
36. Edep: Dostlara İkramda Bulunmak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, yanlarında dünyevi bir sebep (mal, yiyecek) olduğu takdirde süfilerle tecrit (mahrumiyet) üzere ellerinde bir şey yokmuş gibi oturmamalarıdır. Sinan'ın kardeşi Hassân [rahmetullahi aleyhimâ| anlatıyor: 


“Ebü Türâb Nahşebi ve arkadaşları bir araya toplanmışlardı. Kendilerine yokluk ve açlık erişti. Bunun üzerine Ebü Türâb şöyle dedi: 


- Bu haliniz nedir? Hem bir araya geliyorsunuz hem de aç duruyorsunuz. Dağılıp bir şeyler araştırın. 


Akabinde dağıldılar ve onlardan birinin yanında bir miktar yiyecek buldular. Ebü Türâb (kuddise sırruhüj o kimseye, 


“Bunu Allah için hibe et, sen bize merhamet etmezsen kendi nefsine nasıl merhamet edeceksin?’ dedi ve onun yanında olan yiyeceği alıp beraberinde bulunan arkadaşlarına infak etti ancak o adama verilecek bir şey kalmadı. 
Bunun üzerine adamın basiret (kalp) gözü açıldı.” 


37. Edep: Vakitleri Gereği Üzere Değerlendirmek 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, içerisinde bulunduğu vakitlerde kendilerine vâcip olanı yapmakla uğraşmaları ve gelecek vakitlerle ilgili tedbir almakla meşgul olmamalarıdır. 


Sehl b. Abdullah (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 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“Geçmiş vakit ile meşgul olmak, (lutfedilen) ikinci bir vakti zayi etmektir.” 
Yine şöyle söylemiştir: 
“Denildi ki; vakit en kıymetli şeydir. O halde onu en değerli şey ile meşgul et.” 
Şakik-ı Belhi de (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Mâzide kalan işler için üzülüp pişmanlık duymak ve geride kalan işler için tedbir almak ömrünün bereketini giderir.” 


38. Edep: Halka Şefkat Gözüyle Bakmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, halka şefkat ve nasihat gözüyle bakmalarıdır, başka bir gözle değil. 


Ahmed b. Şâhaveyh rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: 


“Yahya b. Muâz'ın (rahmetullahi aleyh] şöyle dediğini işittim: “Üç haslet bulunmadıkça talibin* talebi ve müridin ameli sahih olmaz. 

1. Zenginlere nasihat gözüyle, 

2. Fakirlere tevazu gözüyle, 


3. Kadınlara da şefkat gözüyle bakmak.’ ” 
Şah Kirmâni (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Kim insanlara kendi gözüyle bakarsa, onlara olan husumeti uzun sürer. Kim de hak (doğru, hakiki) bir göz- 


39 Talip: Arapça, talep eden, isteyen demektir. Tasavvuf okuluna kaydını 
yaptırma durumundakilere talip denir. Tasavvufta, hedefe ulaşana kadar dört dereceden söz edilir: Talip, mürid, sâlik, vâsıl. Talip ilk derecedir. 
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le bakarsa, içinde bulundukları hali üzere onları mazur görür. İnsanlar tabiatlarında olan şeyin (kabiliyetlerinin) dışında bir şey yapmaya güç yetirebilirler mi?49 


39. Edep: Azla Yetinmek 


Süfilerin bir diğer edebi de, çok yerine azla iktifa ederek nefis riyazeti*'(terbiyesi) yapmaktır. 


Ubeyd b. Ömer (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Bişr-i Hâfi'yi (Bağdat'ta bulunan) Bâbüttâk mevkiinde (çarşıda) gördüm ve, 


- Burada ne yapıyorsun, diye sordum. O da şöyle dedi: 


- Nefsim otuz senedir salatalık arzu ediyor lâkin onu bundan menettim. Bunun üzerine nefsim: “Onu bana 


40 Nitekim âyet-i kerimede, “De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine 
(yapısına, kabiliyetine) göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabb'iniz en iyi bilendir” (İsrâ 17/84). 

41 Riyâzet: Nefsi eğitmek üzere, nefsi aç, susuz ve sevdiği şeylerden 
mahrum bırakmaya riyâzet denilir. Nefsi ibadete alıştırmak üzere eğitmek de bir riyâzettir. Nefis cihadı bir ömür boyu sürer. Bu yüzden süfiler, tasavvufu “barışı olmayan savaş” olarak nitelemişlerdir. Tasavvufi hal ve makamları elde etmek için harcanan sürekli ve düzenli çabalara mücahede ve riyâzet denir. Riyâzet daha ziyade, nefsin arzularına karşı koymak; mücahede ise ahlâkın güzele doğru değişmesini sağlamak demektir. Riyâzet ve mücahede yolu tasfiye yoludur. 
Bu yolda olanlar gerek hak, gerekse halk ile olan muamelelerinde sadakat üzere olurlar. Çünkü bu yol ebrâr yoludur. Riyâzetin amacı, insan nefsini eğitmek, Allah sevgisi dışında kalan bütün istekleri yok etmektir. Allah'tan başka bir şey düşünmemek, daima zikir ve ibadetle meşgul olmaktır. Netice olarak riyâzet, genellikle takva ve vera'; doğruluk; keşif ve ilham sahibi olmak için yapılır. 
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yedirmiyorsun bari göster ki ona bakmakla yetinip razı olayım, yemeyeyim' dedi. Ben de nefsime salatalığı göstermek için geldim ki onu bununla razı edeyim.” 


40. Edep: Şikâyeti Terketmek 


Onların edeplerinden biri de, her halükârda şikayeti terketmektir. Nitekim Ebü Yezid Bistâmi'nin (kuddise sırruhü| şöyle dediği nakledilmiştir: 


“Allah Teâlâ'yı tanıdıktan sonra kesinlikle hâlimi hiç kimseye şikayet etmedim. Zira kulların hallerini düze- ne koyanın O olduğunu biliyorum. Bazı kitaplarda ise Cenâb-ı Hakk'ın, 'zaruretten önce ihtiyaçları düzenledim’ buyurduğunu okudum.” 


41. Edep: Geniş Gönüllü Olmak 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, geniş gönüllü olmaktır. Çünkü bu, himmetin yüceliğinden ileri gelmektedir. 


Sehl b. Abdullah (kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 

“Himmeti yüce olanlardan ol. Zira himmeti yüksek olmak göğsü genişletir.” 

42. Edep: Dünyadan Yetecek Kadarını Almak 


Onların edeplerinden biri de, şehvet ve lezzet için değil de ayakta durmak için kifayet edecek miktarda dünyadan nasibini almaktır. 
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Süfyân-ı Sevri [kuddise sırruhüj şöyle demiştir: 


“Dünyadan bir şey elde ettiğin zaman bunu dini ikame etmek için elde et. Sonra da bu durumunu gözetle. Şayet bunu nefsinin lezzet alması, nimet veya rahatlık bakımından refahı için aldıysan, ister helâl ister haram olsun hesap vermekten kurtulamazsın. Ayrıca bu şehvetten ötürü azap çekmenden korkulur. Şehvet üç türlüdür. Yemekte, konuşmakta ve bakmaktaki şehvet. Yemeği güzel niyetle, lisanı sıdk (doğruluk) ile gözü de ibret almakla muhafaza eyle. Her kim temiz niyetle yemeği muhafaza etmezse şehvet ve haramdan kurtulamaz. Kim dilini doğrulukla muhafaza etmezse giybet ve yalandan kurtulamaz. Kim de gözünü ibret almakla korumazsa, ibret gözü kör olur.” 


43. Edep: Hale Uygun Giyinmek 


Hallerinin giyimlerine muvafık olmasına gayret etmeleri de onların edeplerindendir. 


dag 


Muhammed b. Ali el-Kettâni'nin (rahmetullahi aleyh] Mekke'de ashabına şöyle dediğini işittim: 


“Ey kardeşlerim! Allah'a yemin ederim ki şayet şu giydiğiniz elbiseler sırlarınıza uygunsa, kuşkusuz insanların bu sırlara muttali olmalarını arzu ettiniz demektir. 
Muhalif ise zaten mahvoldunuz demektir.” 


44. Edep: Çalışmaktan Geri Durmamak 


Onların bir edepleri de çalışmaktan geri durmamaktır. Ancak onlar için (tam) bir tevekkül ve onun yolunun sahih olması başkadır. 
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Muhammed b. Abdullah'tan işittim dedi ki: Ebü Osman Erdemi'den İbrahim b. Havvâs'ın şöyle dediğini işittim: 

“Süfinin çalışıp kazanmaktan geri durup (boş) oturması uygun değildir. Ancak çalışmayı terketmesi istenen kimselerden olması bundan müstesnadır. Çünkü bu kimseye (manevi) hallerden bir hal vaki olmuş böylece bu hal onu çalışma mevkiinden çıkarmış ve kazanç sağlamaktan aciz bırakmıştır. İhtiyaç hali meydana geldiğinde ve onunla mükellef olduğu işin arasını ayıran bir bıkkınlık hali vaki olmadığında ise amel etmesi yani çalışması daha evla ve iyidir. Çünkü mükellef olduğu işi yapmaya zorunlu ve muhtaç olduğunda oturması onun için doğru değildir.” 


Ebü Hafs'ın (rahmetullahi aleyh) şöyle dediği nakledilir: 


“Çalışmayı bıraktım, sonra dönüp tekrar çalışmaya başladım, çok geçmeden çalışma beni terketti ben de ona geri dönmedim.” 


Ebü Bekir er-Râzi'den (rahmetullahi aleyh] işittim dedi ki: Ebü Kasım Ceriri'den Cüneyd-i Bağdâdi'nin şöyle dediğini işittim: 

“Şiddetli zamanlarda sebeplere sarılmayı nefsine 


alıştıran her süfi, nefsinin esaretinden kurtulamaz ve hiçbir halde nefsine sabrı kazandıramaz.” 


45. Edep: Tevekkülün İnceliklerine Dikkat Etmek 


Süfilerin edeplerinden biri de, tevekkül makamlarının inceliklerine dikkatle nazar edip ihtimam göstermektir. 
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Muhammed b. Şâzân'ın (rahmetullahi aleyh) şöyle dediğini işittim: 


“Tokluğum, edineceğim bir yol azığı olmasın diye tok olduğum halde tevekkül üzere çöle çıkmaya Allah Teâlâ'dan hayâ ederim.” 


Ebü Kasım er-Râzi'den (rahmetullahi aleyhi, Ebü Bekir Mümşâd ed-Dineveri'nin şöyle söylediğini işittim: 


“Her kim tevekkül hali hususunda çok dikkatli davranmazsa tevekkül onun için açık ve sahih olmaz. Zira tevekkül Allah Teâlâ ile kulu arasında bir sırdır. Bu nedenle tevekkül yönünden bir şey eksik olduğu vakit, Hak Teâlâ tamamına ulaşmaktan mahrum bırakır.” 


46. Edep: Kazanıp İnfak Etmek 


Onların başka bir edebi de, çalışma hakkında Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah'tan (rahmetullahi aleyh] işitti-Olm şu sözdür: 


Ebü Amr el-Enmâti'nin şöyle söylediğini işittim: 


“Ebü Cafer Haddâd bir yerde on sene ikamet etti. 
Her gün bir dinar kazanıyor sonra da onu tasadduk ediyordu. Çoğu kere kendisi insanlardan daha çok muhtaç olduğu halde yine de onu infak ediyordu. Kapı kapı dolaşarak tasaddukta bulunuyordu. Ancak ölü hayvan etinin (meyte) kendisine helâl kılındığı bir duruma düştüğü vakit yemek yiyordu. O mutasavvıfların (tasavvuf ehlinin) reislerindendi.” 


SÜFİLERİN AHLÂKI (CEVÂMİU ÂDÂBİ'S-SÜFİYYEJ ° 69 


47. Edep: Sefere Çıkmayı ve Gariplerle Oturmayı Sevmek 


Onların edeplerinden biri de, sefere çıkmayı ve gariplerle sohbeti sevmeleridir. 


Süleyman b. Nâci şöyle demiştir: 

Ben Süfyân-ı Sevri'nin (rahmetullahi aleyhim] şöyle dediğini işittim. 

“Kalbimin Mekke'de, Medine'de ve abâ giyen garipler (dervişler) arasında ıslah olduğunu gördüm.” 


48. Edep: Kimseden Bir Şey İstememek 


Onların edeplerinden biri de, istemekten hoşlanmamalarıdır. Ayrıca yanlarında başkasına verecek bir şey bulundurmamalarıdır. 


Cafer b. Muhammed'den [rahmetullahi aleyh), Cüneyd-i Bağâdi'nin (kuddise sırruhü| şöyle söylediğini işittim: 


“Seri es-Sakâti'nin, ‘Cennete giden çok kısa bir yol biliyorum” dediğini duydum bunun üzerine kendisine, ‘Bu yol nedir?” diye sordum. O da, ‘Kimseden bir şey isteme ve alma ayrıca yanında başkasına verecek bir şey olmasın’ dedi.” 


49. Edep: Farzları İfa Etmeye Gayretli Olmak 


Farzları eda, dinin esaslarını muhafaza ve hallerini ıslah etme hususunda hırslı olmaları ve boş iddialarla meşgul olmayı terketmeleri de süfilerin edeplerindendir. 
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Zünnün el-Mısri (kuddise sırruhü) şöyle demiştir: “Her kim nefsini ıslah ederse rahat eder, kim yakın olmaya gayret ederse yaklaştırılır kim saf (temiz kalpli, samimi) olursa temiz kılınır, kim tevekkül ederse güven bulur, kim de kendisini ilgilendirmeyen şeylere dalarsa, kendisini ilgilendiren şeyleri zayi eder.” 


Muhammed b. Ebü'l-Verd (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“İnsanlara gelen musibet iki sebepten dolayıdır: Biri nafilelerle meşgul olup farzları zayi etmeleridir. Diğeri ise azaların, kalbin niyetine uygun olmadıkları halde amel etmesidir. İnsanlar, usulü zayi ettikleri için Hakk'a vüsül bulmaktan menedilmişlerdir.” 


50. Edep: Fütuhat Halinde Edebe Riayet Etmek 


Başka bir edep de fütuhat*” (kalp gözleri, mana âlemi) açıldığında oturma edebine riayet etmeleridir. Benim Ebü Muhamed b. Abdullah'tan, onun Muhammed b. 
Cafer'den, onun da Kulzum Mescidi'nin kayyumundan dinlediğine göre o şöyle anlatmıştır: 


“Ebü Türâb Nahşebi (rahmetullahi aleyh] mescide girdi biz onu tanımıyorduk. Burada birkaç gün kaldı ve mescidden dışarı çıkmadı. Kendimi tanıttım ve kendisine, 


42 Fütuhat: Arapça, fetihler, açılmalar demektir. Beklenmedik bir şeyin 
ele geçmesi. Zâhirdeki fütuha “fütühu'l-ibade”, bâtındakine de “fütühu'l-halâve” denir. Bu iki fütuhtan başka, bir de “fütühu'l-mükâşefe” vardır. Rızık, ibadet, ilim, marifet, keşf vs. gibi maddi ve manevi nimetlerin sâlike açılması, gaybi kemal halleri ile ortaya çıkma şeklinde tanımlar getirilen futuh; manevi feyiz, gönül (kalp gözü) açıklığı gibi manaları da ihtiva eder. 
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- Bugün bir şey yedin mi, dedim. 
- Hayır, 

- Dün yedin mi? 

- Hayır. 

- Evvelki gün yedin mi? 

- Hayır. 

-Peki, kaç gündür yemedin? 


- Yedi gündür, dedi. Bunun üzerine çarşıya çıktım ve mescidde yedi gündür aç olan biri olduğunu söyledim. 
Halk çok yiyecek getirdi. O da doyana kadar yedi, sonra su testisini aldı bir miktar su içti, kırbasını alarak mescidden çıktı ve kimseyle konuşmadı. Biz ise onun taharet için çıktığını sonra tekrar döneceğini zannettik. Baktık ki beldeden ayrılma yolunu tutmuş gidiyor. Bir mil kadar onu takip ettik. Bir de ne görelim Mekke yolu üzerinde gidiyor. Akabinde onu takip edip yetiştim ve kendisine, 


- Allah hakkı için söyle sen kimsin, dedim. O da, - Ben Ebü Türâb'ım, dedi.” 


Ben Ebü Bekir'den işittim: Onun Muhammed b. Cafer Fergâni'den, onun da Ebü Cafer Haddâd'dan işittiğine göre Ebü Cafer şöyle demiştir: 


“Kazvin Mescidi'nde yirmi günden fazla kaldım. 
Karşımdaki kuşlarla meşgul oluyordum. Çok kar yağdı ve dünya beyaza büründü. Bundan dolayı kuşlar uçup başka bir yere göç edemediler. Yanlarında yiyecek bir şey de bulamadılar. Ben de kuşlar gibi garip ve azıksızdım. Ben onların onlar da benim hizamda yirmi küsur 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gün kaldık. Sonra gök açıldı ve ben bir tarafa onlar da bir tarafa çıkıp gitti.” 


Ebü Cafer Haddâd yine şöyle demiştir: 


“Ebü Manzür Hamşari'nin bir hat yazısını gördüm, Muhammed b. Ferrâ'ya, 


“Fütuhat ve tevekkül üzere oturma edebi nasıl olur, diye sordum. O da, 


“İslâm'ın edebi ile edeplenen ve bütün işlerini Allah Teâlâ'ya havale eden ashâb-ı Suffe'nin oturduğu gibi” buyurdu. 


Ebü Cafer'e (rahmetullahi aleyh], “Fütuhat Üzere oturma edebi nedir?” diye soruldu. O da şu cevabı verdi: 


“Kişinin bilinen mekânların dışında oturması ve belirli bir vakitte oturmaması. Kimseden bir talepte bulunmaması ve kimseye itiraz etmemesidir. İstemediği halde kısmeti açılıp kendisine bir şey verildiğinde onun haram mı helâl mi olduğunu ayırt eder ve ancak kifayet edecek miktarda ondan alır.” 


Yusuf b. Hüseyin'e (rahmetullahi aleyh), 


- Kendisine fütuhat açılıp bir yerde oturan kimse başkasından bir şey isteyebilir mi, diye soruldu. O da şu cevabı verdi: 


- Hayır! Kim başkasından bir şey isterse halini izhar etmiş olur. Halini açığa vuran kimsenin oturması da dünyalık bir sebep (menfaat) için olmuş olur. 


Süfilerden birine, 
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“Falan kimse fütuhat üzere oturdu, denildi. O da şöyle cevap verdi: 


“Şayet fütuhat üzere otursaydı, sen onu tanıyamazdın. Onu tanıman ancak kendisini sana tanıtmak istemesi sebebiyledir. Eğer fütuhat üzere oturuşu sahih olsaydı kimin için oturmuşsa ondan başkası onun halini bilmezdi. İnsanların kalbi nasıl onunla alakadar oluyorsa onun kalbi de onlarla alakadar olur. Kimin oturuşu dünyevi sebeplerden hâli (boş) olursa onun fütuhatı başkası için değil sadece müsebbip (sebepleri yaratan Allah) için olur ve sebepleri düşünmek ondan giderilir. Zira sadece sebepleri görmek (takılmak), kulu tevekkül ve fütuhat üzere oturmaktan alıkoyar. ” 


Dedi ki: 


“(Yalnız) sebepleri düşünen kimse iddiacıdır.” 


51. Edep: Sefer Eşyalarını Yanında Taşımak 


i Onların edeplerinden bir diğeri de, yolculukta farzların edasının sahih olabilmesi için gerekli olan eşyaları beraberinde taşımalarıdır. 


Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah'tan, Fergâni'nin (rahmetullahi aleyhimâ| şöyle dediğini işittim: 


“İbrahim Havvâs [rahmetullahi aleyh] tevekkül hususunda tecrid eder (her şeyden soyutlanır, sakınır), iyice tetkik ve tahkik ederdi. Yanında iğne, iplik, kıroa ve makas bulundururdu, özellikle de yolculukta. Bu konuda kendisine, 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- İnsanları her şeyden menettiğin halde sen neden bunları taşıyorsun, denildi. O da şöyle cevap verdi: 


- Bunları taşımak tevekkülü noksanlaştırmaz. Zira bizim üzerimizde Allah Teâlâ'nın mükellef kıldığı farzlar vardır. Bu fakirin üzerinde bir elbise yahut belden aşağı örten bir örtü (izâr, peştamal) veyahut bir gömlek (kamis, fistan) oluyor. Bu elbise yırtıldığı vakit şayet bu fakirin yanında iğne iplik yoksa muhtemelen avreti görülür, bu sebeple onun namazı olmaz. Kırbaya gelince, o bununla namaz için taharet almak ister ve insanlar avretini görmesin diye onlardan uzaklaşma ihtiyacı duyar. Buna benzer sebepler dolayısıyla bunların onun yanında olması gerekir. Eğer bir kimsenin yanında su kırbası yoksa, namaz hususunda onu töhmet altında bırakabilirsin. 


52. Edep: Üstatların Huzurunda Edepli Olmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, kendilerini terbiye eden, ilim öğreten kimselere karşı hürmeti muhafaza etmeleri ve onlara karşı nezaket göstermeleridir. 


Velid b. Utbe'nin haber verdiğine göre İbnü’l-Mübârek şöyle demiştir: 


“Edep öğretenleri kaybettiğimiz vakit edepleri talep ettik.” 


Muhammed b. Mübârek es-Süri'nin naklettiğine göre Muhammed b. Mübârek (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Müridler için tövbe neyse ârifler için edep odur.” 
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Ebü Abdullah en-Nebâci (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Her kim kendisine edep öğreten kimseye tâzim göstermezse, öğrendiği bu edebin bereketlerinden mahrum bırakılır.” 


53. Edep: Kaçırılan Salih Amellere Üzülmek 


Kaçırdıkları güzel ahlâka üzülmeleri de onların edeplerindendir. 


Vüheyb b. Verd'den nakledildiğine göre şöyle demiştir: 


“Süfyân-ı Sevri (kuddise sırruhüj şiddetli bir şekilde ağladı ve kendisine bunun sebebi soruldu. O da şu cevabı verdi: İhtiyarladık, ömrümüz geçip gitti biz ise Allah Teâlâ'nın rızasına ulaştıracak güzel ahlâk ile ahlâklanamadık.” 


Ebü Amr b. Hamdân'ın yanına uğradım. Büyük bir ah çekti. Ben de kendisine, 


- Ey şeyh! Sana ne oldu, diye sordum. O da şu cevabı verdi: 


- Geçip giden şu uzun ömrümü tefekkür ettim ancak Allah Teâlâ'ya arzedecek düzgün bir şey (amel) bulamadım. Nefsimi düşündüm onda da salihlerin ahlâkından bir ahlâk bulamadım. Ben ah vah etmeyeyim de kim etsin? 
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54. Edep: Her Durumda Hayâyı Muhafaza Etmek 


Onların edeplerinden biri de, açıkta yapmaktan hayâ ettikleri şeyleri gizlide de yapmamalarıdır. 


Benim Mansür b. Abdullah'tan, onun Ebü Ali ed-Dekki'den onun da Zünnün el-Mısri'den (rahmetullahi aleyh] İşittiğine göre Zünnün şöyle demiştir: 


“Kim açıkta yapmaktan utandığı bir şeyi gizlide yaparsa, o kimsenin Allah indinde bir kıymeti yoktur.” 


Hâris el-Muhâsibi (kuddise sirruhü| şöyle demiştir: 


“Kim bâtını konusunda çalışıp gayret ederse Hak Teâlâ zâhirindeki muamelelerinde ona ihsanda bulunur. 
Kim de bâtını için gayret etmekle beraber zâhirdeki muamelelerini güzel yaparsa, Allah Azze ve Celle ona hidayet lutfeder. Nitekim Cenâb-ı Hak, 


Ori KÉ 0.1 ege Git dE, a # 
DU AŞİ ARE ell 
‘Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz” (Ankebüt 29/69) buyurmuştur.” 
Ebü Osman Hiri'ye soruldu: 
- Güzel amel eden kimdir? O da şu cevabı verdi: 


- Bâtınını güzelleştiren, zâhirde sünnetlere uyan, insanlar hakkında hüsnüzan besleyen, nefsi hakkında ise suizan besleyen kimsedir. 
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55. Edep: Yolculuk Edeplerine Riayet Etmek 


Onların yolculuktaki edeplerinden bir diğeri de, Muhammed Mansür et-Tüsi'nin söylediği şu edeptir: 


“Yolculuğa çıkan kimseye yolculuğu esnasında şu dört şey lazımdır: 


1. Kendisini yönetip fayda veren ilim. 
2. Ünsiyet edip huzur bulacağı zikir. 
3. Şüpheli şeylerden alıkoyacak vera‘. 


4. Kendisini taşıyacak yakin.* Böyle olduğu vakit o kimse diriler arasında yahut ölüler arasında olmayı umursamasın.” 


56. Edep: Cömert Olmak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, dünyaya ehemmiyet vermemeleri ve bilhassa kendilerine hizmette bulunan kimselere karşı cömert davranmalarıdır. 


Ebü Ali el-Müzeyyin (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Ebü Türâb Nahşebi'nin saçını tıraş ettim, o da bana 70 dinar verdi.” 


43 Yakin: Kalpten şüphenin yok olma halidir. Her türlü şüpheyi ortadan kaldırıp tasdik edilen gaybın hakikatine ermek. Yakin, gâib olan hakkında o kadar kesin bir bilgidir ki o gâib gözle görülse bu bilginin kesinliğinde ve doğruluğunda her hangi bir değişiklik olmaz. Yakin müşahededir. 

Ebü Abdurrahman es-Sülemi (kuddise sırruhü| Derecâtü'(-Muâmelât adlı eserinde yakini şöyle tarif eder: Allah Teâlâ'dan başkasının yanında bir hayır olmadığını tahkik edip bilmektir. Yakin, sırrın keşfi ile gaybı müşahede etmektir. Kaynağını bildiğinden dolayı hiçbir şeye taaccüp etmemektir... (s. 488) 
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57. Edep: Belalara Karşı Sabırlı Olmak 


Belalara karşı sabırlı olmaları da onların edeplerindendir. 


Bize Ali b. Abdullah, Mekke'de haber verip dedi ki: Bana Ebü Bekir Ahmed b. Abdüsselâm şöyle anlattı: 


“Bir fakir başına gelen bir şeyden dolayı Kettâni'ye şikâyette bulundu. O da şu cevabı verdi: ‘Bir gün İbrahim b. Edhem fakirlerin yanına uğradı ve onlara bakarak: “Allah'ın belaya uğrattığı kimseler, Allah'ın nimetleri içindedir. Allah'ın nimetlerini ihsan ettiği kimseler de O'nun verdiği bela içindedir. Muhakkak ki O sizi musibetleri için ehil kıldı, o halde sizler de sabır ehli olun’ dedi.” 


58. Edep: Nefsi Ayıplamak 


Onların bir başka edebi de, hayır işler emretse bile nefislerini kınamalarıdır.** 


Şibli (kuddise sirruhü| şöyle demiştir: 


“Bir vakit bana 100 dinar verildi. İçimden sabah karşılaştığım ilk ihtiyaç sahibine bunu vererek elimden çıkarayım dedim. Sabah çıktım ve çok geçmeden önümde bir âmâ gördüm, bir berber onun saçından tutuyordu. Kendimi tanıttım ve elimdeki keseyi âmânın eline uzattım. O da, 


- Keseyi berbere ver, dedi. Ben de, 


44 Sadık, iyilik yapan ve günah işleyen hiçbir nefis yoktur ki kendini 
kınamasın. Zira bir hayır, iyilik yaparsa “keşke daha fazlasını yapsaydım” der. Bir kötülük işlediğinde ise “keşke yapmasaydım” der. 
Aynı şekilde ahirete gittiği vakit dünyada terkettiği hayırlardan dolayı kendisini kınayacaktır (bk. Sülemi, Nefis Kusur ve Tedavileri, s. 32). 
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- 100 dinardır, dedim. 


- Onun ne olduğunu sana kim sordu? Bu keseyi ona ver dedi. Ben de keseyi berbere verdim, O da, 


- Ben ondan bir şey almamam gerektiğine inandım, dedi. Bunun üzerine mahcup oldum, onlardan geri kaldım ve dinarları sokağa saçtım. Kendi kendime, 


- Şu kör de, berber de senden daha yiğit, inandım ki bundan sonra asla fütüvvet iddiasında bulunmayacağım. 


59. Edep: Mürşidin Sözünü Tutmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, iç yüzünü bilsinler veya bilmesinler şeyhlerinin işaret ettiği bir şeyi kabul etmeleridir. 


Ebü Abdullah Kirmâni şöyle demiştir: 


“Ben tavaf yapıyordum, o esnada, 'Ebü Amr Züccâci'nin Cüneyd-i Bağdâdi'ye sorduğu mesele tevekküldür” diye bir düşünce kalbime geldi. Tavafı bitirdiğimde doğruca onun yanına gittim ve ona tevekkülden sordum. Şöyle dedi: 


- Ey Ebü Abdullah! Bugün seferde riyâzet yoktur fakat sen evlen. 


- Efendim nasıl evleneyim. Kendime yetecek kadar bile bir şeyim yok, dedim. 


- Sen evlendiğin zaman rızkının senden kesileceğini mi zannediyorsun? Evlen zira Allan Resülü'nün [sallallahu 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aleyhi vesellem] sünnetinde bereket vardır, buyurdu. Gerçekten de evlendiğim vakit talep ettiğim şeye ulaştım. 


Ebü Sehl Muhammed b. Süleyman'ın (rahmetullahi aleyh] şöyle dediğini işittim: | 

“Her kim üstadına ‘niçin’ derse asla felah bulmaz.” 

Yine Ebü Sehl şöyle demiştir: 

“Bir adam Ebü Hafs'a, 

- Bu manevi hallere nasıl ulaştın, dedi. O da, 


- Kalbimde şek ve şüphe duymaksızın şeyhlerimin işaret ettikleri şeyleri kabul ederek, buyurdu.” 


60. Edep: Kötü Ahlâktan Kurtulmak İçin 
Gayret Etmek 


Onların edeplerinden biri de, nefis ve tabiatlarının kötü ahlâklarını giderme hususunda mücâhede etmeleridir. | 


Ebü Amr Züccâci şöyle demiştir: 


“Beşeri huylarımdan bir zerre azaltmam, benim için su üzerinde yürümemden daha sevimlidir.” 


61. Edep: Sıkıntı Halinde Şükretmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, açlık ve zarara şükretmeleridir. 


Ubeyd el-Verrâk şöyle demiştir: 


“Bir gün Kubbetü'ş-şuarâ'da Bişr-i Hâfi'nin yanında idim. Bir adam ayağa kalktı ve, “Vallahi üç günden 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beri açım’ dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hâfi ayağa kalktı, adamın yanına gitti ve ona bir şeyler söyledi adam da yerine oturdu. Biz, görüyor musun Bişr adama ne dedi de adam yerine oturdu, dedik. Kalktım adamın yanına varıp, şeyh sana ne söyledi, dedim. Adam, şeyhin kendisine, kuşkusuz Allah [celle celâluhü| açlığı şükredene verir, dediğini söyledi.” 


62. Edep: Takdire Rıza Göstermek 


Süfilerin edeplerinden biri de, kendilerine isabet eden meşakkatlere razı olmalarıdır. 


Ebü Câbir el-Enbâri şöyle demiştir: 


“Bir merkebe bindim ve çok geçmeden bir askerle karşılaştım. Beni indirip kendisi bindi ve şu beyitleri terennüm etmeye başladı. 


“Şayet bunun için gazap edersen ben de bundan dolayı gazap ederim. 


Eğer sen razı olursan şüphesiz ben de razı olurum.” 


Ben de, “Ey efendim, kuşkusuz razı oldum” dedim ve evime gittim. Daha yeni oturmuştum ki biri, “Merkep kapıda bağlıdır” diye seslendi. 


63. Edep: Dili Muhafaza Etmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, benim Ebü Abbâs Bağdâdi'den, onun Cafer Huldi'den, onun Ebü Muhammed Ceriri'den, onun da Sehl b. Abdullah et-Tüs-Iert den (rahmetullahi aleyh] işittiği şu sözdür: | 


82 e SÜFİLERİN AHLÂKI (CEVÂMİU ÂDÂBİ'S-SÜFİYYEJ 
“Şunlar sadıkların ahlâkındandır: 


- İster doğru ister yalan olsun Allah Teâlâ adına yemin etmezler. Gıybet etmezler ve yanlarında gıybet edilemez. 
Karınlarını tıka basa doyurmazlar. Söz verdiklerinde sözlerinden dönmezler. Kelâmlarının sonunda, 'inşallah/Allah dilerse” demeden konuşmazlar. Asla mizah yapmazlar.” 


64. Edep: Az Yemek, Az Uyumak, Az Konuşmak 


Onların diğer bir edepleri de, vakitleri hususunda benim Nesr b. Ebü Nasr'dan, onun (Cafer) Huldi'den onun da Cüneyd'den (rahmetullahi aleyh] işittiği şu sözdür: 


“Bizim esasımız şu üç şey üzerinedir: 'Acıkmadan yemeyiz, uyku bastırmadan uyumayız ve zaruret olmadıkça konuşmayız.” 


65. Edep: Fakrın Edeplerine Riayet Etmek 


Onların bir değer edepleri de, fakrın edeplerine riayet etmeye devam etmek, sınırlarına bağlı olmak, fakirliğin hükümlerini açık ve gizli muhafaza etmektir. 


İbrahim Havwvâs [rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Fakirin ışıltısını elbisesinde yansımış görürsen, ar-Dk onun hayrını bekleme.” 


Zünnün el-Mısri'ye sadık fakirin sıfatından soruldu. 
O da şöyle cevap verdi: 


“Yokluk anında süküt etmek (sessizce sabretmek), varlık zamanında ise harcamak ve başkalarını kendisine tercih etmektir.” 
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66. Edep: Tasavvuf Âdabını Gözetmek 


Onların edeplerinden biri de, Ebü Abdullah b. Muhammed b. Hafif'in (rahmetullahi aleyh] bana ulaşan şu sözüdür: 


“Tasavvufun âdabı on haslettir: 


1. Kalbi kötü huylardan tasfiye etmek, temizlemek. 
2. Tabiatına ait (fıtri olan kötü) ahlâktan uzaklaşmak. 
3. Beşeri isteklerini izale etmek. 

4. Her türlü kötü halden içtinap etmek. 


5. Hakikat ilmine bağlanmak ve ruhani vasıflar kazanmak. 


6. Hakikate en uygun ve evla olanı yapmak. 


7. Herkese nasihat etmeye, ihlâslı davranmaya devam etmek. 


8. Ümmete şefkat göstermek. 
9. Şeriat hususunda Allah Resülü'ne ittiba etmek. 


10. Daima Allah Teâlâ'ya karşı vefa göstermek.” 


67. Edep: Tasavvufu Yaşamak 


Her türlü halde tasavvufu yaşamak da onların edeplerindendir. 


Ebü Bekir Râzi'den, Ali b. Abdülhamid'in şöyle dediğini işittim: 
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“Tasavvuf tekellüfü” terketmek, zarif olmak ve (insanlar tarafından) izzet ve şeref kazanmayı terketmektir.” 


68. Edep: Nefse Muhalefet Etmek 


Süfilerin edeplerinden biri de, daima nefse muhalefet etmek ve her vakitte evla olanı yapmaktır. 


Benim Muhammed b. Abdullah er-Râzi'den, onun Cafer b. Muhammed b. Nasir'den onun da Cüneyd'den işittiğine göre Cüneyd [kuddise sirruhüJ şöyle demiştir: 


“ÜUzletin meşakkati, seçkin kimselerin yakınlığından daha güzeldir. Nefsin arzularına karşı sabretmek, iyilerin kalplerine onu talep etmekten daha güzeldir.” 


69. Edep: Kötü Huyları Güzel Huylara Çevirmek 


Himmetlerin* en yücesine meyletmek ve en düşüklerinden uzaklaşmak da süfilerin edeplerindendir. 


Ebü Bekir et-Taberi'den, Ebü'l-Hüseyin el-Hârizmi'nin şöyle söylediğini işittim: 


45 Tekellüf: Meşakkatli bir işi üzerine almak, zorlamak, yük olmak, yüklenmek, zor ve âdeti olmayan bir şeyi yapmaya çalışmak, kendini zorlamak, isteksiz veya zorlama yapmacık tavırla yapmak, gösteriş gibi anlamlara gelen Arapça bir kelimedir. Tekellüfü terketmek, süfilerin ahlâkındandır. Yine bu, insanları göz önünde tutarak nefse yüklenmek şeklinde olur ki süfiyye ahlâkına aykırıdır. 

46 Himmet: Azim, enerji, istek, arzu, meyl, şevk, gayret, yardım etmek 
gibi anlamları olan Arapça bir kelimedir. Bir olgunluk hali veya kulun bir şeyi elde etmek üzere kalbinin bütün gücüyle Hakk'a yönelmesidir. 
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“Onlar (süfiler) abdal*” diye isimlendirildiler. Çünkü onlar bütün kötü huylarını güzel huylara, Allah Teâlâ'dan uzaklaştıran halleri de ona vâsıl eyleyen hallere tebdil ettiler. 


Abdullah er-Râzi'den, Ebü Bekir ed-Dukki'nin şöyle dediğini işittim: 
“Ebü Bekir el-Mağribi'ye tasavvuftan sordum. O da, 


“Himmetin (talep, maksat, gayretin) yüksek olmasıdır” cevabını verdi.” 


70. Edep: Hak'tan Gelene Razı Olmak 


Süfilerin hastalık hallerindeki edeplerinden bir diğeri de, benim Ebü Bekir er-Râzi'den, onun Hüseyin'den, onun da Abdullah er-Rıdvâni'den işittiği şu sözdür: 


“Bir defasında Bişr-i Hâfi ve Ma'rüf-i Kerhi (kuddise sırruhumâ) hastalandı. Tabip (muayene için) her birine ayrı ayrı gidiyordu. Bişr-i Hâfi hastalığını haber veriyor Ma'rüf-i Kerhi ise haber vermekten kaçınıyordu. 


Hekim Ma'rüf-i Kerhi'ye, *Bişr'in söylediği gibi sen de hastalığını bana söylemek istemez misin?” dedi. Şeyh, 


‘Hak Teâlâ'yı sana şikâyet etmemi mi istiyorsun?” dedi. 


Ardından hekim Bişr'in yanına gitti ve onun söylediklerini kendisine haber verdi. Bunun üzerine Bişr-i Hâfi şöyle dedi: 


47 Abdal: Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyanda zikredilir. Karşılık, halef, şerefli, cömert, ivaz gibi lügat manaları bulunmaktadır. Tasavvufta ise veliler arasında, insanların işlerinde tasarruf için manevi müsaade verilmiş kişilerdir. 
Tasavvufta, abdal, ricâlü”l-gaybdandır. 
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“Ey Hekim! Biz sana Allah Teâlâ'yı şikâyet etmedik. 
O'nun bizim üzerimizdeki kudretini sana haber verdik.” ” 


71. Edep: Allah'a Tam Teslim Olmak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, tedbiri terketmek ve Allah'a tam teslim olma haline rücü etmektir. 


Ebü'l-Hüseyin b. Mansür (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Her kim işlerini Allah'a havale ederse işlerini O'nunla ve O'nun için yapar. Kim O'nu bulursa, O'nunla birlikte başkasını bulmaz (arzulamaz). Kim O'nun rızasını talep ederse Hak Teâlâ ona gizli sırrını lutfeder. Bu sır da Allah Teâlâ'nın şu âyet-i kerimesidir: 


Le Toz l Ağ AN AE 
‘Sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı gafür ve rahim bulur’ ” (Nisâ 4/110). 


72. Edep: Boş İddiaları Terketmek 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, boş iddiaları terketmek, fakirlik ve zayıflık hududuna rücü etmektir. 


Ahmed b. Ebü'l-Havâri anlatıyor: 


“Bir defasında Ebü Süleyman ed-Dârâni, Allahım! 
Hakkımda verdiğin her hükme razıyım, dedi. Bunun üzerine Hak Teâlâ ona öyle bir diş ağrısı isabet ettirdi ki akabinde (dayanamayarak), Allahım! Bana bu hastalıktan afiyet, şifa vermezsen (korkarım ki) isyan edip helâk olurum, dedi. 
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73. Edep: İbadetlere Devam Etmek 
Ara vermeden taat ve ibadetlerini eda etmeye devam etmeleri de süfilerin edeplerindendir. 
Gs e vd e 
Lal Saali Al: 
“Din (itaat) daima O'na aittir” (Nahl 16/52). 


Bu âyetin "Ais GC -İbadet daima O'na aittir” manasında olduğu söylenmiştir. 


Ebü Osman el-Hîrî (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: 


“Her kim ibadetin zevkini tadarsa, ondan ayrılamaz. 
Kim ibadet hususunda gevşeklik yapıyorsa bunun sebebi ibadet ettiği zatı (Rabb'ini) az bilmesinden kaynaklanmaktadır. Bilmiyor musun? Şüphesiz Allah Resülü /sallalla- hu aleyhi vesellem] ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu.” 


74. Edep: Nefse Nasihat Etmek 


Muhalefet etme konusunda nefislerine nasihat etmeleri ve ona uymayı terketmeleri, onların edeplerindendir. 


Kuşkusuz kulun nefsine öğüt vermesi, onun şerefin- den kaynaklanmaktadır. Her kim nefsine nasihat etmeyi terketmişse bu durum, nefsin o kimsenin yanındaki rezilliğinden dolayıdır. 


Cüneyd-i Bağdâdi [kuddise sırruhüJ şöyle demiştir: 


“Nefsine nasihat edenlerin alametlerinden bazıları şunlardır; nefsin şehvetlerini terketmek, nefsin lezzetle- 


48 Âyet-i kerimedeki “din” kelimesi “ibadet” olarak tefsir edilmiştir. 
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rinden yüz çevirmek, göz ve kalplerin nefsin süslerini görmemesi, dönüş yeri olan ahirete yönelmek ve orası için azık hazırlamaktır.” 


İbrahim b. Şeybân'a, 


- Nefsine nasihat eden kimsenin alameti nedir, diye soruldu. O da şu cevabı verdi: 


- Onun alameti; nefsine hoşlanmadığı ve ona muhalif olan şeyleri (salin amelleri) yüklemek ve bütün hallerde ondan pek az razı olmaktır. Zira nefsin kendisine uygun olarak yöneldiği şeyin (arzunun) içine, başkaları- na muhalefet gizlenmiştir. Allah Teâlâ tarafından tevfik (başarı) ile desteklenmeni dilerim. 


75. Edep: Vakti En İyi Şekilde Değerlendirmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de geçmiş ve gelecek hallerle meşgul olmayı terketmek, vakti gözetleyip dikkatli değerlendirme hususunda gayret etmek ve bunları pek az düşünerek her vakitte kendisi için en evla olan mücadele (amel) ile meşgul olmaktır. 


Cafer el-Havwvâs anlatıyor: 


Arkadaşlarımızdan biri Cüneyd-i Bağdâdi'ye (kuddise 


sırruhül), 


- Bana tavsiyede bulun, dedi. Şeyh de ona şu tavsiyede bulundu: 


- Sana geçmiş hal ile ilgilenmeyi terketmeni tavsiye ederim. Zira geçmiş halle ilgilenmek seni ondan daha uygun olan şimdiki hali değerlendirmekten alıkoyar. Sana 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geçmiş halleri mülahaza etmeyi terketmeni ve gelecek vakti onu getiren Rabb'ini zikretmekle karşılamanı öğütlerim. Muhakkak ki sen bunları yaptığın vakit senin için en evla olan zatı zikretmiş olursun ve eşyayı görmek sana zarar vermez. 


Ebü Ahmed Hasneveyh'ten, Abdullah b. Mübârek'in şöyle dediğini işittim: 


“Her kim geçmiş ve gelecek vakitlerle meşgul olursa, fayda görmeksizin vakitleri boşa gider.” 


76. Edep: Mürşidle İstişare Etmek 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, şeyhleri ile meşveret etmeleri ve onların işaret edip gösterdikleri yolu kabul etmeleridir. 


Süfilerden birine şöyle denilir: 


- Yaptığınız işlerde doğruya isabet ettiğiniz şeyler çok mudur? O da şöyle cevap verir: 


- Biz bir cemaatiz. Bizim aramızda akıllı, ârif, işlerinde tecrübe sahibi olan ve bu makamları aşan kimseler var. Biz onlarla istişare ederiz ve onların gösterdiği hususlarda onlara tabi oluruz. Bu sebeple doğruya isabet ettiğimiz hususlar çok olur. 


77. Edep: Dünya Ehlinden Yüz Çevirmek 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, dünya ve dünya ehlinden yüz çevirmek, şehvetlerden ve bunlara erişmeyi düşünmekten kaçınmak, bundan sonra da bütün (hayırlı) işlerde çok gayret sarf etmektir. 


Nitekim Hârise b. Nu'mân [radıyallahu anh], Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem) kendisine, “İmanın hakikati nedir?” diye sorduğunda şöyle cevap verdiğini haber vermiştir: “Nefsimi dünyadan sakındırdım böylece yanımda dünyanın altın ile taşı eşit oldu. Gecemi uykusuz gündüzümü susuz geçirdim. Sanki bariz bir şekilde Rabbim'in arşına bakıyorum.” 


78. Edep: Dünyevi Zevklerden Kaçınmak 


Onların edeplerinden biri de haklara riayet etmeye devam etmek ve az olsun çok olsun zevklerden kaçınmaktır. 


Onların bu hususta dayandıkları esas, Allah Teâlâ'nın şu âyet-i kerimesidir: 


GAA o z e EE E A o E ehr 3 Cu o » 
$ Jo p I LA LS Lëck Al Lë All AA AO ea 
` di ` S ` 


Si 


O 2 > a a ri ATA 

“Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekân yaparız. O, buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer” (İsrâ 17/18). 


49 Bezzâr, el-Müsned, nr. 6948; Taberâni, e/-Mu'cemü'i-Kebir, 3/266 
(nr. 3367); Beyhaki, Şuabü”-İmân, nr. 10106-10108. 
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79. Edep: Fakrın Hükümlerine Riayet Etmek 


Onların önemli edeplerinden bir diğeri de, Ebü Hafs'tan (rahmetullahi aleyh) nakledilen şu edeplerdir: 


“Ebü Hafs'a fakrın hükümlerinden ve edeplerinden sorulduğu vakit, “Şeyhlere karşı hürmet etmeyi muhafaza etmek, dost ve arkadaşlarla güzel geçinmek, küçüklere nasihat etmek, fırkalar (topluluklar) hakkında husumeti terketmek, din kardeşlerini kendisine tercih etmeye devam etmek, mal biriktirmekten kaçınmak, yollarında olmayanlarla arkadaşlığı terketmek, dünya ve din işlerinde birbirine yardımcı olmaktır” cevabını vermiştir.” 


80. Edep: Tövbe Ehli Olmak 


Kendilerinde vâki olan gafletten dolayı yaptığı ve yapmadığı ameller için sürekli tövbe etmek, onların edeplerindendir. Nitekim bu hususta Hüseyin b. Mansür'dan şu söz nakledilmiştir: 


“Bilmediğin şeylerden (hatalardan) dolayı tövbe etmen, seni bildiğin şeyler (günahlar) hakkında da tövbe etmeye sevkeder. Bilmediğin şeylere (nimetlere) şükretmen de bildiğin şeylere şükretmeye sevkeder. Çünkü Allah Teâlâ'nın emrine götüren işlerin dışında kalan hareket ve sükünet hali kula yasaklanmıştır.” 


81. Edep: Gafletten Sakınmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, zikir esnasında huzurlu olmak ve gafletle Allah'ı zikretmekten kaçınmaktır. 
Nitekim Ebü Mansür şöyle demiştir: 
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“Her kim başkasını gördüğü halde yüce Allah'ı zikrederse, bu ancak o kimsenin ondan uzaklaşmasını artirir, kalbini katılaştırır. O kimse istidraç sahibi olur ve kendisini irşad edecek bir kimse bulamaz.” Ardından onlardan biri için şu şiiri okudu: 


Seni hatırladığım vakit kuşkusuz bir endişe hali, 


Bana şevkimi, fikrimi ve zikrimi ulaştırır hatırladığım anda seni, 


Hatta bana şöyle seslenir senin tarafından bir gözetleyici, 
Vah etmekten ve kendini hatırlamandan sakındırırım 


seni.” 


Cüneyd-i Bağdâdi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: “Gafletle yapılan zikrin cevabı lânet ve kovulmak olur.” 


82. Edep: İstikamet ve Takva Sahibi Olmak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, tabii huylardan içtinap etmek ve nefsi istikamet üzere olmaya sevketmektir. 


Keza Hüseyin'in (rahmetullahi aleyh] şöyle söylediği zikredilir: 


“Açlık Allah Teâlâ'dan başkası için olunca bununla bütün şerlerin kapısı açılır. İbadet cehaletle yapılınca 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bununla kibir® ve ucub! kapısı açılır. Kullar helâlinden olduğu vakit yiyeceklerini her daim Allah Teâlâ'nın rızkı olarak kabul etmeli ve katıklarını kâfi miktarda edinmelidirler. İbadetin tadı açlığın mirasıdır. Tuzdan dahi kul hesaba çekilir. Yünden (süf) libas insanların arasında olmayan kimseler içindir. Mescidlere sığınmak ise insanların arasında olanlar içindir. Zira bunu yapmak düşmandan? bir çeşit korunmaktır. Şiarınız (düsturunuz) Kur'ân-ı Kerim, çırağınız fikir, iyilik ve güzelliğiniz takva, temizliğiniz tövbe, nezafetiniz su, eviniz vera', meşgaleniz Allah Teâlâ, orucunuz ölene kadar, emanetiniz O'nun indinde, susmanız O'nu murakabe etmek, bakışınız O'nu muşahede etmektir. Bütün bu işlere ancak Hak 


50 Kibir: Arapça, büyüklenme demektir. Yerilen nefis hastalıklarındandır. “Haksız yere yeryüzünde büyüklük taslayanları, âyetlerimden çevireceğim” (A'râf 7/146) âyet-i kerimesi ile Allah kibirlileri yerer. 
Kibirli, kendini herkesten üstün görür, başkasını beğenmez, herkesi eleştirir. Mukabili tevazu ise; kulun kendini Allah'ın güç ve kudreti önünde değersiz görmesidir. 


51 Ucub-Ucb: Kendini beğenmeyi ifade eden Arapça bir kelime. Cürcâni bu terimi, kişinin hak kazanmadığı bir rütbeyi hak kazanmış gibi düşünmesidir, diye tanımlar. Yine, onun bir başka tanımlaması da şu şekildedir: Ucub, nefsin gizli bir sebepten ötürü değişip, her zamanki halinden sıyrılıp uzaklaşmasıdır. Kendini beğenmek, bir nefis hastalığıdır. Kul, sahip olduğu bazı şeyleri göz önünde tutmak suretiyle, onların hakiki sahibi olan Allah'ı unutarak kendisine aitmiş gibi kabul ederek, büyüklenir, şımarır. Tasavvufta hedefe varmaya giden yolda, ucub, çok önemli bir engeldir. Zira ucub, bir hadis-i şerifte, yetmiş yıllık amelin boşa gitmesine sebep olan kötü bir vasıf, şeklinde değerlendirilmiştir (bk. Süyüti, e/-Câmiu's-Sagir, nr. 2074). 

52 Mümkün mertebe mescidlerde ilim ve ibadetle meşgul olmak, kulu 
şeytan, nefis, din ve dünya düşmanlarından ve günaha girmekten muhafaza eder. 
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Teâlâ'nın kalbini takva'ile imtihan ettiği kimseler güç yetirebilir. Zira Rabbü”l-âlemin şöyle buyurmuştur: 


YAZ e A REENEN 


“Onlar, Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği” kimselerdir” (Hucurât 49/3). 


83. Edep: Rızkı Allah'tan Bilmek 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri ise, tedbir almayı verızık talep etme peşinde koşmayı terketmektir. Ayrıca yazılan kadere ve Cenâb-ı Hakk'ın kefilliğine bütün hallerde tam itimat etmektir.“ Nitekim Hüseyin b. Mansür (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Kim bu manevi hallerden bir şey tatmak isterse, nefsini sanki şu üç menzilden birindeymiş gibi tefekkür etsin: Ya daha önce annesinin karnında kendisi tedbir “almadığı halde tedbir alınmış şekilde bilmediği yerden rızıklandığı gibi rızıklanacağını, veya kabirde olduğu gibi rızıklanacağını, yahut kıyamette olduğu gibi rızık sıkıntısı çekmeyeceğini.” 


Yine şöyle demiştir: 


“Tevekkül sahibinin rızkı, hesapsız olarak bilmediği yerden gelir. Bu hususta ona sual de sorulmaz.” 


53 Âyet, takva için seçtiği, takvaya alıştırdığı, takvaya uygun olduğunu 
bildiği gibi manalar verilerek açıklanmıştır. 

54 Allah Teâlâ'nın takdirine tam teslim olmak, rıza göstermek ve tam 
tevekkül edip her işini tamamen O'na havale etmektir. 
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84. Edep: Enaniyetten Sakınmak 


“Ben”, “biz” ve “benim için” gibi lafızları terkedip kullanmamak da onların edeplerindendir. Nasıl ki Peygamber Efendimiz'den [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle rivayet edilmiştir: 


Bir kimse kendisinden izin istediği zaman Peygamber Efendimiz, “O kimdir?” diye sordu. İzin isteyen “ben” dediğinde, Peygamber Efendimiz bu cevaptan hoşlanmamışçasına, “Ben, ben” diye karşılık verdi.” 


Ebü Mansür'un şöyle dediği nakledilir: 


“Kul 'ene/ben, benim rızam' dediği vakit” Allah jazze ve celle], “Sen perişan oldun, bilakis ben, benim rızam” buyurur. Kul, “Hayır bilakis sen (senin rızan) ey Mevlâm' derse, Mevlâ Teâlâ, 'Bilakis sen (senin rızan) ey kulum” buyurur. 
Kulun bu husustaki muradı Allah Teâlâ'nın da muradı olur.” 


85. Edep: Kusurların Tedavisi ile Uğraşmak 


Onların edeplerinden biri de, başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı bırakıp kendi kusurlarıyla, bunların tedavileri ve devası ile meşgul olmaktır. Seri es-Sakâti [kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Her kim başkalarının kusurlarına bakarsa, kendi kusurlarını görmez olur. Kim vazifelendirildiği şeyi yaparsa, onu zayi etmemiş olur. Kim de vazifelendirilmedi- 
55 Buhâri, İsti'zân, 17; Müslim, Edeb, 38, 39; Buhâri, e/-Edebü”-Müfred, 

nr. 1086. 


56 Kendi varlığını görüp sadece kendi nefsinin arzusunu düşündüğün- 
de ve hevâsına uyduğu vakit. 
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ği bir şeyi yapmaya kalkarsa, kuşkusuz vazifelendirildiği şeyi zayi etmiş olur.” 


86. Edep: Mürşide Tâbi Olmak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, mürşidlerin emirleriyle (talimatlarıyla) edeplenmek ve güzel bir şekilde onlara itaat etmektir. 


Yine Seri es-Sakati (kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Kim kendisinden üst mertebedeki bir kimseye itaat ederse, kendisinden alt mertebede olan da ona itaat eder. Kim de nefsini terbiye etmekten aciz kalırsa, başkasını terbiye etmekten de aciz kalır.” 


87. Edep: Dili Korumak 


Dili insanları methetmekten ve zemmetmekten korumak da süfilerin edeplerindendir. Yine Seri es-Sakati (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Dinin en hayırlısı vera'dır. Vera'nın da en hayırlı olanı, lisanı (insanları) övmek ve yermekten muhafaza etmektir.” 


88. Edep: Vakitten İbret Almak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, geçen vakitler- den ibret almak, vakitlerini ihmal etmekten ve zayi etmekten içtinap etmektir. Yine Seri es-Sakati'nin şöyle dediği zikredilmiştir: 

“Zamandan ibret al. Şehvetlerine uyarak geçirdiğin gün ve gecelerle zevk alma. Geçmiş zamana bakarak gelecek zaman için kendine ders çıkar. Geri kalan ömründe de geçmiş günlerinde ifsat ettiğin şeyleri ıslah et (düzelt).” 


89. Edep: Tefviz Ehli Olmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, bütün işlerini Hak Teâlâ'ya havale etmeleri ve bununla rahat etmeleridir. 


Yine Seri es-Sakati'nin (rahmetullahi aleyh) şöyle dediği nakledilmiştir: 


“Her kim işlerini Allah'a havale ederse, verme ve men etme anında mutedil” olur. Çünkü verme ve menetme bakımından Allah Teâlâ'nın kendisi hakkında en güzelini tercih ettiğini bilir.” 


90. Edep: Şehvetleri Terketmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, nefsin şehvetlerini terketmek ve bunlardan yüz çevirmektir. Keza Seri es-Sakati'nin şöyle söylediği zikredilmiştir: 


“Nefsin şehvetlerini yerine getirmek; dünyada zillet, ahirette nedamet ve üzüntü meydana getireceği gibi kalbin kör olmasına sebep olur ve Allah Teâlâ ile kul arasında hicap (perde) olur.” 


91. Edep: Kur'ân-ı Kerim'in Emirlerine Uymak 


Kur'ân-ı Kerim'in emirlerini yerine getirmek de süfilerin edeplerindendir. Zira Kur'an, kendilerini hayırlara sevkeder ve güzel mertebelere irşad eder, yönlendirir. 


57 Adaletli, ölçülü, istikamet sahibi, ılımlı olmak. 
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Aynı şekilde Seri es-Sakati'nin (rahmetullahi aleyh] şöyle 


dediği nakledilmiştir: “Meşguliyetin Kur'an olsun ki; ilim delilin, ihtiyatlı olmak yol arkadaşın, havf” sevkedicin, recâ” komutanın, şefkat elbisen olsun. Bununla birlikte Rabb'inin vaat ve tehdidini tefekkür et ve seni bunlar için gayrete getiren şeye yönel. Böylece bunları ifa etmekle aziz ve cömert Allah'a yakın olan kimsenin sahip olduklarına nâil olursun.” 


58 


59 


Havf: Arapça, korku manasınadır. Allah'ın kahrından korkarak dinde sabit olmak. Bunun zıddı recâdır (umma, ümitli olma). Diğer bir tarife göre havf, yasaklanan şeylerden ve günahlardan utanmak ve bu hususta üzüntü duymak demektir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Allah 'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkunuz ve ancak müslümanlar olarak can veriniz” (Âl-i İmrân 3/102). Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem] de şöyle buyurmuştur: “Ben, Allah'tan en çok korkanınız ve O'nu en iyi bileninizim” (Buhâri, İmân, 13). Ebü'l-Kasım el-Hakim, korkuyu rahbet ve haşyet olmak üzere ikiye ayırmaktadır: Rahbet sahibi korkunca kaçacak delik arar ve Allah'tan gayriye sığınır; haşyet sahibi ise Allah'a sığınır. 


Recâ: Arapça ummayı, ümit etmeyi ifade eden bir kelime. Allah'tan ümit kesmeme. “Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz” (Zümer 39/53) âyetine göre, Allah'tan ümit kesmek büyük günahlardandır. 
Bu, kalbin hoşlandığı bir şeyi beklemesinden, rahatlık ve ferahlık duyma halidir. İnsanın geçmişle ilgili düşüncelerine zikir; hâlle ilgili olanlara vecd, zevk, idrak; gelecekle ilgililere intizar, tevekkül; hoşa gitmeyen türden ise havf ve işrak; hoşa giden türden ise recâ ve irtiyah denir. Allah'ın lutfuna nail olma düşüncesi, recâ duygusunun doğmasına sebep olduğu gibi, tersi de havf duygusuna neden olur. 
Kul, ideal olarak bu iki duygu arasında bulunmalıdır. Recânın, gelecekle ilgili olması, temenni ile aynı anlama gelmesini çağrıştırıyorsa da, ikisi arasında fark vardır: Temenni, oyalayıcıdır, sahibini çalışmaktan alıkoyar, recâ ise; bunun aksinedir. Bu yüzden temenni makbul değildir. “Şeytan, insanı ümniyye yani temennilerle oyalar” (Hac 22/2) şeklindeki âyet bu hususu teyit eder. Recâ, dünyalık istemekle yorumlandığı gibi, Allah'ın cemalini müşahede etmeyi isteme şeklinde de düşünülmüştür. Taatte güzellik, recânın belirtisidir, denmiştir. 
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92. Edep: İşlerini Kur'an'a Arzetmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, bütün vakitlerini, hallerini, ahlâklarını ve fiillerini Kur'ân-ı Kerim'e arzetmektir. Zira böylelikle kusurlarını bilirler. 


Yine Seri es-Sakati'nin şöyle dediği zikredilmiştir. 


“Nefsine buğzetmen (razı olmaman), Allah'a itaat etmen, noksanlarını ve iyi durumunu bilmen için ahlâkını Kur'ân-ı Kerim'in emirlerine arzet.” 


93. Edep: Nefsi Tanımak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, nefislerini ve onun hak yoldan uzak olduğunu bilmeye gayret etmektir. Çünkü böylelikle nefislerinin kusurlarını bilirler ve bununla onlardan ucub (kendini beğenme) durumu zail olur. Seri es-Sakati'den şu söz nakledilir: 


“Nefsi tanımak, sıddıklar için Allah korkusunu celbeder. Şayet böyle olmasaydı ucuba düşerler ve nefislerini temize çıkarmak isterlerdi. 


94. Edep: Şöhretten Kaçınmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, hor görülen ve değer verilmeyen yerlere sefere çıkmak ve orada ikamet etmektir. Seri es-Sakati'nin (rahmetullahi aleyh] şöyle dediği zikredilir: 


“Senin için en hayırlı şey, vatanından uzak olup tanınmadığın bir beldeye gitmek, bilinmemek, ekmek kırıntıları ve basit elbiselere sabretmektir. Sonunda dünyalık bir şeye teessüf etmediğin halde ölüm sana gelsin.” 
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95. Edep: Ucubdan Kaçınmak 


Onların diğer edeplerinden biri de, nefislerinde olan bir şeyi güzel görerek helâk olmamak için nefislerinden ucub (kendini beğenme) duygusunu atmaya çalışmalarıdır. Yine Seri es-Sakati'den şu söz nakledilmiştir: 


“Az bir kötülüğü küçük görmek, kendini beğenmekten ileri gelir. Tartışılan bir hususta az ameli büyütmek, bununla başkası üzerine daha faziletli olduğunu iddia etmek ve onları hakir görmek, bunların hepsi nefsini az tanıdığından kaynaklanmaktadır. Her kim nefsini tanırsa, o kimsede ucub kalmaz.” 


Süfilerden biri şöyle demiştir: 


“Ucub/kendini beğenme duygusu, nefsin durumunu tanımaya mani olur.” 


96. Edep: Mürüvvet Sahibi Olmak 


Onların diğer bir edepleri de, bütün hallerinde mürüvvet sahibi olmalarıdır. Nitekim Seri es-Sakati'nin (kuddise sırruhüJ şöyle söylediği nakledilmiştir: 


“Mürüvvet, Allah Teâlâ'nın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmaktır. En kıymetli ve yüce ahlâkla Allah Teâlâ'ya yaklaşmaktır.” 

Cüneyd-i Bağdâdi (kuddise sırruhüj şöyle demiştir: 


“Mürüvvet, nefsini başkasından daha faziletli görmemendir.” 
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Ebü Hafs (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Mürüvvet malını, makamını dünya hususunda (din) kardeşlerin için sarfetmen, ahiretleri için de dua etmendir.” 


Ebü Osman [rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: 


“Mürüvvet, nefsini Rabb'inin emirlerine muhalefet etmekten korumandır.” 


Abdullah b. Mübârek (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Mürüvvet, Allah'a [azze ve celle yönelen kimseden yüz çevirmemendir.”69 


97. Edep: Fakr Halini Sürdürmek 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, fakr halini sürdürmek, ekmek kırıntıları yemek, hırka giymek ve zaruri olarak değil de kendi ihtiyarı (tercihi) ile fâni dünyanın enkazından (geçici şeylerden) bir şeyle kirlenmekten uzak durmaktır. 


Nitekim Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


“Ey âdemoğlu! Sana dünyadan açlığını gideren, (basit) bir şey bile olsa avretini örten şey, bir parça ekmek ve bir testi su kâfi gelir. İzârın (üzerini örten bir elbisenin) dışındaki şeyden ise hesaba çekilirsin.”6! 


60 Nitekim âyet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: “Bana yönelenlerin yoluna uy” (Lokman 31/15). 

61 Taberâni, e/-Mu'cemü"-Evsat, 9/136 (nr. 9343); Beyhaki, Şuabü'i-İmân, 
nr. 9869, 9873. 
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98. Edep: Kardeşlerini Güzelce Uyarmak 


Onların edeplerinden biri de, birbirlerine ayıplarını söylemeleri, uyarmaları, sulh içinde iyi geçinmeleri ve kardeşlerinin ihmal ettikleri durumlar hususunda onları koruyup gözetmeleridir. 


Ruveym [rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Süfiler, birbirlerini uyardıkları şeyin hayır ve iyilik olmasından ayrılmazlar. Ne zaman ki şer olmasını arzu ederlerse, işte o zaman helâk olurlar.” 


99. Edep: Az Konuşup Çok Amel Etmek 


Süfilerin bir başka edebi de, az konuşmaları ve çok amel yapmaya devam etmeleridir. Ruveym'in şöyle dediği nakledilmiştir: 


“Allah Teâlâ sana söz söyleme ve amel etme (nimeti) verdiği vakit, şayet senden sözü alıp ameli bırakırsa, aldırma çünkü bu bir nimettir. Eğer ameli alıp sözü bırakırsa, kuşkusuz bu bir musibettir. Her ikisini de alırsa, o vakit bu bir cezadır.” 


100. Edep: Kardeşlerine İhsanda Bulunmak 


Kardeşlerine ihsanda bulunmaları ve onları kendilerine tercih etmeleri, onların edeplerinden bir diğeridir. 
Ben Nasr b. Ebü Nasr'dan, Ebü Hüseyin Mâliki'nin şöyle söylediğini işittim: 

“Süfi şeyhlerden birine tasavvuftan ve âdabından soruldu. O da şu cevabı verdi: 
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Tasavvuf dört makamdır. Bu dördü bir insanda toplandığı vakit o kimse tasavvufa layık olur. Bunlar fazilet (ihsan sahibi olmak), isâr (başkalarını kendine tercih etmek), sabır ve dirayettir. Fazilete gelince, şayet dünya malı bir kimseye verilse, sonra ihtiyacı olan bir kimse kendisinden bir şey istese onun yanında bir şey bulamaz (zira hepsini Allah için dağıtmıştır). Ancak sonra istenilmeye ehil olduğunu kabul edip kendisinde bir fazilet görürse, o kimse fazilet sahibi değildir. İsâra gelince, bir şeyden ayrılmak ve kendisi muhtaç olsa bile o şeyi muhtaç olan başka birine vermektir. Sabır da nefsi hoşlanmadığı şeyi yapmaya teşvik etmektir. Dirayet ise faydalı ilimdir, bu olmadığı takdirde susmaktır. 


101. Edep: Tek Başına Yemekten Kaçınmak 


Onların edeplerinden biri de, tek başına yemeyi kerih görmeleridir. 


Sâib b. Yezid (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Cahiliye döneminde bir kimse tek başına yemek yediği vakit kendisinden sonra evladı da ayıplanırdı.” 
Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


“Sizin en şerliniz, yalnız başına yiyen ve yardımı meneden kimsedir.”52 


62 bk. Taberâni, e/-Mu'cemü"'!-Kebir, 10/318 (nr. 10775); Hâkim, el-Müstedrek, 4/300; Buhâri, e/-£debü'/-Müfred, nr. 160. 
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102. Edep: Gizli Riya ve Ucubdan Sakınmak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, riya ve ucubdan içtinap etmeleridir. 


Seri es-Sakati [kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Kurraların (hafızların) amellerini en çok gideren şey, ucub ve gizli riyadır.” 


103. Edep: Doyuncaya Kadar Yememek 


Doyuncaya kadar yemekten sakınmak ve az yemek de süfilerin edeplerindendir. Bu konudaki dayandıkları esas, Allah Resülü'nün [sallallahu aleyhi vesellem) şu hadis-i şerifidir: 


Peygamberimiz yanında geğiren bir adama, 


EE 


“Geğirtini bizden uzak tut. Zira insanların dünyada en çok tok olanları, kıyamet günü en uzun aç kalacak olanlarıdır” buyurmuştur. 

Merverrüzi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 

“Elli yıldır hiç doyuncaya kadar yemedim.” 

Sehl (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Bu işin aslı, Allah Teâlâ'ya itimat edip tevekkül etmek, az yemek ve halktan kaçmaktır.” 


63 Tirmizi, Kıyâmet, 37. 
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104. Edep: Meşakkate Katlanmak 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, riyâzet (nefis terbiyesi) yaparken açlığın ve zilletin meşakkatlerine katlanmaktır. Her durumda sıdk“ ve ihlâstan ayrılmamalarıdır. 


Ebü Abdullah Râzi'den, Muhammed Ali Kettâni'nin şöyle dediğini işittim: 

“Riyâzetleri tecrübe ettik; beden için açlıktan, zilletten ve nefse muhalefet etmekten daha güzel bir yol bu- 


lamadık. Manevi hallere yolculuk yaptık, sıdk ve ihlâstan daha sahih olan bir şey de bulamadık.” 


64 Sıdk: Arapça, doğruluk demektir. Sır ve aleniyenin (içte olanla, dışta 
olanın) eşit olması. “Olduğun gibi görün, veya göründüğün gibi ol” vecizesinde anlatılmak istenen husus, müminin imanında sıdkı kadar, kâfirin de küfürde sıdkı, şahsiyetteki dengenin göstergesidir. Sâlikin söz ve işinde sıdkı ön planda tutmayı alışkanlık haline getirmesi ve bu halini devam ettirmesi, onu sıddıklar zümresine dahil eder. 


Sıdk halinin devamlı olmasını, Nakşi meşâyihinden Hâce Yakub Çerhi hazretleri, “Bir iğneyi yere dikmek ve ayağın başparmağıyla onun üzerinde durmak” diye tanımlar. Sıdk, iç ve dışta, Allah ile beraberliği, istikamet (şeriata bağlı olmak) üzere muhafaza etmekle olur. 
Bu istikametin sağlanması, Allah'ı, sürekli kalpte muhafaza etmek, O'ndan başka şeyleri hatıra getirmemekle mümkün olur. Cürcâni'ye göre, yalanın kurtarabileceği durumdaki kişi, o halde bile doğruyu söyler. Kuşeyri de, sıdkı, “Hallerinde leke, inancında şüphe, amelin- de ayıp olmamasıdır” şeklinde tanımlar. Konuyla ilgili olarak, “Sıdkını bütün tut” şeklinde tasavvufi bir öğüt vardır. Bu öğüt, “gördüğü şeyleri iyiye yormak, kalbi bulanmamak, tarikatta doğru olmak” şeklinde açıklanır. Sıdk sahibi olmanın yollarından biri de, “Sıdk sahipleriyle beraber olmanızdır” (Tevbe 9/119). 


Hakim et-Tirmizi, sıdkı, ikiye ayırır. Birincisi, marifetin dallarından sayılan âdi özelliğine girmiş ahlâki ve akli sıdk olup, ikincisi de içtimaldir. 
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105. Edep: Az Yemek 
Az yemek ve içmek de süfilerin edeplerindendir. 


Nitekim Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


A #12 EI > g A ağ, 0,27 

PA As, BI AE Ae, A BD Zahl 

“Mümin bir bağırsakla yer, kâfir ise yedi bağırsakla Ver. "Pn 


Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurmuştur: 


Gi Ii 
ZS ò A 
Gei 


“Çok yemek, uğursuzluktur (bereketsizliktir).”56 


106. Edep: Aç Gözlülükten Kaçınmak 


Hırs ve aç gözlülükten kaçınmak da onların edeplerindendir. Zira bu ikisinde şüphesiz şek ve suizan vardır. 
Hırs seni dünyayı talep etmeye, aç gözlülük ise seni çeşitli dünya haklarını (menfaatlerini) saklamaya sevkeder. 


107. Edep: Sünnete Sarılmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, arkadaşlarını nefislerini idare etmeye teşvik etmeleri ve onlardan (manevi) hallerini artırmalarını talep etmeleridir. 


65 Buhâri, Et'ime, 12; Müslim, Eşribe, 182-186; Tirmizi, Et'ime, 20; İbn 
Mâce, Et'ime, 3. 

66 Beyhaki, Şuabü'-İmân, nr. 5273; Süyüti, Câmiu”-Ehâdis, 9/142 (nr. 
8098). 
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Abdullah b. Muhammed ed-Dımaşki'den şöyle işittim: 

Ebü Amr ed-Dımaşki'ye sordum: 

- İnsanların en acizi kimdir? 

- Nefislerini yönetmekten aciz olanlardır. 

- En güçlüsü kimdir? 

- Nefsin hevâsına muhalefet etmeye güç yetirendir. 

- İnsanların en akıllısı kimdir? 

- Yaratılmışları bırakıp onları yaratana yönelen kimsedir. 

- Nefsi idare etme nedir? 

- Edepten ayrılmamaktır. 


- Edep kimden alınır ve mürid kimden terbiye öğrenir? 


- Allah'ın elçisinden edep öğrenen ve ona en yakın kimselerden edebi al. Bu kimseler sahabenin önde gelen imamlarıdır. Veya rivayet edilen sünnetlerden bu edebi öğren. Yahut Allah Teâlâ'dan edebi öğrenen kimseden öğren. Zira bu kimse Allah'ın nebisidir. Her kim Allah Resülü'nün sünnetinden ayrılmaz ve onunla edeplenirse, nefsini en güzel şekilde idare etmiş olur. 


108. Edep: Kötü Ahlâklı Kimselerden 
Uzak Durmak 


Şerli (kötü ahlâklı) kimselerle sohbet etmekten içtinap etmeleri, onların edeplerinden bir diğeridir. 


Bişr-i Hâfi (kuddise sırruhü) şöyle demiştir: 


“Şerli kimselerle oturmak, seçkin kimseler hakkında kötü zanna sevkeder.” 
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Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle dediği nakledilmiştir: 


ba 


DEENEN 


“Sadece müminle arkadaşlık yap ve yemeğini yalnız takva sahibi kimseler yesin.”57 


109. Edep: Zenginlerle Oturup Kalkmamak 


Zenginlerle oturup kalkmayı kerih görmeleri de süfilerin edeplerinden biridir. 


Zira Resülullah sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


LA leist lei) EM 


z 2 
e A 


ENESE i56 çiğ 


“Sizden daha aşağıda olana bakınız, daha üstünüzde olanlara bakmayınız. Çünkü bu Allah Teâlâ'nın size verdiği nimetleri hakir görmemeniz için en layık olanıdır.”98 


Bişr b. Hâris (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Zenginle oturmanın bana sevimli geldiğini gördüğün vakit bil ki bende şüphesiz (manevi) hastalık nüksetmiştir.” 


Yine Bişr b. Hâris şöyle demiştir: 


67 Ebü Davud, Edeb, 19; Tirmizi, Zühd, 56. 
ep Müslim, Zühd, 1 (nr. 9); Tirmizi, Kıyâme, 58; İbn Mâce, Zühd, 9. 
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“İnsanları tanıman ve zenginlerle arkadaşlık etmen, sana dünya sevgisinin başı olarak yeter. İnsanlarla oturup kalkmayı ve zenginlerle arkadaşlığı bıraktığın vakit işte bu zühddür.” 


110. Edep: Amelleri Gizlemek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, amel ve hallerinden gizlenmesi mümkün olanları gizlemektir. 


Muhammed b. Harun b. Hüseyin [rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 

“İkindi namazı vakti Ma'rüf-i Kerhi'nin yanındaydık. 
Yardım isteyen bir kadın geldi ve: 


- Bana iftar edeceğim bir şeyler verin, zira ben oruçluyum, dedi. Ma'rüf-i Kerhi (kuddise sırruhü| kadını çağırdı ve şöyle dedi: 


- Ey bacım! Sen bir taraftan Allah'ın sırrını ifşa ettin, bir taraftan da akşama kadar yaşamayı temenni ediyorsun.” 


111. Edep: İbadetleri Kendinden Görmemek 


Süfilerin edeplerinden biri de, yaptıkları fiilleri ve ibadetleri görmemeye çalışmalarıdır. 


Ebü Hüseyin Ahmed b. Muhammed el-Fârisi'den Ebü Tayyib Basri'nin şöyle dediğini işittim: “Kim ubüdiyyet (kulluk) yapmayı rubübiyyet (rablik) 


izzetine dahil etmezse“ nefsini, fiillerini, hareketsizliğini 


69 Yani Allah'ın izzet ve keremiyle kulluk yapabildiğini, bunun O'nun bir 
lutfu olduğunu kabul etmezse. 
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ve hareketini (kendinden) gördüğü için o kimse ubüdiyyet ile vasıflandırılmaz.” 


112. Edep: Tövbeye Sadık Kalmak 


Zahiri ve bâtıni bütün âzalar üzerine tövbeyi muhafaza etmek de onların edeplerinden bir diğeridir. 


Zünnün el-Misri (kuddise sırruhü) şöyle demiştir: 


“Her organ için zâhiren ve bâtınen tövbe etmek gerekir. Kalbin zikre/tefekküre devam etmesi, organların (Allah için) hareket etmeye devam etmesi, sırrın”? methedilmiş gizli şeyleri muhafaza etmesi, âzaların övülen fiilleri yapmaya devam etmesi işte hakiki nasuh (halis) tövbe budur.” 


Gel? Zak 14333 
“Günahın âşikâr olanını da, gizli olanını da bırakın” (En'âm 6/120). 


113. Edep: İşin Başı Olan Amelleri Yapmak 


Süfilerin bir diğer edebi de, işin sonunun düzgün olması için işin başını düzeltmeleridir. 


Ebü Abbas b. Atâ (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Kim Allah (celle celâluhü| ile arasındaki hususlarda işin başında ilk önce yapılması gereken şeyleri dikkatle sağlam 


70 Sır: Çoğulu esrar ve sirar olup, Arapça sır, gizli şey, kök, kıymetli, vadinin orta yeri, asıl, nikâh, bir şeyin halisi, efdali, gibi anlamlar ihtiva eden bir kelime. Sır, insanın batınında bulunan rabbâni bir latifedir. 
Ruh sevginin, kalp marifetin, sır da müşahedenin mahallidir. 
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yapmazsa, yüksek derecelere terakki edemez. Bunlar da farzlar, güzel virdler”, faziletli davranışlar ve yapılması emredilen işlerdir. Kim bunları muhkem (sağlam) bir şekilde yaparsa, Allah Teâlâ bundan sonrakileri de ona lutfeder.” 


114. Edep: Ulaşılamayan Hallerden 
Bahsetmemek 


Onların edeplerinden biri de, ulaşmadıkları haller hakkında pek az konuşmak ve gitmedikleri yoldan pek az haber vermektir. 


Şibli'nin (kuddise sırruhü| şöyle dediği rivayet edilmiştir: 


“Bir kimsenin gitmediği bir yolu ve ulaşmadığı bir hali tavsif etmesi, anlatması ne çirkindir.” 


115. Edep: Dünyevi Arzulardan Yüz Çevirmek 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, mümkün mertebe dünyadan tecerrüt etmeleridir (uzak durmalarıdır). 


Ebü Abbas b. Atâ (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: 


“Dünyalık elde eden herkesin, burada sahip olduğu şey (mal ve makam) noksanlaştığı vakit insanların yanında da değeri âzalır. Ancak süfiler bunun dışındadır. 
Zira onlar dünyadan (dünyevi şeylerden) ne kadar uzaklaşırlarsa insanların yanında ve gözlerinde de itibarları o kadar büyük olur.” 


71 Vird: Arapça, su payı, ordu, gece ibadete ayrılan zaman dilimi, 
Kur'an'da her bir cüz, her gün rutin olarak okunması görev haline getirilen dua veya zikirler gibi çeşitli anlamları içeren bir kelimedir. 
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116. Edep: Allah'ın Emirlerini İhlâsla Eda Etmek 


Süfilerin edeplerinden biri de, Allah'a ve kullara karşı edep hakkında Ebü Hafs'a (rahmetullahi aleyh) sorulan sorunun şu cevabıdır: 


“Allah Teâlâ'ya karşı edep, emirlerini en güzel şekilde ihlâs üzere eda etmektir. O'ndan korkarak ve O'na tâzim- de bulunarak zâhirde ve bâtında sahih (salih) ameller işlemektir. Musibet anında halka karşı rıfk (merhamet) ile muamelede bulunmak, genişlik zamanında onlara hilm (yumuşak huyluluk) ile davranmak, nefsin hevasına uymaktan korkulduğu zaman cömertlik ve iyilik yapmaktır. Kudretli olduğu vakit insanları affetmek, onlara karşı şefkatli ve merhametli olmaktır. Fazilet sahibi olmak, ilişkisini kesene gitmek, kötülük yapana iyilik yapmak ve bütün müslümanlara hürmet etmektir. Zira müslümanların her biri Cenâb-ı Hakk'ın daima bir lutfuna ve ihsanına nail olurlar.” 


117. Edep: Zâhir ve Bâtın İlimlere Riayet Etmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de zâhir ve bâtın ilimlerinin hepsini tashih etmeleridir. 


Nitekim Yahya b. Muâz'ın (rahmetullahi aleyh] şöyle dediği nakledilmiştir: 


“Zâhiri ilim, bu yolun sülüküdür” (hareketleri, davranışlarıdır), bâtıni ilim ise bu (manevi) makamların edepleridir.” 


72 Sülük: Arapça, yola girmek, yol almak demektir. Bir şeyhe intisap 
eden kişinin, belli bir metodla, Allah'a doğru, yani kemalata doğru iç, manevi planda yaptığı yolculuğa sülük denir. Sülükün sonunda "AL lah'ı sevmek” tefekkürü (murakabe-i mahabbet) verilir. Ondan sonra 


A” 


“fenâ” ve “bekâ” gibi haller ortaya çıkar. 
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118. Edep: Ezalara Katlanmak 


Onların diğer bir edebi de, insanların menfaatleri hususunda son derece gayret ederek meşakkat ve belalara katlanmalarıdır. 


Abdülvâhid b. Bekr'den, Ahmed b. Ali yolu ile Ali b. 
Abdülhamid'in şöyle dediğini işittim: 

“Süfinin misali, herkesin üzerine doğan güneş, her şeyin çiğnediği yeryüzü, herkesin içtiği su ve herkesin aydınlandığı ateş gibidir.” 


Süfilerden biri şöyle demiştir: 


“Süfinin misali yeryüzüne benzer, ezalara katlanır ve otlak (faydalı, salin ameller) bitirir.” 


119. Edep: Dostlara Karşı Şefkatli Olmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, dostlarına karşı şefkatli davranmak, onlara hüsnüzan beslemek ve onlarla nasihat (ve ihlâs) çerçevesinde konuşmaktır. 


Bize Ebü Abbas Bağdâdi'nin haber verdiğine göre, Muhammed b. Abdullah Fergâni şöyle anlatmıştır: 


“Cüneyd-i Bağdâdi'nin talebeleri, (sohbet) halkasını takip edip soru soran bazı kimseler hakkında, onların verdiği cevabı dinleme konumunda olmadıklarını, en sevdiği talebelere düşmanlık ettiklerini ve onlara cevap vermemesini gerektiğini söylemeleri üzerine şeyh talebelerine: 


“Benim onlar hakkındaki görüşüm sizin görüşünüz- den farklıdır. Ben ancak onların öğrendikleri bir kelime- 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ye bağlı kalmalarını, böylelikle bunun onların kurtuluşları için bir sebep olmasını yeğliyorum' dedi.” 


120. Edep: Allah Dostlarına Karşı Edepli Olmak 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, meşâyihe (şeyhlere) karşı hürmeti muhafaza etmeleri, onlarla oturmakla ve onların edepleri ile edeplenmekle bereketlenmeleridir. 


Cüneyd-i Bağdâdi (kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“On küsur sene şeyhlerle oturdum. Onlar bu ilimler (tasavvuf) hakkında konuşuyorlar ben ise onların konuştuklarından pek anlamıyordum, ancak onları inkâr da etmiyordum. Onlardan faydalanmam cumadan cumaya idi. Her cuma geliyor ve konuştukları meseleleri dinliyordum, fakat asla onları inkâr etmiyordum. Bir müddet böyle geçip gitti. Hatta öyle oldu ki sonraları araların- da bir mesele çıktığında evime kadar geldiler, onu bana sordular ve, 'Aramızda şöyle şöyle bir mesele vâki oldu, bize cevap ver, bu meseleyi senden duymak istiyoruz’ veya buna benzer sözler söylediler.” 


121. Edep: Dini İstismar Etmemek 


Dinlerini istismar ederek bir şey yememeleri de onların edeplerindendir. 


Ebü Türâb Nahşebi [kuddise sırruhüj şöyle demiştir: 


“Nefsim için bir şey temenni etmedim ancak bir defa ekmek ve yumurta yemek istedim. O vakit bir seferdeydim, yolumdan ayrılıp bir köye yöneldim. Tam köye 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gireceğim vakit üzerime bir adam atladı, beni tuttu ve dedi ki, ‘Bu da hırsızlardan biriydi.” Sonra da beni yere yatırdılar ve yetmiş sopa vurdular. Sonra bir adam gelip yanımda durdu ve, 'Yazıklar olsun size! bu Ebü Türâb' dedi. Bunun üzerine beni yerden kaldırdılar ve özür dilediler. O adam da beni evine götürüp bana ekmek ve yumurta ikram etti. Ben de nefsime, “Yetmiş sopadan sonra haydi bunu ye bakalım!” dedim.” 


122. Edep: Vecd Halinde Sükünet Üzere Olmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, semâda” vecde” gelmeleri ve vecd halinin galebe çaldığı hakikaten bilinmesi dışında vecd halinde sükünet üzere olmalarıdır. 


Ebü Bekir er-Râzi'den, Mürtaiş'in şöyle dediğini işittim: 


“Her kim vecde geldiği halde halinde yükseliş olmazsa, o kişinin Allah Teâlâ'dan hayâ etmesi ve tövbe etmesi gerekir. Çünkü Allah [azze ve celle] kendisinden hayâ edilmeye en layık olandır.” 


73 Semâ: Arapça, dinleme, işitme anlamında bir kelime. Makam ve nağme 
ile okunan dini metinleri dinleme ve bunların etkisiyle coşarak dönmeye denir. Semânın pek çok çeşidi vardır. Genel anlamıyla semâ, Hak'tan gelen ve insanları Hakk'a çağıran bir mesajdır. Onu iyi niyetle dinleyen, hedefine ulaşır. Semâ hakkında farklı tarif ve görüşler mevcuttur. 


74 Vecd: Arapça, bulmak, elde etmek, aşk, güçlü duygu anlamındadır. 
Kulun herhangi bir kastı ya da çabası olmaksızın onun kalbine gelen ilham, his, feyiz, hal, vâriddir. Hak'tan gelen mükâşefe ve tecellilere de vecd denir. 


Hakk'ın sırrına muttali olduğu zaman, ruhun ulaştığı huşüya da denir. 
Bir başka tanıma göre vecd; zikrin tatlılığı hissedildiğinde, ruhun şevkin galebesine tahammülden aciz kalmasıdır. Yine vecd; için (bâtının) Allah tarafından bir vâride tesadüf edip, o vârid sebebiyle kendisinde huzur ve sürürun ortaya çıkması veya durumunun değişmesi olarak da tarif edilir. 
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123. Edep: Yetecek Miktarda Yemek 


Yetecek kadar yemeleri de onların edeplerindendir. 


Nitekim Ebü Abbas b. Atâ (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 

“Kim ihtiyacından fazla yemek talep ederse, onun menfaati ancak hastalık olur.” 


124. Edep: Avamla Yeteri Kadar Konuşmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, insanların avam olan kesimiyle (zaruret olmadıkça) konuşmayı terketmektir. 
Ancak maksadına ulaşmayı talep eden bir mürid bulursa, ona doğru yolu gösterecek miktarda kendisiyle konuşur ve bunun dışında sözü uzatmaz. 


Ebü"l-Hüseyin Nüri (rahmetullahi aleyh] Mısır'a girdiğin- de kendisine müslüman kardeşlerine sohbet yapması hususu soruldu. O da: 


“Hayır, onlar ıssızlık seferindedirler. Onların arasında haktan bahsetmek ise kusurdur. Şayet hakkı araştıran bir müride veya doğru yola ulaşmak isteyen bir talibe rastlasaydım, müridin hakkı öğreneceği, talibin de muradına ve maksadına ulaşacağı miktarda konuşurdum. Lâkin gerçekten biliyorum ki onlara bir söz söylediğim vakit nefsin arzusundan söylerdim ve dinleyenler de şenlik olsun diye dinlerlerdi. Böylelikle benim konuşmamdan elde edeceğim fayda, bir hüküm, sözü yumuşatmak ve süslemekten ibaret olurdu. Onların beni dinlemelerinden elde edeceği menfaat ise hakkında ilim ve haber sahibi olmadıkları konular hakkında iddiada bulunmaktan ileri gitmezdi.” 
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125. Edep: Murakabe ve Müşahede Haline 
Devam Etmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, zâhirleri ve bâtınlarında murakabe ve müşahede haline devam etmektir. 


Ebü”i-Hüseyin Nüri [kuddise sırruhüj şöyle demiştir: 


“Kim amellerinde Allah Teâlâ'yı murakabe etmezse, hallerinde de onu müşahede edemez. Her kim de Allah Teâlâ'nın (her an) kendisinden muttali (haberdar) olduğunu hatırlamazsa O'nu güzel murakabe edemez.” 


126. Edep: Mürüvvetle Allah'a İtaat Etmek 


Süfilerin bir başka edebi de, Allah Teâlâ'ya karşı olan muamelelerinde mürüvwvetle davranmalarıdır. 


Yahya b. Muâz [rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Allah Teâlâ'ya karşı mürüvwvetle amel et. Bu mürüvvet ise, hizmet ve taatına seni muvaffak kılması hususunda Rabb'inin sana olan ihsanını görmendir. Ayrıca Rabb'ine olan taat ve ibadetlerini noksan yapmaman, yaptığın amel karşılığında mükâfat talep etmemendir. 
Kendisine hizmet ve ibadet etmeye seni ehil kılmasının şükrü hususunda da ömrünü feda etmendir.” 


127. Edep: Dua Edeplerini Gözetmek 


Allah Teâlâ'dan hacetlerini talep etme konusunda edebe riayet etmeleri de süfilerin edeplerindendir. Bu edep de şudur: Senin hüküm (emir) diliyle değil de fakir muhtaç bir dille (yalvararak) ihtiyaç duyduğun şeyi 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istemendir. Hacetini talep etme konusunda edebe bağlı kalmak, onu elde etmeye yakın olduğunun bir delilidir. 


128. Edep: Salihlerle Sohbete Teşvik Etmek 


Süfilerin edeplerinden biri de, talebelerine; Allah Teâlâ'ya giden yolu gösteren, O'na yönelten ve dünyaya karşı zühd sahibi olmalarını sağlayan kimselerle sohbet (arkadaşlık) etmelerini tavsiye etmeleridir. 


Muhammed b. Abdullah b. Şâzân'dan, Yusuf b. Hüseyin'nin naklettiği şu sözü işittim: 


“Bir defasında Zünnün el-Mısri'ye yanından ayrılacağım vakit, ‘Kiminle arkadaşlık edeyim ve oturayım?”” 
diye sordum. O da, 


“Gördüğünde sana Allah Teâlâ'yı hatırlatan, heybeti bâtınında (iç âleminde, kalbinde) vaki olan, konuşması amelini artıran, ameli dünyaya karşı zühd sahibi olmana vesile olan, onun yanındayken Rabb'ine isyan etmediğin, sözüyle değil lisan-ı hâl ile sana nasihat eden kimseyle oturup kalk’ buyurdu. 


Bir adam Cüneyd-i Bağdâdi'ye (rahmetullahi aleyh], 


- Bana nasihatte bulun, dedi. Cüneyd de ona şu nasihatte bulundu: 


- Kim seni Allah Teâlâ'ya yönlendiriyorsa, onunla beraber ol. Kim de dünyaya yönlendiriyorsa ondan uzaklaş. 


Bir kimse Ebü Hafs'a, 


- Bana tavsiyede bulun, dedi. O da: 
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- Rabb'ine hakiki bir kul, arkadaşlarına da sadık bir kardeş ol. Bil ki müslümanlardan hiçbir kimse yoktur ki onunla Rabb'i arasında bir sır olmasın. İşte bu sırrı muhafaza et. Müslümanlardan hiç kimseyi küçük görme. 
Çünkü bunu yaptığın takdirde asla kalkamayacağın bir zillete düşersin, dedi. 


Bir kişi Muhammed b. Kassâr'a, 
- Bana öğütte bulun, dedi. Şeyh de ona: 


- Sana Fudayl b. İyâz'ın, öğüt istedikleri vakit bazı talebelerine verdiği şu öğüdü tavsiye ediyorum: 


yi e ab E EEA Ze NËT 
Maat Ae Il il el LEO 
“Ayrı ayrı ilâhlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hâkimiyet sahibi olan tek Allah mı?” (Yusuf 12/39). 


129. Edep: Zenginlere Tamah Etmekten 
Kaçınmak 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, zenginlere tamah ederek onlara hizmet etmekten uzak durmaktır. 


Bişr b. Hâris'in (rahmetullahi aleyh] şöyle dediği nakledilmiştir: 


“Şayet kanaat hususunda, insanın izzet ve şerefiyle yaşaması dışında başka bir şey olmasaydı, sadece bu bile kanaat sahibine kâfi gelirdi.” 
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130. Edep: Nefsin Şehvetlerini Terketmek 


Bütün şehvetleri terketmek de süfilerin edeplerindendir. 


Bişr b. Hâris şöyle demiştir: 
“Fakir bir (Kur'an) okuyucunun ve âbidin tamah 


ederek zengin birinin elbisesini düzelttiğini görürsen bil ki o kişi buğzedilen biridir.” 


131. Edep: Kanaat Ehli Olmak 


Onların edeplerinden biri de, kanaatla şereflenmektir. 

Ebü Nasr Gulâm el-Bezzâr anlatıyor: 

Ben Bişr b. Hâris'in şöyle dediğini işittim: 

“Hak Teâlâ, Hz. Davud'a Jaleyhisselâm) şöyle vahyetmiştir: 


- Ey Davud! Ehlini, şehvetlerini (nefsin arzularını) tüketmekten sakındır. Çünkü ben şehvetleri ancak yarattıklarımın zayıfları için yarattım.” 


132. Edep: Doyuncaya Kadar 
Yemekten Sakınmak 


Onların edeplerinden biri de, şüpheye ve harama vâsıl olmamak için helâl de olsa doyuncaya kadar yemekten içtinap etmeleridir. 


Ebü Abbas el-Bağdâdi, Bişr b. Hâris'ten Halep'te şu sözleri işittiğini nakletmiştir: 


“Nefsini helâl bile olsa doyuncaya kadar yemeye alıştırma, zira böylelikle nefsin şüphe ve harama ulaşır.” 
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133. Edep: Davetlere Gitmekte Seçici Olmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, davetlere icabet etme hususunda seçici davranmaktır. 


Muhammed b. Nuaym b. Heysam, Bişr'in (rahmetullahi aleyhimâl şöyle dediğini nakletmiştir: 


“Allah'ın seçkin kulları, ancak yemeğini ve meskenini (helâl) bildiği kimselerin davetlerine icabet ederlerdi.” 


134. Edep: Hasta Ziyaretini Uzatmamak 


Onların bir diğer edebi de, hasta ziyaretinde hastanın yanında az kalmalarıdır. 


Seri es-Sakati [kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Bir defasında Tarsus'ta bir hastalığa yakalandım. 
Fakirlerden (dervişlerden) bazıları beni ziyarete geldiler, yanımda oturdular ve oturmayı uzattılar. Ben de onlara: 


- Ellerinizi açın da dua edelim dedim. Onlarda ellerini açtılar. Ben de: 


- Ey Allahım! Sen bize hasta nasıl ziyaret edilir öğret, dedim ve elimi yüzüme sürdüm. Bunun üzerine hasta yanında oturmayı uzattıklarını anladılar ve kalkıp gittiler. 


135. Edep: Sürekli Vera' Üzere Olmak 


Bütün vakitlerde vera'dan ayrılmamaları da süfilerin edeplerindendir. 


Ebü Kasım b. Rızkullah (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 
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“Bir gün mescidden çıktım, baktım ki çocuklar oynuyorlar, şeyhler (ihtiyarlar) ise oturuyordu. Çocuklara dedim ki: 


- Ey çocuklar! Sizler hayâ etmiyor musunuz? Siz (burada) oynuyorsunuz, şeyhler de oturuyor. Çocuklar- dan biri bana, 


- Ey amca! Onların veraı azalmış onun için heybetleri de azalmış, dedi. 


Sehl b. Abdullah et-Tüsteri [kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 

"Vera" bütün işlerin temelidir, kim bütün iş ve hareketlerinde vera'dan ayrılmaz ise Allah [azze ve celle) evliyasının 


kalplerine o kimse için muhabbet, düşmanların kalplerine heybet, velayet ehlinin yanında da kabul koyar.” 


İbn Yezdâniyâr'a “vera' nedir?” diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: 


"Mera", Kitap ve Sünnet'e tâbi olmak, şeriatın edebiyle edeplenmek ve teviller yapmak suretiyle ruhsatları işlemeyi terketmektir.” 


136. Edep: Vakitleri Muhafaza Etmek 


Bütün hallerde vakitleri muhafaza etmeleri ve edeplere riayet etmekten ayrılmamaları da onların edeplerindendir. 


Fehdân (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Sen ancak üç vakit arasındasın: Birincisi geçen vakittir. Onu telafi etmeye yol yoktur. İkincisi henüz gelmeyen vakittir. O senin aleyhinde mi yoksa lehinde mi, o senin için mi yoksa sen onun için misin bilmiyorsun. 
Üçüncüsü de içinde bulunduğun vaktindir. Bu vakti boşa geçirmemeye dikkat et ve nefsinin yapması gere- 


ken ibadetleri ihmal etmesinden de sakın.” 


137. Edep: Salihlerin Meclisinde Bulunmak 


Onların diğer edeplerinden biri de, dinine ve veraına güvendikleri kimselerin meclislerinde hazır olmalarıdır. 


Ebü Bekir er-Râzi'den, Muhammed b. Ali el-Kettâni'nin şöyle dediğini işittim: 

“Dirayet ehlinin meclisleri, kalplerdeki pasları temizleyip parlatır.” 


138. Edep: Kardeşlerinin Kusurlarını Örtmek 


Süfilerin edeplerinden biri de, kardeşlerine olan muhabbet ve hüsnüzanlarından dolayı onların ayıp ve kusurlarına bakmamalarıdır. 


Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah er-Râzi'den, Ebü Amr ez-Züccâci'nin şöyle dediğini işittim: 


“Bana ulaşan bir habere göre, bir adam İbrahim b. 
Edhem'e arkadaş olmuş. Tam ayrılmak istedikleri vakit adam şeyhe, 


- Ey Ebü İshak (İbrahim)! Bende hoşlanmadığın bir şey gördün mü, diye sormuş. Şeyh de şöyle cevap vermiş: 


- Allah Teâlâ'ya olan muhabbetin şiddeti, sorduğun şeyi görmeme perde oldu.” 
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139. Edep: Dostlarının Hatalarını Güzellikle Uyarmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, dost ve arkadaşlarının kabahatlerini örtmek ve onları güzellikle uyarmaktır. 


Ebü Bekir er-Râzi'den, Ubeyd el-Gassâl'in şöyle dediğini işittim: 
“Bir adam İbrahim b. Edhem'in mushafını çaldı. 


Sonra satmak için çarşıya götürdü. Adama, 


- Tanıdığın biri var mı, diye soruldu. Adam da, onları alıp İbrahim b. Edhem'in yanına getirdi. Ona, 


- Bu adamı tanıyor musun, dediler. O da, 
- Evet, tanıyorum, dedi. Bunun üzerine kendisine, 


- Bu sizin mushafınızı çalan kişidir, denildi. İbrahim b. Edhem onlara şöyle dedi: 


- Onu tanıdım lâkin onun örtüsünü (kusurunu) açıp rezil etmek istemedim. 


Ruveym [rahmetullahi aleyh), yanında ihvanlarından” birini kötü olarak zikreden bir adama, 


- Onun yaptığı bir hayır biliyor musun, dedi. Adam, - Evet, biliyorum, dedi. Bunun üzerine şeyh adama, 


- O halde onun yaptığı bu iyiliği söyle, zira bu senin için hem daha hayırlı hem de daha selâmetli bir iştir, dedi. 


75 Din kardeşleri, yakın dost ve arkadaşlar, müridler, şeyhin talebeleri 
gibi manalara gelmektedir. 
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140. Edep: Çalışıp Kazanmak 


Onların edeplerinden biri de, tevekkül ve Allah'a tam güvenme hali onu çalışmaktan alıkoyup oturtana kadar çalışıp kazanmaya devam etmektir. 


İbrahim b. Havvâs [kuddise sırruhü) şöyle demiştir: 


“Süfinin çalışıp kazanmaktan geri durup (boş) oturması uygun değildir. Ancak çalışmayı terketmesi istenen bir kimse olması bundan müstesnadır. Çünkü bu kimseye (manevi) hallerden bir hal vaki olmuş, böylece bu hal onu çalışma mevkiinden çıkarmış ve kazanç sağlamaktan aciz bırakmıştır. İhtiyaç hali meydana geldiğinde ve onunla mükellef olduğu işin arasını ayıran bir bıkkınlık hali vaki olmadığında ise amel etmesi yani çalışması daha evlâ ve iyidir. Çünkü mükellef olduğu işi yapmaya zorunlu ve muhtaç olduğunda, oturması onun için doğru değildir.” 


Muhammed b. Abdullah er-Râzi'den, Ali Rüzbâri'nin şöyle dediğini işittim: 
“Süfi beş gün sonra ‘ben açım’ dediği vakit onu pa- 


zara gitmeye mecbur kılın, çalışmasını ve kazanç sağlamasını emredin.” 


141. Edep: İnsanlardan İstemekten Sakınmak 


Şiddetli ihtiyaç anında (insanlardan) istemekten uzak durmak da süfilerin edeplerindendir. 


Cüneyd-i Bağdâdi [kuddise sırruhü| şöyle demiştir: 


“Hacet anında (hemen) sebeplere sarılmayı nefsine alıştıran her süfi, nefsinin esaretinden kurtulamaz ve hiçbir halde nefsine sabrı kazandıramaz.” 
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Ebü Osman [rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Kim zaruret olmaksızın hacet anında (insanlardan) talep ederse, o kişi vera' sahibi kimselerin yolundan uzaktır.” 


142. Edep: Mürşidinden Ayrılmamak 


Onların bir diğer edebi de, şeyhlerin birinden kendileri için bereket zâhir olduğu vakit, ona bağlı kalmaları ve herhangi bir sebep veya illetten dolayı ondan ayrılmamalarıdır. 


Ben Muhammed b. Abdullah'tan Ebü Bekir'in şunu naklettiğini işittim: 
“Havârilerinden biri Hz. İsa'ya [aleyhisselâm], 


- Babam vefat etti onu defnetmem için bana müsaade eder misin, dediğinde, Hz. İsa şöyle demiştir: 


- Bırak, mevtayı onların (kalbi) ölü olanları defnetsin. 
Sen bana tâbi ol.” 


143. Edep: Tembellikten Kaçınmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, tembellik ve bıkkınlıktan içtinap etmeleridir. 


Muhammed b. Abdullah et-Taberi'den, Ali b. Bâbeveyh'in şöyle dediğini işittim: 


“Seni tembellikten ve bıkkınlıktan sakındırırım. Çünkü sen tembel olduğun vakit Hak Teâlâ'nın hakkını eda edemezsin. Bıkıp usandığın zaman da Allah Teâlâ'nın hakkına sabredemezsin.” 


SÜFİLERİN AHLÂKI (CEVÂMİU ÂDÂBİ'S-SÜFİYYEJ * 127 
144. Edep: Kerametleri Gizlemek 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, kerametlerini gizlemeleri ve bunları istidraç”* olarak görmeleridir. 


Ebü Bekir er-Râzi'den Ali Rüzbâri'nin şöyle dediğini dinledim: 


“Allah [azze ve celle], enbiya (nebiler) üzerine âyet ve mucizelerini izhar etmesini farz kıldığı gibi aynı şekilde evliya üzerine de halk fitneye düşmesin diye kerametlerini gizlemeyi farz kılmıştır.” 


Ebü Osman el-Mağribi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Veli ne fitneye düşmüş olur ne de fitneye düşürücü olur.” 


Zünnün el-Misri [kuddise sirruhü| şöyle demiştir: 


“Veli, velayeti devam edendir, Allah Teâlâ onun hareketlerini ve nefeslerini yönetir, onun bütün mahlükatla alakasını kesip onlardan uzaklaştırır, onları da o veliden uzaklaştırır. Nazarının geniş bereketlerini onun üzerinde izhar eder. Velinin kerameti sahih olduğunda, bereketleri onun ve onu tasdik edenlerin üzerinde zâhir olur (görülür).” 


76 Allah'a isyanda çok ileri giden insanların, Allah'ın kendilerine verdiği 
mal, başarı ve sıhhat gibi nimetlerle isyanlarını daha da artırmaları ve sonuçta helâk olmaları. Ayrıca mümin olmayanların, kâinattaki kanunlara aykırı olarak gösterdikleri hârikulâde, olağanüstü hallere de istidraç denilmiştir. Mesela, Hint fakirlerinin uzun süre aç durmaları, ateşte yürümeleri ve su içinde uzun süre havasız durabilmeleri ve vücutlarına şiş batırmaları gibi. 
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145. Edep: Dervişlik Edeplerini Muhafaza Etmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, fakr (fakirlik) ve farkrın edeplerinden ayrılmamaktır. 


Ebü Bekir Râzi'den Ebü Abdullah Mağribi'nin şöyle dediğini işittim: 

“Dünyadan tecrit etmiş bir fakir (derviş), faziletli amellerden bir şey yapmasa bile ondan bir zerre, kalp- 


lerinde dünya olduğu halde çaba sarfeden ibadet ehli kimselerin çoğundan daha faziletlidir.” 


Ebü Abdullah b. Hafif (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Fakrın edebi, onunla sevinmek, ihtiyacını gizlemek, Allah Teâlâ'dan gelen her hale rıza göstermek ve fakrın kuşkusuz Allah'ın bir keremi olduğuna ve bunu ancak has (seçkin) kullarına ikram ettiğine yakinen inanmaktır. 
Kim Allah'ın keremini kabul ederse, O'nunla dostluğunu sürdürür O'ndan şikâyet etmez. Her kim de O'ndan şikâyet ederse, muhakkak ki Allah keremini, lutfunu o kişiden geri çevirir.” 


146. Edep: Salih Amel İşlemeye Devam Etmek 


Süfilerin bir başka edebi de, kimin için amel ettiğine bakarak, amel etmeye ve bu amelin sıhhatli olmasına devam etmek suretiyle güzel halleri celbetmeye çalışmaktır. 


Ahmed b. Ebü'l-Havâri (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Allah Teâlâ ile olan muamelesinden perdelenen her kul, Hak Teâlâ'yı tanımaktan perdelenir. O'nu tanımaktan perdelenen kimse de, O'nu müşahede etmekten perdelenir ve O'ndan uzak olur. O'ndan uzak olan kimse ise bedbaht olur.” 


147. Edep: Manevi Halleri Gizlemek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, (manevi) halleri şekiller belirtmek suretiyle açıkça izhar etmekten, setretmek suretiyle ortaya çıkarmaktan bir de kinaye olarak söylemek suretiyle fasih olarak söylemekten sakınmaktır. 


Ebü Hüseyin en-Nüri'den (rahmetullahi aleyh] şöyle nakledilmiştir: 


“Bir keresinde akranlarından olan şeyhlerden bir cemaat semâ yapmak üzere toplandılar. Şeyhler vecde geldi, Ebü Hüseyin en-Nüri ise sakin bir şekilde oturdu. 
Kendisine bunun sebebi soruldu. O da şöyle dedi: 


- Vecde geldiğim makamım daha gelmedi. Ona: 
- Senin bu makamın ve halin nedir? dediler. O da şöyle dedi: 


- İzah etmeksizin işaretle ima etmek, açık olarak söylemeksizin kinaye yoluyla belirtmektir. Akabinde yüksek sesle şu beyitleri okudu: 

Duhâ vakti öten nice güvercin vardır ki, 

İçlerinden mahzun bir güvercin dallarda nağme ile öttü. 

Eski ülfet (dostluk) ve geçirdiği güzel vakti hatırladı, 

Hüzünle ağladı benim de hüznümü artırdı. 


Kimi zaman benim ağlamam onu yumuşattı, 
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Kimi zaman da onun ağlaması beni yumuşattı. 


O anlatmaya başladığı zaman ben mutlu ediyordum onu, 


Ben anlatmaya başladığım zaman da o beni mutlu ediyordu. 


Bazan ben şikâyet eder ona anlatamazdım derdimi, Bazan da o şikâyet eder bana anlatamazdı derdini. 
Oysaki aşk ile tanıyordum ben onu, 


O da aynı şekilde aşk ile beni tanıyordu. 


Onun bu kelâmı üzerine orada bulunan şeyhler vecde geldiler, sayha attılar ve onun hazır olduğu bu (manevi) hâlini kabul ettiler. 


148. Edep: Halkın Sıkıntılarına Katlanmak 


Bütün halkın sıkıntılarına tahammül etmek de süfilerin edeplerindendir. 


Ebü Cafer'in (rahmetullahi aleyh] şöyle dediği nakledilir: 


“Süfi bütün insanları, kendisi için aile ferdi olarak görmedikçe süfi olamaz.” 


149. Edep: Nefsi ve İbadetleri Görmemek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, nefislerini görmeye ve fiillerine mütalaa etmeye karşı kör olmalarıdır. 


Ebü Abbas b. Atâ (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Allah Teâlâ'nın gazabına en yakın olan şey, nefsi ve fiillerini görmektir (hesaba katmaktır). Bundan daha şiddetlisi ise amellerinin karşılığını inceden inceye mütalaa etmek, düşünmektir.” 


Cüneyd-i Bağdâdi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Dünya, halk ve nefis; havassın (has, seçkin kulların) kalplerine perdedir.” 


150. Edep: Mücâhedeye Devam Etmek 


Onların edeplerinden biri de, mücahedeye devam etmek, zâhiren ve bâtınen (açık ve gizli olarak) ilimle amel etmektir. 


Hâris el-Muhâsibi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Kim bâtını için çaba sarfederse, Allan Teâlâ zâhirdeki muamelelerinin güzel olmasını ihsan eder. Kim de zâhirdeki ve bâtındaki muamelelerini güzelleştirirse, Cenâb-ı Hak ona hidayeti lutfeder.” 


Nitekim Allah [azze ve celle] şöyle buyurmuştur: İZL Í İKE Geli 
“Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz” (Ankebüt 29/69). 
151. Edep: İnsanların Küçük Görmelerine Sabretmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, isteme ve diğer durumlarda nefsin zelil görülmesinden dolayı başlarına gelen şeye sabretmektir. 
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Şeyhlerimizden birinden şöyle dinledim: 
“Bir adam Şibli'ye, 


- Ey Ebü Bekir! Biz gidiyoruz ve insanlardan bir şeyler istiyoruz ancak hor görülüyoruz' dedi. Şeyh de ona şöyle dedi: 


- Yazıklar olsun, zelil (hor) görülmekten başka senin için yol ve yaşantı mı var? Senin izzetin ancak zelil görülmekte değil midir? Murat ettiğin şeye ancak zül ile ulaşmıyor musun? Sonra bir müddet sustu ve ardından tekrar adama: 


- Onların yanına çık nefsini ve onları görme. Böylece sen de selâmete çık onlar da çıksınlar, dedi.” 


Hamdün el-Kassâr (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“İsteme anında reddedilme hakaretini tatmayan kimse, felaha kavuşamaz.” 


Ebü Abdullah b. Cellâ (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Her kim nefsine şeref ve tâzim gözüyle bakarsa, çeşitli taleplerini geri çevirerek onu zelil etmesi Allah Teâlâ'ya haktır.” 


Fâris el-Bağdâdi (rahmetullahi aleyh] ise şöyle söylemiştir: “Bir gün Şibli'yi camide şöyle söylerken gördüm, 


“Kim Allah için yanında olandan bana verebilir? 
Kuşkusuz zaman beni size muhtaç etti.” Bunun üzerine adamın biri ona halat verdi. Hazret adama, 


‘Onu bakkala ver dedikten sonra ağladı ve, 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'Dilenmekten daha kötü olan bir meslek yoktur. Mesleklerin en kötüsünü edindiğimiz halde bizler nasıl Allah'ı tanıyacağız” dedi. (Yani insanlardan bir şeyler istemenin kötülüğünü ve Allah'ı tanımanın zorluğunu belirterek onlara ders vermek istedi).” 


152. Edep: Her Halde Amele Devam Etmek 


Onların edeplerinden bir diğeri de, kendilerine gelen manevi hallerden vukuf” (durgunluk) halinde olmak, bununla birlikte bütün vakitlerde kendilerine ulaşan hallerde amel etmeye devam etmektir. Ayrıca her hâlükârda gafleti terketmek ve vakti iyi bilmektir. Zira vakit, en aziz ve ârif için kendisinden gafil olmaması farz olan en değerli şeydir. Çünkü vakit geçip gittiğinde bir daha asla bulunmaz. 


Hüseyin b. Mansür'dan (rahmetullahi aleyh] nakledildiğine göre şöyle demiştir: 


“Nefeslerini, vakitlerini, yaşadığın anları, sana ulaşan ve içinde bulunduğun hali iyi muhafaza et. Zira her kim nereden geldiğini bilirse, nereye gideceğini de bilir. 
Ne yapacağını bilen kimse, ne yapılacağını da bilir. Ne yapılacağını bilen kimse kendisinden ne istendiğini de bilir. Kendisinden ne istendiğini bilen kimse, lehine olan şeyi de bilir. Lehine olan şeyi bilen kimse aleyhine olan şeyi de bilir. Aleyhine olan şeyi bilen kimse, kendisiyle beraber olan şeyi de bilir. Kim de nereden geldiğini, nereye gittiğini, nasıl olduğunu, kimin için olduğunu bilmezse bu kimse, bilmeyen kimselerden ve bilmediğini bilmeyen fakat bildiğini zanneden kimselerdendir.” 


77 Vukuf: Arapça, durmak, vâkıf olmak, yani bilmek demektir. Sâlikin 
belirli konularda dikkat sarfedip, onları anlamaya çalışması. 
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153. Edep: Davetçileri İyi Tanımak 


Süfilerin edeplerinden biri de, davetçileri ve her vakitte talep edilen şeyleri tanıma hususunda cehdetmektir (çalışıp çabalamaktır). Ayrıca bu vakitlerde davetçi neye çağırıyorsa onun edeplerini bilmeye gayret etmektir. 


Hüseyin b. Mansür (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“İmana davet eden, rüşte (doğruya) davet eder. 
İslâm'a davet eden ahlâka davet eder. İhsana” davet eden müşahedeye davet eder. Fehmetmeye davet eden ziyade etmeye çağırır. Akla davet eden, tatmaya çağırır. 
İlme davet eden dinlemeye davet eder. Marifete davet eden; ruha, rahata ve güzel kokuya çağırır. Nefse davet eden ibadete çağırır. Tevekküle davet eden, güvenmeye davet eder. Havfa (Allah korkusuna) davet eden tedirginliğe, rahatını bozmaya çağırır. Recâya (ümit etmeye) davet eden itminana (güvenmeye) çağırır. Muhabbete çağıran şevke çağırır. Şevke davet eden, aşka davet eder. Aşka davet eden de Allah'a davet eder. Kendisini çağıran bir davetçi olmayan kimse ise hüsrana uğramıştır. İşte bunlar hayret sahrasında ihmal edilen ve Allah Teâlâ'nın önem vermediği kimselerdir.” 


78 İhsan: Bir şeyi iyi ve güzel etmek, güzel bilmek, iyilik yapmak manasında Arapça bir kelimedir. Tasavvufta terim olarak; her ne kadar görmesen de, sanki Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmendir, anlamındadır. 
İhsan bir makamdır. Bu makamda kul, Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini tefekkür etme durumundadır, ibadet yaparken Allah'ın huzurunda olduğunu düşünür. Bunun en düşük derecesi, Allah'ın kendisine nazar ettiğini düşünmektir. Bu, murakabenin ilk derecesidir. 
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154. Edep: Yolculukta Arkadaşlarına 
Nasihat Etmek 


Onların edeplerinden biri de, sefere çıktıklarında dost ve arkadaşlarına vasiyette bulunmaları ve onlara nasihat etmeleridir. 


Ebü Kasım ed-Dımaşki'nin sefere çıkmak isteyen bir adama şu nasihatte bulunduğunu işittim: 


“Allah'tan başkasıyla dost olma. Çünkü O mühim meselelerde sana kâfi gelir. İyiliklerinin karşılığını verir, kötülüklerini örter ve bir an olsun senden ayrılmaz.” 


155. Edep: Dünya ile Gereğinden 
Fazla Meşgul Olmamak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, vebalini ve zevalini bildikleri için dünya ile az meşgul olmaktır. Abdullah b. Muhammed b. Fazl'ın (rahmetullahi aleyh] şöyle dediğini işittim: 


“Dünya ile meşgul olmaya ihtimam göstermek, dünyayı da ahireti de giderir.” 
156. Edep: Vakitleri İmar Etmek 


Süfilerin edeplerinden biri de, geçmiş ve geleceği zikretmeksizin vakitlerini imar etmekle meşgul olmalarıdır. 


Ebü Said el-Harrâz (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: 


“Geçen vakitle iştigal etmek, gelecek olan vakti de zayi eder.” 
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157. Edep: Zâhiri ve Bâtıni Temizliğe 
Riayet Etmek 


Onların bir diğer edebi de, zikir anında ağızlarını su ve misvakla zâhiren temizlemeleri, tövbe, nedamet ve istiğfar ile de bâtınen temizlemeleridir. 


Nitekim Resülullah'tan [sallallahu aleyhi vesellem] rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: 


# 4 2 PA 4 o S A s ei 
DU BL ağn ö gla ll 
# r r # 


ei 


“Misvak ağzı temizler, Rabb'i razı eder.” 


E Ae H ies 3 ik ? ef 
BEKI EE 
“Ağızlarınızı temizleyiniz zira ağızlar Kur'an yollarıdır.”89 


Bâyezid-i Bistâmi'den nakledildiğine göre o şöyle demiştir: 


“Otuz senedir Allah Teâlâ'yı zikretmek istediğim vakit Allah'a [azze ve celle] tâzim ettiğimden dolayı ağzımı çalkalar ve dişlerimi temizlerim.” 


158. Edep: Nefisle Cihaddan Ayrılmamak 


Vuslat?! makamına ulaşıncaya kadar mücahedeye devam edip ayrılmamak da süfilerin edeplerindendir. 


79 Buhâri, Savm, 27; İbn Mâce, Taharet, 7; Nesâi, Taharet, 5. 
80 Beyhaki, Şuabü'-İmân, nr. 2119; Deylemi, Firdevsü’l-Ahbâr, 4/248 
(nr. 6733); İbnü”l-Arabi, Mu'cemü İbnü’l-Arabî, 2/864 (nr. 1802). 


81 Vuslat: Arapça, ulaşmak, varmak demektir. Bir şeyin bir şeye ulaşması, bir şeye irtibat kurmak, sonra onda yoğunlaşmak anlamında 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Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: 
y o w ep er "E 25 Ze 
KEE İZİN 4833 
“Zekeriyya mihrapta (mâbedde) durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler” (Âl-i İmrân 3/39). 
Ebü Hafs da (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: “Mihrap her hayrın kapısıdır. 
Bir adam Ebü’l-Hayr Akta'a geldi ve, 
- Allah Teâlâ'ya nasıl ulaşılır, diye sordu. Şeyh de ona, - Su ve mihraptır (abdest ve namaz), dedi. Adam, - Ben sana Allah'a giden yolu sordum, dedi. Bunun üzerine Ebü’l-Hayr şöyle cevap verdi: 


- Yollar çok ve çeşit çeşittir. Lâkin Allah'a ulaşan yolu biz buradan bulduk. 


159. Edep: Boş Durmaktan Sakınmak 


Süfilerin edeplerinden bir diğeri de, her vakit ve nefeste kendilerine lazım olan şeyle meşgul olmaya devam etmeleri ve boş durmaktan sakınmalarıdır. 


Nitekim Sehl b. Abdullah (kuddise sırruhüj şöyle demiştir: 


“Boş duran kimseye halel (kusur) gelir. Çünkü (vazifeleri ile) meşgul olan kimse, ilerleme içindedir. Sorumluluk ise meşgul olan için değil boş duran içindir.” 


ele alınabilir. “Onlar ki Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar (ona riayet ederler)....” (Ra'd 13/21) âyetindeki vuslat, bir insanın bir insana ihsanda bulunarak, onunla irtibat sağlaması anlamındadır. Allah, bir kuluna Rabbâni fetihte bulununca, kulun arzu ettiği şeylere ulaşması halinde, ona vuslata erdi, denir. 
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160. Edep: Sebepleri Var Edeni Unutmamak 


Onların edeplerinden bir diğeri de, sebepleri yaratanı müşahede ederek kalpleri sebeplerden kesmektir. 


Sehl b. Abdullah (kuddise sırruhüJ şöyle demiştir: 


“Her kim kuşkusuz maişetin (geçimin) sırf sebepler ile olduğunu zannederse, Allah Teâlâ'yı verdiği vaat (rızik, nimet) hususunda töhmet altında bırakmış ve ona karşı yalanların en büyüğünü uydurmuş olur. Bir kulun müsebbibi Allah değilse, yine kul O'ndan razı ve kanaatkâr olmazsa, o kulun taat ve ibadeti sahih olmaz.” 


Ebü Bekir el-Verrâk (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Efendisi kendisine çağırdığı halde onun nehyettiği (yasakladığı) şeyle meşgul olan kuldan daha rezil bir kul yoktur.” 


Sehl b. Abdullah'a, 
- Azık nedir, diye soruldu. O da, 


- Azık, hakikatte Allah'ın rızasıdır. Çünkü her şeyin düzeni onunladır. Kimin düzeni O'ndan başkası ile olursa o acizdir. Kimin hayatı O'ndan başkası ile olursa o kimse ölüdür dedi ve bu manada şu şiiri yüksek sesle okudu: 


Sen nefsini (günahlarla) güçlendirip sonra (mücahede ile) onu terkettiğinde 

Güçlendirdiğin nefis sabit kalmaz o halde 

Tıpkı kertenkelenin suda kalması 

Balığın da çölde kalması gibi kalırdı. 
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161. Edep: Hakk'ın Razı Olacağı 
Ameller Yapmak 


Süfilerin edeplerinden biri de, Allah Teâlâ'nın dışındaki herkesin ona muhtaç olduğunu, O'nun gani (mutlak zengin) ve yüce olduğunu bilerek tamamen O'na yönelmekle izzet kazanmak ve şeref duymaktır. Her kim O'ndan başkası ile şeref duyup iftihar ederse, o kimse ebedi olarak zelildir. Böylece kul O'nunla şeref duyup iftihar eder ki iki cihanda da Hak Teâlâ onu aziz etsin ve bunların tasasına karşı ona kâfi gelsin. Hakikaten Allah'tan başka kimse bunu yapmaya kâdir değildir. 


Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur: 
pa o A Yi d İp» 2a V d së 
KETTER 


“Halbuki izzet (üstünlük), Allah'ın, resülünün ve müminlerindir” (Münâfikün 63/8). 


Ayrıca bütün vakitlerde kendileri için ilim, edep ve çalışma bakımından hangi şey daha evla ise onunla meşgul olmalarıdır. İlmin edebi; süfinin sahip olduğu ilmin, onun nefsini süslemesidir (güzelleştirmesidir), yoksa nefsinin (nefsin kötü sıfatlarının) sahip olduğu ilmi süslemesi değildir. 


Süfi kalbinin bütün ilimleri almayacağını bilir, bu sebeple bu ilimlerden Rabb'ine yaklaştıracak ve O'nun emirlerini ayakta tutmaya sevkedecek olan ilmi kalbine koyar. Yine sahip olduğu malın bütün halka yetmeyeceğini bilir ve onu hak ehline ve talep eden kimselere verir. Ahlâkının bütün yaratılmışlarla ilgilenmeye yetmeyeceğini de bilir, bu sebeple güzel ahlâkını, (daha çok) gittiği yolda ve itikadında (inancında) kendisine muvafık olan ve kendisine arkadaşlık eden kimselere karşı kullanır. Ahlâkını kendi toplumuna has kılar ve ahlâkının en güzelini (özellikle) onlara karşı kullanır, ayrıca ailesinden geri kalanlara da sarfeder. Onlara karşı güler yüzlü, tatlı dilli ve neşeli olur, bütün hakikati ve şartlarıyla vera‘ (takvâ) sahibi olur. Bu da ara vermeksizin ilimle meşgul olmak, dünyaya rağbet etmeksizin zühd sahibi olmak, gaflet olmaksızın yakaza (uyanıklık) halinde olmak, şek olmaksızın yakin sahibi olmak, nankörlük yapmaksızın şükretmektir. Bunları da hilm (yumuşak huyluluk) ve sebatla yapmaktır. Hatta cahil biri kendisine cahilce davrandığı vakit ona karşı yumuşak davranır, şayet o kişi kendisine zulmederse ona zulmetmez, yalan söylerse ona gazap etmez, kendisini methederse sevinmez. Bunun sebebi ise şefkat ve merhametinin kemalinden ve sadrının sâlim olmasından dolayıdır. 


Süfi hırs, kibir ve cimrilikten içtinap eder. Bunlar şerrin esasıdır. Kötülüğün kısımları ise tokluk, bol su içmek, çok uyumak, rahatlık, riyaset (baş olma) sevdası ve şehvetlere tabi olmaktır. Hepsinin merkezi, dayanağı ise dünya sevgisinde nihayete erer (bütün kötülüklerin kaynağı dünya sevgisidir). Her kim dünyayı severse dünya onu bu belalara sevk eder. Bütün bunlar dünyanın kısımlarıdır. Muhakkak ki Allah Teâlâ dünyayı vasıflandırmış ve onun hakkında şu haberi vermiştir: 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“Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve (ya) Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir” (Hadid 57/20). 


Za i E 


Kim bu zikredilenlerden bir şey severse dünyayı sevmiş olur. Her kim de dünyayı severse Allah Teâlâ'nın buğzettiği bir şeyi sevmiş olur. 

Resül-i Ekrem'den [sallallahu aleyhi vesellem] rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: 

e uğ 0 SE 4, pe. © ek ga ah ezel, 
G i Ga i B l SBS e JDO 

“Muhakkak ki Allah Teâlâ, dünyaya buğzettiğinden dolayı yarattığından beri ona rahmet nazarıyla bakmamıştır.”82 


82 Beyhaki, Şuabü'i-İmân, nr. 10500; Ebü Bekir el-Kelâbâzi, Bahrü'-Fevâid, s. 280. 
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Şu dört haslet seni dünyadan uzaklaştırır ve ahirete yaklaştırır: 


1. Bu dünyadan ve nimetlerinden uzaklaşmak, ona sonradan yaratılan ve fâni gözüyle bakmak. Nitekim Cüneyd-i Bağdâdi (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


“Kim fâni olanın iki tarafı arasında olursa o da fânidir (yok olucudur).” 


2. Bilinmesi şüpheli olan şeylere karşı vera' sahibi olmak. 

3. Nefsin hevâsının acele ettirdiği şeylerden geri durmak. 


4. Takvanın acılığına sabretmek ve musibet anında (Rabb'inin takdirine) rıza göstermek. 


162. Edep: Halveti Sevmek 


Halveti sevmek de süfilerin edeplerindendir. Zira ilimle halvete çekilen kimse için pek çok hayırlar vardır. 


Ebü Osman el-Mağribi'nin (rahmetullahi aleyh] şöyle dediğini işittim: 

“Halvet ve semâ ancak rabbâni“ bir âlim için uygun olur.” 


Seri es-Sakati (rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir: 


83 Rabbâni: Rabb'e mensup, Allah adamı anlamına Arapça bir kelimedir. Velilere, rabbâni de denir. Yani, bu manada rabbâni, Allah dostu, Allah'ı bilen, tanıyan ve O'na manen yakın olan kimse demektir. 
İlim ve dinde derinleşmiş, ilmini hayatına geçirmeye muvaffak olmuş kimselere de rabbâni adı verilir. 
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“Halvete sevkeden şu beş şeydir: 


1. Kötü arkadaşlardan kurtulup rahat etmek. 

2. Dünyaya karşı zühd sahibi olmak. 

3. Susmak. 

4. İnsanların gözünden uzaklaşınca amelin tadını bulmak. 


5. Allah'a isyan eden birini görmedikçe insanları kınamayı terketmek. 


163. Edep: Tövbeye Devam Etmek 


Süfilerin bir diğer edebi de, her vakit tövbe etmeye devam etmektir. Zira şüphesiz ki kul her zaman ve durumda Allah Teâlâ'nın üzerine vâcip kıldığı amellerden boş kalmayıp bunlarla meşgul olur, ancak bazan bunları eda etmeyi ihmal eder. Bununla birlikte Allah'ın kullarına olan nimeti durmadan yenilenir, kul da bunların şükrünü ifa etmek hususunda yine gaflete düşer. Bu sebepten dolayı kulun her daim tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. 


164. Edep: Keşif ve Kerametleri Örtmek 


Onların edeplerinden biri de, Allah Teâlâ'nın kendilerine bahşettiği kerametleri örtmek ve gizlemektir. 


Süfilerden biri şöyle demiştir: 


“Evliyanın aldandığı meselelerin en incesi, kerametler ve kendilerine verilen delillerdir.” 
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165. Edep: Manevi Sırları Gizlemek 


Süfilerin edeplerinden biri de, sahip oldukları marifetin sırlarını gizlemeleridir. Süfiler sırlarını ancak ehli yanında izhar ederler. Bunun sebebi ise halkın bununla fitneye düşmemesi ve bunu taklit etmemeleri içindir. 
Yine avamın yanında bunlardan bir şeye değinmezler. 


166. Edep: Yerinde ve Zamanında Konuşmak 


Onların edeplerinden biri de, konuşma şehveti (ar-ZUSU) anında susmak ve susma şehveti anında konuşmaktır. 


Nitekim Bişr-i Hâfi'den [kuddise sırruhüj şöyle nakledilir: 


“Konuşmak nefsinin hoşuna gittiği zaman sus. Susmak hoşuna gittiğinde ise konuş.” 


167. Edep: Gerekli Edeplere Riayet Etmek 


Şunlar da süfilerin edeplerindendir. Onlar, her zaman nefislerini suçlar ve hiçbir halde ondan razı olmazlar. Nefislerinin amel etmedikleri ilimden haber vermesine veya ulaşmadığı halden bahsetmesine izin vermezler. Sahip oldukları marifet, onları şeriata ve İslâm âdâbına aykırı olan bir şeyle hata yapmaya ve bunlardan birini hakir görmeye sevketmez. Bilakis şeriata ve vârid olan ilimlere tâzim etmeye gayret ederler. 


Küçük büyük bütün iddiaları terkederler. Böylece amellerinden ve hallerinden bir şeyle bir iddiada bulunmazlar. Kelâm ve sözlerinden hiç bir şeyi güzel görmez- 


SÜFİLERİN AHLÂKI (CEVÂMİU ÂDÂBİ'S-SÜFİYYEJ ° 145 


ler. Bütün gayretleriyle Mevlâ'larına taat ve ibadet eden kimseye (üstatlarına) hizmet etmekten ayrılmazlar. 


İşlerini Allah'a havale ettikleri ve O'na tevekkül ettikleri halde O'nun takdirine razı olurlar. Vakitlerini, hallerini, nefeslerini muhafaza ederler ve kendilerine emredilenlerin dışında onlardan hiçbir şeyi zayi etmezler. 


Kardeşleri için tebessüm etmeye çaba sarfederler, yaptıkları iyilikleri onlar için sarfederler. Hakikatte Rab'leri ile dost olurlar, halktan uzak dururlar. Zâhirlerini gözetirler bâtınlarını da murakabe ederler. Dillerini korurlar, arkadaş ve dostları hakkında hüsnüzan beslerler, kendi nefislerine ise suizan beslerler. 


Bir kimse için edep; hatalarını, kusurlarını ve sürçmelerini gösterecek bu topluluğun imamlarından bir imamın kendisini terbiye etmesiyle ancak sahih olur. 


Kuşkusuz mücahede yolunda (tek başına) nefsini terbiye eden ve zühd yolunda vakitlerini feda eden kimse, bu hususta kibirlenerek nefsiyle arkadaş olur. İçine düştüğü kusurları bilmez, ancak bu makamları sülük eden (geçen), bu manevi hallere ulaşan, şeyhlerinin bereketleri ve şefkat nurları kendisine isabet eden bir mürşid ona yol gösterir. O müride gideceği yolu gösterir, vakitlerini fesat eden şeylerden arındırarak nasıl ıslah etmesi gerektiğini beyan eder, yaptığı hayrı ve şerri kendisine haber verir. İşte o vakit şayet buna muvaffak kılındı ise gideceği rüşt yolunu bulur. 


Şayet bu sâlik (mürid) bu makamlarda yürüyen ve bu hallere ulaşan mürşide gitmeyip hata ederse, o zaman ilmiyle amel eden, nasihatçi (halis), dünyasından yüz çeviren âlim bir zata müracaat eder ve halini ona arz eder. Nasihat ve işaret ettiği şeyi kendisinden kabul eder. İşte o vakit doğru yolunu asla kaybetmez. 


Müridin iradesi sahih olduğu zaman, Allah [celle celâup) onun için kendine yakın bir sâlik veya ihlâslı bir âlim lutfeder. Her kim O'na tamamen yönelirse, Hak Teâlâ o kimsenin bütün muradına kefil olur ve onu hiçbir zaman ihmal etmez. 


Şayet mürid, ihlâslı bir âlim ve bu yolda seyrü sülük eden bir veli bulamazsa, o zaman tamamen Rabb'ine yönelir. Bunun nedeni ise müridin azim ve iradesinin sahih olduğunu gördüğü vakit Cenâb-ı Hakk'ın onun talim ve terbiyesini üstlenmesidir. 


Allah'tan [azze ve celle] beni, kitabı Kur'ân-ı Kerim'in edepleriyle edeplenenlerden, resülünün sünnetini öğrenenlerden, kitabı ve peygamberinin sünneti ile amel edenlerden kılmasını diliyorum. Bu ikisinin bereketlerinden mahrum olanlardan kılmamasını, bu ikisinin yolu- na muhalefet etmememi diliyorum. Dinlerin arzedildiği günde bana doğru yolu göstermesini, Münker ve Nekir meleklerinin sualleri anında da bana hüccetimi telkin etmesini, ayrıca büyük dehşet gününde beni emin kılmasını ve büyük susuzluk gününde beni bol su ile rızıklandırmasını, mezarımda tek başıma kaldığım gece bana arkadaşlık etmesini diliyorum. Ey Allahım! Bunların hepsini zatının lutfu, fazlın, keremin ve rahmetinle benim, sevdiklerim, anne babam, bütün erkek ve kadın mümin ve müslümanlar için yapmanı niyaz ediyorum. 
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Muhakkak ki Allah her şeyi işiten ve kullarına yakın olandır. 


Bütün hamdler âlemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur. 
Salât ve selâm Hâtemü”l-enbiya (peygamberlerin sonuncusu) Hz. Muhammed'e, onun âline ve ashabının hepsine olsun. 


Bütün hamdler, âlemlerin Rabb'i olan Allah'a mah-SUStur. 
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10. yüzyılın meşhur mutasavvıf âlimlerinden Ebü Abdurrahman es-Sülemi (k.s), bu değerli eserinde Peygamberimiz'in (s.a.v) hem zâhiri hem de bâtıni ilmine vâris olmuş kâmil velilerin edeplerini bir araya toplamıştır. Allah Resülü'nün ahlâkıyla ahlâklanmış süfilerin ulaştığı manevi hallerinin ve tasavvuf yolunun âdabıyla ilgili sözlerinin madde madde Zëän) nakledildiği bu münevver eser, özellikle günümüzde süfilerin kimler olduğu sorusuna da açıklık 
| getirmektedir. Her satırında müridde bulunması 
| gereken hallere dikkat çeken değerli eser, tasavvuf 
yolunun inceliklerini anlamak noktasında oldukça mühim... 
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